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EYKOZ'DA KANLI ÇATIŞMA: 


Baskın sırasında Eylem Birlikçiler tarafından öldürülen polisin cesedi götürülüyor. 
(FOTOĞRAFLAR: ZAFER BAŞAR) 


İSİPOL 4 ölü 


Şekerbank 
Eski Genel Müdürü 

ve MHP Yöneticisi 
Gün Sazak'ın ortağı 
Ömer Sunar evinde öldürülmüş olarak bulundu. Olay yerinde 

"Yolumuz Çayanların Yoludur" yazılı 

bir kâğıt bırakıldı... 


© Tütünçiftlik soygunu ile ilgili olarak bir eve baskın yapan polislerin örerine ateş açıldı 

e Polisle çatışanların THKP-C Eylem Birliği grubuna mensup oldukları bildiriliyor 


AYDINLIK EKİBİ 
Beykoz Şahinkaya Caddeüstü Sokak, Uysal Apartmanının 4. katında polisin yaptığı arama sırasında çıkan çatışmada ikisi polis, biri kız olmak üzere dört kişi öldü. Çatışma sonucu bir kişi yaralı olarak kaçtı. Olaydan sonra biri polis olmak üzere iki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı 
İstanbul Emniyet Müdürü Kozakçıoğlu daha sonra yaptığı açıklamada polisle çatışanların Tütünçiftlik Ziraat Bankası soygun teşebbüsüyle ilgili olabileceklerini açıkladı. 


OLAYIN BAŞLANGICI 


F 


I. Şube Ekipleri daha önce Tütünçiftlik soygun teşebbüsüyle ilgili olarak yakaladıkları bir kişinin ihbarı üzerine, yanlarına aldıkları bu şahısla birlikte Beykoz Şahinkaya Caddesinde bulunan evlerde arama yapmaya başladı, Saat 15.15 
sıralarında aynı caddedeki Uysal Apartmanı dördüncü katta bulunan dairenin kapısı polis tarafından çalındı. 

Kapıyı evde bulunan dört kişiden biri olan ve daha önce Eyüp Emniyet Amirliğinde bir bekçinin ölümüne neden olan Hikmet Uygur'un yakını olduğu sanılan Zümrüt Uygur adlı kız açtı. Bu sırada kapıyı çalan polislere içeriden ateş açıldı. 
Burada çıkan çatışmada Bilal Yavuz adlı polis memuru ile Zümrüt Uygur öldü. İçeride bulunanlar Mehmet Düşgöl adlı polis memurunu da rehin aldılar. Daha sonra rehin alınan polis memuru da öldürülerek dışarıya atıldı. 


HASTANEYE 
KALDIRILANLAR 


Öte yandan çatışma sırasında yaralanan bir kız, Yıldırım Ali Gürsel adlı polis memuru ve 

(Devamı Sa, 7 Sü.1'de) 


a. 


Çatışma sırasında kendi arkadaşıyla polis arasında kalarak ölen Zümrüt Uygur 


Askeri helikopterlerin de katıldığı geniş operasyonda bütün Beykoz sırtları arandı... 


İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının cevaplaması isteğiyle 


Çelebi, TASS muhabiri Aleksej'in "istenmeyen adam ilan edilip edilmeyeceğini” sordu 


ANKARA (AA) 
Kontenjan Senatörü Hüsamettin Çelebi, Dışişleri ve İçişleri Bakanları tarafından yanıtlanması istemiyle dün Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına verdiği soru önergesinde Türkiye'de görevli olan Rusya'nın TASS Ajansı muhabiri Aieksej'in "Persona Non Gra- ta-İstenmeyen Adam" ilan edilip edilmeyeceğini sordu. 
Soru önergesinin 


cevaplanmasını iseyen Çelebi, Aleksej'in Alman Stern dergisine verdiği demeçte "Türkiye her halükarda komünist olacaktır. Fakat bu çok kurbana malolabilir. Bugüne kadar ölenler hiç bir şey değildir" şeklindeki sözlerine değinerek şöyle dedi: 

"Bu Rus görevlisi iç işlerimize vahim ölç'ilerde müdahil ve çok şey bilir bir edaişinde konuşmaktadır." 

(Devamı sa.7 , sü.l O'da) 


yazılı olarak 


~ șlıkh olarak kararlaştırıl- 


@ Türkiye, Irak ve iran’ın işbirliği eğilimine 
Sovyetler “Bizim 
Radyo” kanalıyla tepki gösterdi 


ANKARA (ÖZEL) 

Irak Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Abdülcebbar Şenşel'in konuğu olarak Bağdat'a giden Orgeneral Kenan Evren'in de katılmasıyla Irak-T'ürkiye askeri görüşmeleri başladı. Özel bir askeri uçakla Bağdat'a hareket eden Orgeneral Evren'e özel karargahı eşlik ediyor. 
Yapılan açıklamada Orgeneral Evren'in Irak' taki temasları sırasında iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki dostça ilişkilerin daha da geliştirilmesi üzerinde durulacağı bildirildi. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Evren, Bağdat'a hareketinden önce havaalanında verdiği demeçte Irak ziyaretinin geçen Kasım ayında kar- 


rını cevaplarken. 


dığını söyledi. Evren şöyle dedi: 

"'Bu ziyaretimin maksadı bazı çevrelerce ifade edildiği gibi politik değil sırf iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkileri geliştirmek ve es sen dost olan ülkelerimiz arasındaki münasebetlerin daha da gelişmesine yardım etmektir. Bunu burada tekrar belirtmeyi 


(Devamı sa.7 sü 8'de) 


Başbakan, bölgedeki gelişmelerle ilgili görüşlerini tekrarladı 


Ecevit: 

"Bazı dış güçler 
Orta Doğu'yu bölmek için 


ker çabayı gösteriyorlar” 


ANKARA (ÖZEL) 

Başbakan Bülent Ecevit, "Bazı dış güçler bölge dışı güçler Orta Doğu'yu kendi içinde bölmek için uzun süreden beri her çabayı göstermektedirler"' dedi. 

Başbakan, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'le yaptığı haftalık olağan görüşmesinden sonra gazetecilerin sorularını cevaplarken ekonomik durum ve ekonomiyi güçlendirme programı hakkında da bilgi verdi 

Ecevit konuşmasının başında Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e hükümet çalışmaları, iç ve dış ge- 


ny 


Türk-İş Gene! Başkanı Halil Tunç ,arkada 


şim Gülay Kurnaz'ın sorula- 


ürkiye-irak askeri görüşmeleri başladı 


Genel Başkanlıktan ayrılırken 


Tunç'a görüştük 


Tunç:” Türk-iş'te bazı cevrelerin arzu ettikleri parçalanma 


olmayacak” 


(Devamı sa.7, sü.7'de) 


Gülay Kurnaz 


Türk-İş Genel Başkanı Halil Tunç'la, Genel Başkanlığa tekrar adaylığını koymayacağını kesin olarak açıklamasından sonra, Türk-İş'in geçmişi, Genel Kurula girerken içinde bulunduğu durum ve Türk-İş'i bekleyen görevler konusunda bir görüşme yaptık. 

Sayın Tunç'la yaptığımiz görüşmenin tam metnini yayınlıyoruz 


Yazısı 4. sayfada 


Türkiye-IMF görüşmelerinin yeniden başlatılması kararı alındı 


WASHİNGTON (THA) Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri ile Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu arasında Zürih" te yapılan görüşmelerin, Türk hükümeti ile IMF arasındaki (o görüşmeleri yeniden başlatacak düzeyde iyi ve yapıcı geçtiği bildirildi. 
Müezzinoğlu ile IMF (Devamı Sa. 7 Sü. 9'da) 


İGD ve Dev-Solcular Teksif Yöneticisi Büber'e 


B 


Eski TİP yöneticilerinden Mehmet Büber. 
saldırırdı, şimdi Rusçu faşistler saldırıyor "' dedi.. 


saldırdılar 


"Eskiden A merikancı faşistler 


YUSUF ÇELİK 
Eski TİP Yöneticilerinden, 33 yıllık Defterdar Sümerbank işçisi ve Teksif Sendikası Eyüp Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Büber dün gece saat 6 sıralarındabir grup İGD'li ve Dev Solcu tarafından yolu kesilerek öldürülmek istendi. Büber'i ağır yaralayan salduyanlar öldü zannederek kaçtılar. Yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı 
Saldırı olayı başta Sümerbank işileri olmak üzere Teksif Eyüp Şubesine bağlı 8 bin işçi arasında tepkiyle karşılandı. 
Şube yöneticileri olayı protesto ettiler. 
Saldırıyla ilgili gazetemize bir açıklama yapan Hüseyin Büber şöyle dedi: "Bu günlerde Tekstil Eyüp ' Şubesine toplanan (Devamı Sa. 7 Sü. 4'de) 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nasıl 


birlesecek 


kür ederim. 


m 


dir. 


lar. 


tinda ustalıkla 


çıktır. 


ÇIVRIL DENİZLİ 


Aydınlık meclisinde açmış olduğunuz "sol nasıl birleşecek" tartışmasını izliyorum. Öncelikle böyle önemli bir konuyu (çözümü imkansız bile olsa) ele aldığınız için teşek- 


Çözümü imkansız da olsa dedim ! ! ! Çünkü ben sol'un birleşeceğine inanmıyorum, inanamıyorum. Belki size yanlış gelebilir. Ama izah ede- 


Sol belirli bir dönem kendi içinde istikrar kazanmış çeşitli değişik görüşler olmasına karşın TKP'sol'un bütününü temsil ediyordu. Ama uzun ömürlü olamadı. 50'lerden sonra 60'lara kadar bir sessizlik, ondan sonra günümüze kadar uzayan kâh ideolojik tartışma, gâh kavga-döğüş 


öğrenci olarak katılı 


Simdi solun birleşmesi üzerine 


HALKIN SESİ 


Fe 


| 2 Aydınlık r Li 


meclisi 


à Tunceli'den bir okuyucu Solun birleşeceğine inanmıyorum 


karşılıklı adam öldürme şeklinde bir hengame, hir-gür ve karışık bulmaca dönemi. Ben Tunceli'liyim. 
Bunları somut olarak yaşıyorum.Bu rada sol adına 10'a yakın genç öldü. 

Sol arasındaki ayrılıkları gidermek için ideolojik tartışma, ikna yöntemi olumlu, Çünkü düne kadar yanyana, kardeşçe yaşayanlar hiç değilse birbirlerini 
Ama ne yazık ki bunlar Tunceli'de geçmişe ait tatlı birer anı olarak kaldı.Tuncelililer o günleri büyük bir özlemie arıyorlar. 

Ve sol het gün bir daha, bir daha durmadan bitercesine bölünüyor, parçalanıyor. 

SORARIM SİZE: DAHA NASIL VE NE ZAMAN BİR LE ŞİLECEK? 


Biga Lisesi 6 edebiyat sınıfından 6 öğrenci 


Biz köşenizde açtığınız "Sol Nasıl Birleşecek?" tartışmasına 6 
yoruz. Sol'un birliği konusunda görüşümüz şöyle- 


Sol ideolojik mücadeleyle, birleşebilir, birbirini döverek, öldürerek değil. Dövmek, öldürmek görüşü temelsiz, çürük olanlara özgüdür. 
Kendine solcu diyen ve gerçekten Türkiye halkı için çalışmak isteyen: ler tartışmalı, diğer görüşleri inceleyip pratiğe yansımasına bakmalıdır- 


` Sol'un birliği "züppeler, CİA-MİT ajanları" gibi karalamalarla sağlanamaz. Gerektiğinde gruplar bir araya gelerek tartışmalıdırlar. 


Yalova'dan Halkın Kurtuluşu taraftarı Haki: Sıkıyönetimin emriyle 


yayınladınız 


Uzun bir süredir devrimci hareketi yok etmek, devrimi boğmak için, emperyalizmin, burjuvazinin hiç de yapamadığını "'sol kisve" alsürdürüyorsunuz. 
Devrimci hareketi "anarşinin kaynağı" şeklinde, hakim sınıfları devrimci hareketin üstüne sürüp yok etmeye çalıştınız. Bunun için de, burjuva ahlaksızlığı üzerinde taş bırakmadınız. Sıkıyönetimi burjuvazinin en gerici kesiminden daha hareketli savundunuz. Ve nihayet, sıkıyönetimin verdiği yetkiye dayanarak, "Bilinmiyen Sol” yazısıyla aynı tutumu sürdürüyorsunuz. Devrimci hareket için bu hiç de kötü değildir. Yenirevizyonizmin güçlendiği bu şartlârda maskenizin daha çabuk düşmesi, devrimin yararınadır. Marksizm-Leninizm burjuva şımarıklığımızın gıdası olmuş artık. Bu gayet a- 


caktır. 


Biz, okul 
, müstahdemlerinin çoğunun öğle tatili bile yok 


Biz okul müstahdemleri Hâlâ memur sayılmaktayız. Bu nedenle günde sekiz saatten fazla çalışmamamız gerekir. 
Fakat durum hiç de öyle değil. Özellikle çift öğretim yapılan okullarda 
10 saatten fazla çalıştı- 


Fakat her şey kağıt üzerinde kalmıştır. Çünkü İlköğretim Müdürlüğü bizi, bir yılda 36 saat fazla, mesai yapmışlardır diye göstermektedir. Oysa biz özellikle çift öğretim yapılan okullarda iki saatten fazla çalışmakta- 


birkaç söz edeceğim. Sol birleşecektir. Ancak TİKP ile değil. Aydınlık ve TİKP, emperyalizm ve burjuvazi ile birleşmiştir. Sol böyle bir birliğe karşı birleşecektir. Devrim bunu emrediyor. Yine dilinizde eksik etmediğiniz, solun birleşmesi üzerine 'iki mihrak olan TKP ve TİKP çevresinde toplanmasıyla oluşacağı yaygarasını yaparak, bulanıklık yaratıyorsunuz. Devrimci hareket bir süredir bunalım içindedir. 
Proleter hareket henüz güçlü değildir. Solun birleşmesi meselesi ise, Sovyet ve Çin revizyonizminin temsilcisi TKP ve TİKP ile AEP'nin Marksist-Leninist savunan hareket çevresinde oluşa- 


(Bu mektup Sıkıyönetimin linmeyen Sol'' dizimizi masından önce gelmişti) 


vurmuyorlar. 


çizgisini tutarlı 


“Bi. 
yasakla- 


AYDINLIK 


97 Nisanının 
başında 
Hindiçini'deki durum nedir? Bunu beş noktada özetleyebiliriz. 


1)Çin Vietnan a 

karsı bir işgal ve 

ilhak harekatı mı yürütmüştür? 


Hayır gelişmeler bu id diayı bütünüyle çürütmüş bulunuyor. Şubat ortasın da Çin Halk Cumhuriyeti., peşpeşe yaptığı bir dizi uyarıya Hanoi'nin kulak asmaması üzerine Vietnam'ın sınırdaki tecavüzlerine son vermek amacıyla kısıtlı bir savunma harekatına giriştiğini açıklamıştı. O zamanlar Sovyet taraftarı unsurlar, Vietnam'ın doğrudan doğruya Çin'e karşı uzun zamandır sürdürdügü kışkırtmaları gözardı ederek, Çin'in karşı-saldırısının temelinde Kamboçya olayının yattığını ileri sürmüş, hatta kamuoyunda bizzat Çin'in böyle bir gerekçe gösterdiği izlenimini yaratmaya çalışmışlardı. Bu propagandanın etkisinde kalan iyi niyetli insanlar arasında da benzeri kuşkular: besleyenler, uluslararası hukuk kurallarının bir ülkenin kendi devlet egemenliğini (o savunmasını yasakladığını düşünenler ya da Çin birliklerinin geniş kapsamlı, kalıcı bir işgale girişeceklerini ve geri çekilmelerini Vietnam'ın Kamboçya'dan geri çekik mesi şartına bağlayacaklarını sananlar olmu ;tu.! 

Oysa Çin başlangıçta ne dediyse onu yapmış, bugün TASS ve çeşitli ülkelerdeki uzantıları dışında, bütün dünya basınının kabul ettiği gibi, ağır tempolu ve kısıtlı bir harekâtla sınır bölgesindeki Vietnam saldırı üslerini temizledikten sonra geri çekilmiş, bu arada birakalım Vietnam'ın Kamboçya'dan çekilmesini 


Hanoi'nin kendisi ile, sınır... 


görüşmelerine oturmasını Bile şart koşmamıştır. 
Dahası Çin, iki talep arasında bir sebep-sonuç ilişki kurmaksızın Vietnam'ın oKamboçya'dan ve Çin'in Vietnam'dan çekilmesini isteyen bir Birleşmiş Milletler Güven lik Konseyi karar tasarısına kendisi olumlu oy vermiştir. Nitekim Mart'ın ikinci yarısında Vietnam topraklarında Çin askeri kalmamıştır. Bu ilkeli tutumu karalamak için Moskova ve Hanoi tarafından yayılmak istenen “aslında çekilmiyorlar. . . 
yeni saldırılar için yığınak yapıyorlar, . .Laos'a hücum etmeye hazırlanıyorlar. . .çekilmeyecekler di ama biz kovaladık... 
halkı katlettiler. . .toplu mezarlar bulundu" teranelerine ise, siyasi gözlem ciler arasında ve geniş ka- 


Mart'ta 


Halil Berktay 


HİNDİÇIN!'DE SON DURUM 


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 


muoyunda itibar eden 
pek çıkmamaktadır. 2 


2) Hindiçini'de kim, kimin devlet 


egemenliğini ayaklar 


altına almaktadır? 


Cümle alemin bildiği gibi bugün yeryüzünün bu köşesinde süre- 


gelen biricik işgal, Viet- 


nam'ın oKamboçya'daki 


askeri varlığıdır. Bu ger- 


çek, artık Kamboçya'ya sokulan veya Kamboçya" dan çekilen Vietnam birliklerinin miktarına ve bu birliklerle Kamboçya halkı ve ordusu arasındaki çarpışmalara ilişkin bilgilerin bütün basında olağan haber haline gelmesiyle teyit edilmiş bulunmaktadır; Tayland yetkililerinin ve gazetecilerinin, Tayland sınırına bitişik Kamboçya topraklarında Vietnam askerlerini bizzat gördükleri ve onlarla konuştukları yolundaki tanıklıklarıyla teyit edilmiş bulunmaktadır; Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi'nin 13 
üyesinin oylarıyla teyit edilmiş o bulunmaktadır; nihayet bizzat Çin'in Vietnam'a Kamboçya yüzünden saldırdığını öne süren "'mert Kıptiler"' tarafından teyit edilmiş bulunmaktadır.5 o Vietnam Kamboçya'nın herhangi bir bölgesini değil, doğu- dan batıya bütün Kamboçya topraklarını istila etmiş ve bu ülkenin kendi rejimini yıkarak başına kuklalarını geçir- 


'meye kalkışmıştır. Ulus- 
“lararası hukukun çiğnen- 


mesi, bir ülkenin bağımsızlık ve egemenliğinin hiçe sayılması, işte budur. 


3) Vietnam'ın 
Kamboçya yı işgali hangi süper devlet 

tarafından desteklenmekte, 

: hatta 
cevabını, 2 
Moskova'da yaptığı seçim konuşmasında, "Kamboçya'da meydana gelen değişiklik lerin geri dönülmez olgular olduğunu" söyleyen Kosigin veriyor.4 Bunun cevabını, Güvenlik Konse yinde Çin'in Vietnamdan Vietnam'ın Kamboçya" 


dan çekilmesi yolundaki karar tasarısını: veto eden 


Bunun 


ALTINOVA BALIKESİR Çalışma Bakanlığının dikkatine 


Fakültesi Asistanı 


Sovyet delegesi veriyor. 
Bunun cevabını, misafir Tayland Başbakanına Vietnam'ın Tayland'ı istila etmeyeceğini (o söyleyen Rus yöneticileri veriyor! 
Kriangsak Çomanan, Mos kova dönüşü 29 Mart'ta Bangkok'ta verdiği demeçte aynen şöyle diyor: "Sovyet yöneticileri bana Vietnam'ın yakın bir dostu olarak, Vietnam kuvvetlerinin Tayland'ı istila etmek yolunda herhangi bir planı olmadıgından kesinlikle emin bulunduklarını bildirdiler." Bir gazetemiz bu haberi, ''Moskova'nın teminatı: Hanoi, Tayland topraklarını ihlal etmeyecek” başlığı altında ya - yınlamıştır. 5 Görüldüğü gibi, Kamboçya'da neyin olacağına, neyin olmaya- 


cağına ve Vietnam'ın han- 


gi ülkeye saldıracağına hangisine (şimdilik) saldırmayacağına, Brejnev karar veriyor; öyle ki, diger Güneydoğu Asya ülkeleri de bu konuda Vietnam'ı değil, doğrudan doğruya Rusya'yı muhatap kabul ediyorlar ve Rusya da gayet rahat bir şekilde Hanoi adına konuşarak onların tespitini pratikte doğruluyor. Onun için ben, Kamboçya nın istilası tamamen Sovyet yayılmacılığından kaynaklanmaktadır ve kendi bağımsızlığını yitiren Vietnam da sosyalemperyalizmin maşası haline gelmiştir diyorum. 
Bu, artık bir yorum olmaktan çıkmıştır; apaçık ortadadır. 


4) Dünya 


Hindiçini”ye nasıl bakmaktadır? 


Kestirmeden gidelim: Herkes Heng Samrin "reji mi"'ni bir Vietnam işgal komutanlığı olarak görüyor. Bunun içindir ki şim diye kadar Sovyetler Birli ği, Bulgaristan Çekoslovakya, Doğu Almanya Ma varistan, Moğolistan, Polonya, Küba, Vietnam, Laos, Afganistan ve Etvopya dışında bir tek ülke, bu kuklaları tanımamıştır. Bunun içindir ki Mart ayı içinde Filipinler'in başkenti Manila'da yapılan Birleşmiş Milletler ESCAP (Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu) toplantısında, Kamboçya'yı Pol Pot yönetiminin büyükelçisi Keat Çhon temsil etmiş ve Sovyetler Birliği Vietnam, Afganistan, Moğolistan ve Laos'un protesto gösterisine karşın daha ilk gün söz alarak Rusya'ya ve taraftarlarına hak ettikleri ceyabı vermiştir. 6 Ve gene bunun içindir ki B.M. 
Genel Sekreteri Kurt Waldheim, Mart'ın son haftasında, Pol Pot yöne- 


timinin bir diğer büyükelçisini, Thioun Prasith'i, Kamboçya'nın yeni Bir- 


leşmiş: Milletler Daimi Temsilcisi olarak kabul etmiş ve 


nüfuz alanı dışında galiba sadece bizim TRT' miz, FUNSK'u "'meşru 


Kamboçya (o hükümeti" saymaktadır. 
5) Heng Samrin ʻi 


Kamboçya halkı 


Ocak başlarında moto rize Vietnam tümenleri 


Pnom Pen'e girdiklerinde 


Kambeçya'lıların "zalim 


“Pol Pot'tan bıktıkları için ve direnmeyeceklerini düşünenler, hatta bunu iş- 
"belki bir parça haklı" olduğunun ve 


direnmediklerini 


galin 


Kmer halkı için "belki 


daha hayırlı" sonuçlar 


doğurabileceğinin işareti 


sayanlar vardı. Bu keha- 


netler çok kısa bir zaman içinde topyekün iflas etmiştir. 


Ne yazık ki Kmer'ler, bir yabancı işgal ordusunu kendi milli hükümet- 


lerine tercih edecek kadar "akıllı" çıkmadılar! 
Kamboçya'daki savaş 


meydanlarından her gün, Vietnam birliklerinin ahatları- 


şiriuzun ikmal nın yarattığı büyük güç- 


lüklere, şehirlere tıkılıp kaldıklarına, yüzyüze bulundukları açlığa, uğradıkları ağır kayıplara dair haberler geliyor. Geçenlerde ajanslar, Kam- 


boçya kuvvetlerinin 


Kompong Speu kentini#indiçini (gözlemcileri taaldığını bildirdiler. Harap haldeki Vietnam ekonomisi, bu yükü daha ne ka-Üstelik, 
Hindiçini'deki bütün işgal ordularının korkulu 


dar çekecek? 


rüyası olan Nisan ortası Muson yazılırken aşağı yukarı on gün vardır. 

Göreceğiz: savaş kısa da, uzun da sürse; bizzat Rusya, Kamboçya'ya girse de, girmese de, Kamboçya halkı bu istiacıların canına okuyacaktır. Nasıl 1960'larda Amerika'nın Üçüncü Dünya'daki "sağlam cephe gerisi", ABD'ye karşı bağımsızlık ve milli kurtuluş mücadelelerinin ön 


cephesi haline gel- 


diyse, bugün de Sovyetler Birliği'nin yakın geçmişte kendi nüfuz alanı- 


na kattığı ülkeler, sosyalemperyalizme karşı büyük bir mücadele cephesine dönüşüyorlar, Angola, Etyopya ve Eritre, Afga- 


nistan ve Yemen gibi Kamboçya halkının da savaşı, sadece kendi bagımsızlığına değil, aynı zamanda dünya çapında Sevyet e yayılmacılığının durdurulmasına katkıda 


itimatnamesini almıştır. 7 Rusya'nın 


yağmurlarının başlamasına, bu satırlar 


lütfü oflaz 


bulunuyor. 

Nazım Hikmet, 25 Aralık 1937'de, Franko'ya karşı Madrit kapısını bekleyen bir nöbetçiye şöyle sesleniyordu: 


Sakın ? 


Okyanuslar ötesi bir uzantıdır bu. 

Bu öyle bir uzantıdır ki adamın altını deler, içine girer! 

Ne diyordu Demirel'in demirbaş Dışişleri Bakanı: 

"CIA benim altımı oyar. Elinde imkan var adamın. Girmiş benim içime!" 

Kime söylüyordu bunları Çağlayangil? 

Kendisiyle görüşen gazeteci İsmail Cem'e. 

Nasıl girermiş CIA Türkiye Cumhuriyetinin koskoca Dışişleri Bakanının içine? 

Onu da İhsan Sabri bey şöyle izah ediyordu: 

''CIA yapar, organik bağlarla yapar. Türkiye kendi istihbaratını güçlendirmek için Amerikan istihbaratıyla daimi ve organik münasebetler içindedir..." 

Lafın burasında devreye bir başkasını sokalım. 

Sözünü ettiğimiz kişi MİT'in eski İstihbarat Başkan Yardımcısı ve CIA hesabına casusluk yaptığı iddiasıyla 17,5 yıla mahkum olan Sebahattin Savaşman. . . 


Yüzünü hiç görmedim ve görmeyeceğim, ` 
Adımı duymadın ve duymayacaksın. 
Aramızda. denizler, dağlar, benim kahrolası aczim 

ve "Ademi Müdahale Komitesi" var... 


O "Ademi Müdahale -Komitesi"', Hitler önünde boyun eğen İngiliz ve Fransız o teslimiyetçileri tarafından kurulmuş ve Hitler ile Mussolini'nin İspanya'ya rahatça müdahale etmelerini sağlamaya yaramıştı. Bugünün spanya'sı, Kamboçya'dır. 
Acz duymamız için bir neden yok. Bütün aydınları, Kamboçya halkının haklı mücadelesini 


desteklemeye © çağırıyo- Açıklamaları enteresan: 

rum. ai bi "MİT ile CIA içiçe çalışmaktadır. Hatta MİT içinde 20'ye yakın CIA görevlisi vardır. 

NOTLAR: CIA, MİT içindetdönen çarkın bir dişlisidir. . ." 


(1) Herhangi bir kötü niyet-Iyi niyet ayırımı yapmaksı- 


Savaşman'ı çıkartalım, yeniden Çağlayangil' 


zın, Ali Gevgilil'nin 21 isokalımdevreye. 

Mart tarihli (o Milliyet'teki api A H s. va yazısında yer alan "'Kam- Çağlayangil'in söylediklerine kulak kabarta puçlya'daki aşırı baskıcı, lım ve CIA'nın kollarının nerelere kadar uzana- 


sevilmeyen Pol Pot rejiminin devrilmesine destek ol olduğu için Vletnam'ı cezalandırmak gerekçesiyle Pekin yönetiminin uyguladığı saldırı" şeklindeki ifadeyi; M.Haydar Sükan'ın 
6 Mart tarihli Milliyet'teki 
yazısında yer alan "'Çin yetkilileri ise '... Vietnam'ın Kambo çya'dan çekilmesi du- 


bileceğini anlayalım: 

"Şimdi bizim istihbaratçılar Amerikalılarla organik münasebetler içinde olduğuna göre, Amerikalı şu adam benim adamım, şunu sol- . 
cuların arasına yerleştirelim diyebilir. Dediğini de rahatlıkla kabul ettirebilir.” 

Durun burda işte. 


umunda,,. eski sınırları ge- sadi P pi : a risme çekileceklerini' önc Ne demişti Eski Dışişleri Bakanı: ss Smear gai indaki i ''Amerikalı isterse kendi adamını bizim solfadeyi; daha önce Vietnam" r 

ın Kamboçya'yı işgalini ki- cuların arasına rahatlıkla sokabilir!" 

namış olan öğretim üye “Başka, başka? 


ve yardımcılarından bir kısmının 25 Mart günü yayınlanan açıklamalarında yer alan, Çin'in uluslararası hukuku ve Vietnam'ın devlet egemenliğini ihlal ettiği şeklindeki ifadeleri zikredebilirim. 


(2) "... Bangkok'daki gözlemciler çarpışmaların hafif olduğunu belirtmekte ve Çin vahşeti iddialarını teyit etmemektedirler." (Turkish Dally News, 13.3.1979; kaynak: Assoclated Press) "Vietnam'ın Çin birliklerinin uyguladığı vahşet konusundaki iddiaları Bangkok'daki 


''Hem de bu işi MİT kanalıyla yapabilir. .." 

Nitekim yapmıştır da. İhsan Sabri beye yeniden kulak kabartalım: 

"12 Mart'ta CIA vardır. Hem de büyük ölçüde vardır..." 

Evet, 12 Mart'ın içinde de, maceracı sol gruplar içinde de hem CIA ve hem de MİT var- 
'dır. 

Nitekim MİT ajanı Mahir Kaynak sol gösterip, sağ vuranlardandır! 

Buradan şuraya gelelim. 

Son günlerde kendilerine devrimci diyen ve düzeni devireceklerini söyleyen bazı örgütler habire bekçi devirmekteler! 

Geceyarıları veya sabaha karşı karakollar basılmakta, bekçiler kurşunlanmakta. . . 

12 bekçi öldürülmüş son 15 ayda... 

Bekçi dediğiniz kim? 

Hemen hepsi gecekondularda oturan, yarı aç yaşayan, bordro mahkumları, gerçek halk 


rafındah, doğrulanrha'maktadır." (Aynı gazete; 14.3. 
1979) "Bangkok'ta yapılan güvenilir tahlillerde, Çin'in yeniden saldırıya geçtiği yolundaki ithamlara kuşkuyla bakılmakta ve bunun,Hanol ile Moskova'nın bir anti-Pekin propaganda kampanyası olabileceği belirtilmektedir." 
(Aynı gazete, 17.3.1979) 

(3) "... Yeni rejimin Tayland siniri yakınındaki as- 


kerleri, Vietnam'lıların ken- çocukları. . . 

dilerine Komuta etmesinden Yani yoksul halkın bir parçası. 

memnun değiller... Onlarla e ý $ 

Kamboçya Içinde konuşan Düşünelim şimdi. $ 

bir Tayland muhabirinin bil- ilari A ii P dirdiğine göre... (kendisi) Kokal bekçileri öldürmek kimin ekmeğine Polpet kentinde... 100 kad: yağ sürer? 

dar daha koyu üniformalı. imi 19 di i9 kmerce.konuşamiyan ve fo- Devrimin mi? Faşizmin mi: 

toğraflarının çekilmesine en- Elbette ki faşizmin. 


gel olan asker görmüştür..." 
(Turkish Dally News, 17.3. 
1979) " (Tayland sınır bir- 


Birer emekçi olan bekçileri öldürmek kitleleri devrime ve devrimcilere yaklaştirır mı, 


likleri komutanlarından) f Yarbay Somnuk Pholasith, . uzaklaştırır mı? 
'Hiç şüphem yok. Bizim ta- Tabii ki uzaklaştırır. 


rafa geçenler, kesin vietnamca konuşuyorlardı' demiştir." (Aynı gazete, 10.3. 
1979) 

(4) Turkish Daily News 3.3. 
1979. 

(5) Turkish Dally News, 30.3 
1979. Geçerken belirtelim ki Vietnam'ın Tayland ile siniri yoktur. İki ülke arasında, Kamboçya vardir. Aslında bütün bu mesele, Vietnam'ın Kamboçya'yı işgal edip Tayland sınırına dayanmış olmasından kaynaklanmaktadır. İnsanın aklına, Moskova' nın niçin Tayland Başbakanına "Ama onlar zaten sizden çok uzaktalar; sizinle sinırları yok ki" diye değil de, "Hayır, sizl istila etmek için herhangi bir planları yok" biçiminde cevap verdiği sorusu takılıyor! 

(6) Turkish Daily News, 7.3. 
1979 ve 8.3.1979. 

(7) Turkish Daliy News, 29. 
3.1979. 


Öyleyse kendilerine devrimci diyenlerceonlarca bekçiyi öldürmek niye? 

Sakın bekçi kanına susamış bu militanlar halkı devrimden ve devrimcilerden soğutmayı amaçlayan kışkırtıcı ajanlar olmasın? 

Ve sakın bu terörist örgütlerin yarattığı kargaşadan yararlanmak isteyen uluslararası gizli servisler Türkiye'de bir darbe tezgahla- - masın? 
Sakın? 


BULMACA 


12 senedir çalıştığım yerden 
kanunsuz olarak çıkarıldım 


20 Şubat 1967 tarihinde Balıkesir İlinin Ayvalık İlçesine bağlı Altınova bucağında Tekel Deposuna tütün işçisi olarak girdim. 12 senedir sigortalı olarak çalışıyordum. 
Fakat 30 Nisan 1979 tarihinde Tekel Müdürü bana "sen gelme"' dedi. 
Nedenini sorduğum zaman depoda sigortası dolmak üzere olan bir şahsın benim yerime çalışacağını söyledi. 

Tekel Aralık ayında tütün alma- 


Dört kişi demirbaş işçi olarak çalışıyoruz. Tekel, alım zamanı dört kişi daha alıyor, alım bitince yine dört kişi kalıyoruz. Dört sene önce bize elbise, ayakkabı veriliyordu. 
Dört seneden beri onları da vermiyorlar. Benim senelerdir çalıştığım emekliliğim yanmış durumda, Benim geleceğim yok olmuş durumda. 
Şimdi işsiz güçsüz kaldım. Evimin geçimini nasıl sağlayacağım? 


Sigorta Sicil 


Resmi belgelerle 


KONTRGERİLLA 


.kitap 


SOLDAN SAĞA: 1) Basınç h buhar-Eli yatkın, becerikliKatıksız saf içki.2) Sine 
ma ve basının yetkili bir ku 1 
rul tarafından denetlenmesi 2 


Q 11 
nan 


4 M7 


aeri "f i kartı numaram rılmaktayız. yız. Öğle tatilimiz bile ya başlar ve açılır. Bu Ağustosa ka 1971785 Altınova, yoktur. dar devam eder. Ben her sene Ara- Ahmet Banaz Biz çalışmaktan kork- Bu nedenle: 


muyoruz. Okullarımız- daki eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasından 


da yana değiliz. Yeter ki di 


fazla çalışmamızın karşılığı verilsin. 


Milli Eğitim Bakanlığının emri vardır, müstah demlerin fazla çalışmalarının karşılığı hakça ödensin diye. Veya (fazla çalıştırmayın demektedir. 

Denizli valiliğinin de bu konuda yazısı vardır. 
Bu yazıyı İlköğretim müdürlüklerine göndermiştir 


1-Fazla mesailerimiz, çalıştığımız okul müdürleri tarafından, İlkokul Müdürlüğüne bildirilip ona göre ücretimiz ödensin. 


2-Fazla mesai ücretlerinin saati 20. liradan 
100 liraya çıkarılsın. 


3-Tüm müstahdemlere grevli- o toplusözleşmeli sendika hakkı tanınsın. 


Çeşitli Tikokullardan müstahdemler 


lıktan Ağustosa kadar çalışıyorum.. 


ENCAN Torpilimiz olmadığı için bize iş vermiyorlar 


Ben Erzincan'ın Mollaköyünde oturan bir köylüyüm. Maddi durumum çok zayıf. Ailemi geçindiremez durumu na düştüm. Çalışmak için çok yere müracaat ettim, olmadı. Bir yere imtihanla adam alıyorlardı İmtihanı ancak torpilli olah- 


lar kazanıyor. 


Erzincan İplik Fabrikasına müracaat ettim. 
Bizzat CHP eski il Başkanı ile tanıştım. Bana sen kimsin, nerelisin, necisin, nerede oturuyorsun diye sordu. Ben sorduklarını cevaplayınca "biz tanımadığımız kişilere iş 


vermeyiz" şeklinde yanıt verdi. "Bizim torpilimiz olmadığı için bize iş ver- 


miyorlar. Tabii bu durum- 


lar her yerde var. 
Soruyorum bugüne kadar bizi bu duruma getiren CHP bundan sonra nereye götürecek? 
Hasan Ayçil 


O CIA'NIN 
TÜRKİYE'DEKİ KONTRGERİLLA 
TEORİSİ ve 
UYGULAMASI 


Kontrgerilla nedir? Nasıl kuruldu? Nasıl Örgütlendi? 12 Mart döneminde ve günümüzdeki faaliyetleri nelerdir? Bütün bunların cevabını resmi 

belgelere ve yaşanan olaylara dayanılarak haq Zirlanan bu kitapta bulacaksınız. 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


Genel Dağıtım: TÜR-DA Hamam Sokak, No. 4, Cağaloğlu - İstanbul 


sin-Yeni ay, ayca.4) Tersi e/2 We aye iiiv i, | 
bir cetvel - Antep'e > yi MZ 2874 
bir tür kıymalı pide. 5) sjxİ/İSİŞİKİZİSİMİZİKİ Doğulu yurttaşlarımıza öz- Sizislelkleidelei gü, yakınlık ifade eden bir hitap şekli - Bir emir. 6) Kıbrıs Türk Toplumu Lideri - Kimyada Gümüş' ün simgesi. 7) Bir emir - Tersi yaptıkları anlaşma sonucu İsrail'in Mısır'a geri vereceği yarımada - Çiğneyici dişlerimiz. 8) Argoda kural, yasa - Tersi kaçmış kimse, firari. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Basra Körfezine kadar, önüne çıkan her yeri istila eden, eski Makedonya kralı. 2) Bir zaman birimi - Bir göz rengi. 3) Bir patlayıcı madde - Tersi savaş. 4) Fazla terlemekten deride meydana gelen, ufak pembe kabartılar. 5) Tersi bir soru eki - Fazla gelen 6) Biniciyi sarsmayan at yürüyüşü. 7) Dayanıklı deri. 8) Argoda gizli yer - Tersi ses 9) Büyük maddi ve manevi zararlara yol açan olay. 10) Balıkların solunum organı. 11) Sabah rüzgarı ya da ilham - Tersi yeterli olmayan. 12) Yol yiyeceği, kumanya. 


14 Nisan 1979 


AFRİKA ÜLKELERİ 
YENİ YÖNETİMİ TANIMAYA BAŞLADI 


Uganda geçici hükümeti ilk toplantısını yaptı 


@ idi Amin bütün ülkede aranıyor 


KAMPALA (AJANSLAR) 


Uganda'nın yeni lideri Prof. Yusuf Lüle, İdi Amin' in yerine Devlet Başkanı olarak Cuma günü Kampala' ya gitti ve geçici hükümet and içerek görevine başladı. 
Yeni hükümet ülke içinde "barış" ve "istikrarı" sağlamak için, ilk önlem olarak cezaevlerindeki tutukluları salıverdi. Bu arada dört Afrika ülkesi yeni yönetimi tanırken, ABD, Uganda hükümeti ile ilişkilerini yeniden güçlendirmek istediğini açıkladı. 


Kampala'da iktidarı ele geçiren Uganda Ulusal Kurtuluş Cephesinin oluşturduğu geçici hükümet,ilk Bakanlar Kurulu toplantısını Tanzanya" nın Başkenti Darüsselam' da yaptı. 

BBC radyosunun verdiği bilgiye göre, Geçici hükümet içinde, eskiDevlet Başkanı Miltor Obo- te'nin danışmanları 'çoğunlukta bulunuyor. Yeni Kabinede ayrıca iki eski ordu komutanı da görev aldı. 

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada fai Amin'in bir an önce bulunması için bütün halka çağrı yapıldı. İdi Amin'e 
bağlı birliklerin de 12 
saat içinde silahlarını yeni yönetime devretmesi 


Güney Afrika, 
ABD 
Büyükelçiğindek 
3 diplomatı 


sınır dışı ediyor 
© ABD, Güney 
Afrika'nın aldığı kararın talihsizlik 


olduğunu belirtti 


DIŞ HABERLER 
SER VİSİ 

Güney Afrika Başbakanı Pieter Botha, Güney Afrika'daki Amerikan elçiliğinde. casusluk  faaliyetlerinde bulunulduğunu öne sürerek, ABD askeri ataşesinin ve iki elçilik görevlisinin sınır dışı edileceğini açıkladı. 
Televizyon'da bir konuşma yapan Botha, 
ABD Büyükelçisi Nillia Edmons'un özel uçağının bir casus uçağına dönüştürüldüğünü ve bu uçaktan hassas bölgelerin havadan fotoğraflarının çekildiğini iddia etti. Botha ülkeyi terketmesini istediği diplomatların kimliklerini açıklamadı. £ 

Öte yandan olayla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada Güney Afrika' nın aldığı kararın ABD' nin ve diğer ülkelerin Namibya sorununa bir çözüm bulunması için çaba sarfettiği bir döneme rastlamasının talihsizlik olduğu belirtildi. ABD yetkilileri (o elçilikte bulunan üç görevlinin istenmeyen kişi ilan edildiğini doğruladılar. Güney Afrika'nın iddiaları konusunda ABD tarafından başka bir açıklama yapılmadı. 

Güney Afrika'nın kararı üzerine yorum yapan ABD'deki çeşitli kaynaklar, Güney Afrika'nın aldğı kararın Namibya'daki çatışmaları körüklemek Ve son zamanlarda Güney Afrika'da ortaya çıkan skandalları '-1“*bas etmek amacını taşıdığını belirttiler. 


General Haig, m. agor 
Zürih'te NATO üzerine bir konferans verdi 
ZÜRİH 
MUSTAFA GENÇER BİLDİRİYOR 
NATO Başkomutanı 
General Haig geçtiğimiz bafta Zürih'te NATO' 
nun Avrupa'daki durumu üzerine bir konferans verdi. Konferans sırasında Haig özellikle Sovyetlerin askeri baskısına her zaman olduğundan daha fazla karşı koymak gerektiği üzerinde durdu. 
500 kişinin izlediği konferansa Zürih belediye Başkanının ve İsviçreli 


subayların da katıldığı görüldü. 
Sovyetler Birliği'nin 


silahlanmasını sürekli ve büyük ölçüde artırdığını söyleyen Haig, son dört senede Sovyet silahları- nın miktarının şaşılacak boyutlara ulaştığını belirtti. 


istendi. 

öte yandan Kampala' 
daki cezaevleri boşaltılırken toplam olarak 4000 
“siyasi tutuklu” salıveril- 


di: a 


YENİ HÜKÜMETİ 
İLK TANIYAN 
ÜLKELER 

Geçici hükümetin ilan edilmesinin hemen ardından Uganda yönetimini ilk olarak Tanzanya hükümeti tanıdı. Zambiya Devlet Başkanı Kenneth Kaunda da, Uganda'daki yeni rejimi överek, bu yönetimi tanıdığını açıkladı. Öte yandan Botsvana ve Mozambik de Lüle Başkanlığındaki yeni yönetimi tanıdığını bildirdi. i 

Bu arada, ABD Dışiş- 


leri Bakanlığı Sözcüsü 


Hodding Carter, Washington'un Uganda'daki "'Yeni Yönetim durumunu güçlendirir güçlendirmez, Kampala ile diplomatik ilişkilerini yeniden canlandıracağını söyledi. 

UGANDA'NIN YENİ 

BM DELEGESİ 

Yusuf Lüle Başkanlığında Geçici Hükümetin kurulmasından hemen şonra, yeni kabine- nin İçişleri Bakan Yardımcısı Andru Kaira, 
New York'ta BM Teşkilatında Uganda misyonuna yerleşti. Kaira, daha sonra gazetecilere bir açıklama yaparak ''Yenì yönetimin intikam peşinde koşmadığını"' söyledi. 

İDİ AMİN 
HAKKINDAKİ 
BİLGİLER 

Batılı Ajanslar, yeni hükümetin bütün Uganda topraklarında henüz hakim duruma geçemediğini hatırlatarak, İdi Amin'in Jinja ile Sauti kentleri arasındaki bölgede bulunduğunu öne sürdüler. 

Öte yandan Amerikan İstihbarat Servisi (CIA) Başkanı Turner, Washington'da yaptığı bir açıklamada İdi Amin'in Irak' a gittiğini ileri sürdü. 


güçler, bağımsız Uganda güçleridir. */ 


YENİ BAŞBAKAN 
YUSUF LÜLE'NİN 
GÖRÜŞLERİ 


Uganda Mekeriri Üniversitesinin eski rektörü Yusuf Lüle, 1971 Ocak ayında İdi Amin in darbesinden sonra Tanzanyd'ya sığınmıştı. 
Yusuf Lüle Başbakan olduktan sonra BBC radyosu ve 'Afrigue-Asie ' dergisine verdiği demeçlerde yeni yönetimin izleyeceği siyaset hakkındabazıaçıklamalar yaptı. 

Lüle, BBC muhabirine, 'Halkın desteği ve isteği üzerine - Başbakanlığa getirildim. Ancak benim, hayat boya bu mevkide kalmak gibi bir niyetim yok" dedi. Serbest seçimlerin "Durum elverir elvermez ' yapilacağını belirten Lüle, bunun iki yıl içinde gerçekleşebileceğini açıkladı. 
Başbakan Lüle, "Afrigue-Asie”' dergisi ile 


yaptığı görüşmede de Uganda'nın izleyeceği cipponi ayı şöyle özetledi: ''Uganda, Bloksuzu 


siyaseti izleyecektir. Biz halkların baskıya karşı verdiği mücadeleleri destekleyeceğiz. Na. 
mibva halkının, Filistin halkının, Zimbabve halkının o Sahra halkının mücadelelerini destekleyeceğiz. 

Yusuf Lüle, bir soru üzerine ise şunları söyledi: "Bazı yaygın görüşlerin aksine, Uganda yi Tanzanya ordusu kurtarmamıştır. Uganda'yı Uganda Ulusal Kurtuluş Cephesi kurtardı. Bu 


Misr — 


.. 


imzalandığı şu 


Anlaşmasının 
Filistin kamplarını bombalaması tepki yarattı... 


LÜBNAN'DAKİ HAVA BOMBARDIMANINA SON VERMEK AMACIYLA 


İsrail Barış 


günlerde İsrail'in yeniden 


FKO,İsrail'e karşı yeni bir askeri 


sürüyor 


lar. 


| DEMOKRATİK KAMBOÇYA RADYOSUNUN YORUMU: 
“Kaplanı yatıştırmak için -doyurmaktansa 


birleşip mücadele edelim 


ILA 
! 


© Yorumda saldırı savaşının Tayland'a yayılmaması için önlem alınması gerektiği belirtildi 


DIŞ HABERLER SER VİSİ Demokratik Kamboçya Radyosu el yayınladığı bir yorumda, ietnam-Sovyet saldırı savaşına karşı alınması gereken tutum hakkındaki görüşlerini açıkladı: Yorumda şöyle denildi, 


"Ağzı sulanmış iğrenç kaplan et- ` 


rafımızda dolanıyor. Bizi parçalamak için müsait bir an kolluyor. Eğer uyanıklığımızı bir an için olsun elden bırakırsak kaplan derhal üzerimize atlar. Ve eğer ondan korkup, etimizin bir parçasını yemesi için önüne atarsak, kaplan et parçasını yer, sonra da bizi bu sefer topyekün yutmak için 

eniden üzerimize saldırır. Çünkü bu 

aplan doymak bilmeyen bir hayvandır." 


Yorumda daha sonra Laos'un Vietnam ve Sovyetler Birliği'ne karşı son derece teslimiyetçi ve yatıştırıcı bir 


Muhafazakar Parti Başkanı Margret Thatcher. Thatcher'in Partisi Callaghan hükümetini 310'a karşılık 311 oyla düşürdü. 
Şimdi her iki taraf da 3 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor... 


Nikaragua'da ateş-kes istedi 
MANAGUA 
Uluslararası Kızıl Haç teşkilatı, Nikaragua'da süren çatışmalarla ilgili oara yapti bir açıklamada "" rafların bir an önce ateş-kes anlaşması imzalamasını ve bu anlaşmaya saygı göstermesini" istedi. Managua'dan gelen haberlere göre, Somoza rejimini devirmek için mücadele eden Sandinista gerillaları, Esteli kentinde Somozâ'nın Ulusal Muhafız Birliklerine direniyor. Ancak ülkenin diğer bölgelerinde Ulusal Muhafız birliklerinin, duruma hakim olduğu ileri sürülüyor. 


tutum izlediği için ''Vietnam ve Sovyetlerin sadık bir kölesi" haline geldiği belirtildi. Laos'u artık tamamen Vietnamlıların yönettiğini anlatan 


Thatcher 


seçim programını açıkladı 


eProgramdd özel sektöre yeni olanaklar tanınırken, sendikal hakların yeniden gözden geçirileceği belirtiliyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

İngiltere Muhafazakar Parti Başkanı Bayan Margare Thatcher yaptığı bir basın toplantısında Partisinin programını açıkladı Thatcher başbakan oln ası halinde, hükümetin İngiliz yurttaşlarına daha çok para ve sorumluluk kazandıracağını söyledi. 

Muhafazkar Partinin seçim programının önemli noktaları şöyledir: 

-Avrupa politikası: Avrupa tarım ürünlerinin fiyatlarının dondurulması, İngiliz tahıl üreticilerinin yeniden rekabet edebilir duruma gelmelerini sağlayacak bir düzeye dek Sterlinin değerinini düşürülmesi, İngiltere'nin AET bütçesine yaptığı katkının ve ortaklık harcamalarının azaltılması, AET üyesi ülkelerin dış politikasında eşgüdüm sağlanması. 

-Sendikalar: Grev kararlarının gizli oyla alınmasının teşvik edilmesi, sen- . 
dikal haklar ve sorumlulukların yeniden gözden geçirilmesi. 

-Ekonomik politika: Dolaysız vergilerin azaltılması, tersaneler ve uzay endüstrisinin yeniden özel sektöre bırakıl ması, kamu harcamaları ve enilasyo- nun azaltılması, tasarrufun, sürekli ve üretici iş alanları yaratan yatırımların özendirilmesi. 

-Kuzey İrlanda: İrlanda'nın İngiltere ile birliğini sürdürmesi, tedhişçilerin ortadan kaldırılması ve düzenin yeniden sağlanması, tedhişçiler için af çıkarılmaması. 

-Ölüm cezası: 1Yöö'te kaldırılan ölüm cezasının yeniden konulması için parlamentoda tartışmaların açılması. 

-Ticaret: Her türlü ithalat sınırlamaları ve kontröllerin kaldırılması, haksız dış ticarete ve başka ülkelerin mallarıyla rekabet edebilmek için İngiliz mallarının fiyatlarının aşırı ölçüde düşürülmesine göz yumulmamassı. 


Demokratik Kamboçya Radyosu bu durumun olumsuz bir örnek olduğunu kaydetti. Demokratik Kamboçya hükümetinin ve Güney Doğu Asya' nın diğer hükümetlerinin çabası sonunda, Moskova'nın "Ortak Güvenlik Sistemi" ve Vietnam'ın "Hindi Çini 


Federasyönü”" planlarının boşa çıka- 


rıldığını ' söyledi. T e 23160 hirm Vietnam-Sovyet müdahalesine karşı uyanıklığa 


çağıran Demokratik Kamboçya Rad: 


yosu şu 4 maddelik programı önerdi. 
”1) Kamboçya'daki saldırgan Vietnam birliklerinin kayıtsız şartsız ve derhal geri çekilmesini sağlamak için bütün olanaklardan yararlanarak kararlı ve aktif bir mücadele yürütmek. 
2) Vietnam'ın Kamboçya'daki saldırı savaşını yoğunlaştırmasına karşı çıkmak, özellikle de yeni birlikler göndermesini engellemek. 


İki gündür Zimbabve 


gerillalarınm kamplannı 


3) Vietnam'ın, savaşı Tayland ve diğer Güney Doğu Asya ülkelerine yaymasına karşı önlem almak. 

4) Demokratik Kamboçya hükümetine ve Kamboçya halkına her türlü desteği artırarak, ülkenin, milletin 


“wwe halkın kurtuluş mücadelesine kat- 


kıda bulunmak; Bağımsız egemen, barışçı, tarafsız ve Bloksuz bir Kamboçya'nın kurulmasına hizmet etmek 
4 Maddelik bu programdan sonra, 
radyo Kamboçya halkının gereken bütün fedakarlığı göstererek, Vietnam ve Sovyetler Birliği'ne karşı asla boyun eğmeyeceğini açıkladı. Heng Samrin yönetimine Vietnam'ın kölesi olduğunu belirten Demokratik Hembocya. Radyosu Güney Doğu Asya'da barış ve istikrarın sağlanması için bölge ülke ve halklarının Vietnam-Sovyet saldırısına karşı sımsıkı birleşmesi gerektiğini belirtti. ; 


Srrith, saldır. ` 


bombalayan İan gan amaçlarını gerçekleştirmek için paralı askerler de kullanıyor... 


Rodezya komando birlikleri Zambiya'nın başkentine saldırdı 


© ZAPU lideri Nkomo”nun evi yakıldı © Waldheim, Rodezya saldırısını sert bir dille kınadı 


DIŞ HABERLER 
SEK VİSİ 

Irkçı Rodezya rejimi- ne bağlı paraşüt komandoları Perşembe günü sabah erken saatlerde Zambiya'nın başkenti Lusa- ka'ya karşı bir saldırıya 
giriştiler. Saat 03 ilâ 05 
arasında gerçekleştirilen baskın sırasında Zimbabve Yurtsever Cephesine bağlı ZAPU örgütünün lideri Joshua Nkomo'nun evi ateşe verildi. Ev bütünüyle kül olmasına karşın, siyah lider o sırada evde bulunmadığından hayatı kurtuldu. Saldırı- dan sonra bir açıklama yapan ZAPU sözcüsü, Nkomo'nun hayatta olduğunu ve sağlığının iyi olduğunu bildirdi. 

Saldırı ile ilgili bir açıklama yapan Zambiya radyosu ise Nkömo' nun evi ile birlikte Yurtsever Cephe üyesi çok ki- 


şinin evlerinin yakıldığını ve Yurtsever Cephe merkez binasının da baskına uğradığını bildirdi. 
Rodezya komando bir liklerinin saldırısı sırasında Zambiya askeri birlikleri de harekete geçerek 


saldırganlara karşı koydu- 


lar. Sabah.erken saatlerde kentin birçok yerinden aralıksız silah sesleri duyuldu. 

Zimbabve Yurtsever Cephesinin bir sözcüsü olaydan Sonra yaptığı açıklamada, vwephe merkez binasına yapılan baskın sırasında çok kişinin öldüğünü bildirdi. Ancak ölü sayısı ile ilgili kesin bir rakam vermedi. 

MüLVECİ KAMPI DA 

BOMBALANMIŞTI 


Rodezya ırkçı beyaz azınlık rejiminin, iki gün önce Zimbabve'li mülte- 


ci kamplarına karşı düzen- 


lediği hava salaırılarınu da 100 kişi öldü,200 kişi de yaralandı. Bu saldırı sırasında Rodezya uçakları Solwezi adlı kampı hedef almışlardı. Bu kamp, sınırdan 30 km içerde bulunuyor. Böylece Rodezya uçakları Zam - biya sınırını ilk kez bu ka dar derinlere kadar ihlal etti, 


WALDHEİM 
SALDIRIYI KINADI 


Birleşmiş Mıitetler Genel Sekreteri Kurt Waldheim, Rodezya savaş uçaklarının ve komando birliklerinin o Zambiya'ya karşı giriştiği saldırıları sert bir dille kınadı. 
Waldheim şöyle dedi: "Bir ülkenin başka bir ülkeye böylesine saldırılar- da bulunması son derece vahim ve hoş görülemeyecek bir olaydır" 


harekata hazırlanıyor 


eMısır'ı tecrit uygulaması 


KAHİRE(AJANSLAR) 


Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail'e karşı yeni bir askeri harekatın başlatılması için bütün örgütüne bir talimat gönderirken, “Mısır-İsrail Barış anlaşmasına karşı çıkan Arap ülkeleri Bağdat toplantısında aldıklan "Mısır'ı tecrit” kararlarını uygulamaya başladı- 


FKÖ'nün resmi haber ajansı "'Wafa", "İsrail'in can alıcı merkezlerine karşı yeni bir askeri hareket planının"! uygulamaya geçirilmesini istedi. 
FKö'nün İsrail'in son 
4 gün içinde Güney Lübnan'da gerçekleştirdiği hava bombardımanlarına son vermek amacıyla başlatmayı düşündüğü yeni askeri harekatın, özellikle işgal altındaki Arap topraklarında sabotaj eylemleri şeklinde gerçekleşeceği sanılıyor. 
Gözlemciler, FKö'nün Batı Avrupa'daki İsrail kurumlarına karşı da eylemlere girişebilecekleri- ne dikkat çekiyorlar: FKÖ, Yüksek Askeri “Konseyinin bu talimatı, Mısır dahil bütün Arap basınında geniş yer aldı. 


MISIR'I TECRİT GİRİŞİMLERİ 


Barış anlaşmasına karşı çıkan 18 Arap ülkesi- nin Bağdat'ta yapılan Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları o toplantısında alınan kararlar uyarınca Mısır'ın tecrit edilmesi yolunda bazı girişimler ve yeni talepler gerçekleşiyor. 


Bağdat (o toplantısına katılan Arap ülkelerini temsilen bir heyet, BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim ile bir görüşme yaparak, Mısır'da bulunan BM bölge büroları- nın taşınmasını talep etti. 


Dünya Sağlık örgütünün Doğu Akdeniz Bölge Bürosu İskenderiye'de Gıda ve Tarım Örgütü 


Bölge Bürosu da Kahire'- 


de bulunuyor. 


Mısır'ın BM delegesi, Arap heyetinin bu talebine karşı çıkarak, Arap Birliği örgütünde kararların oy birliği ile alınması gerekliliğini hatırlattı. 
Bu yüzden sözkonusu talebin yerine getirilemeyeceğini açıkladı. 


Öte yandan, yine Bağdat toplantısı sırasında karara bağlanan, Arap Birliği Örgütü merkezinin Kahire'den Tunus'a taşınması işleminin gerçekleşmekte olduğu bildiriliyor. Ancak Mısır hükümeti, Bağdat toplantısına katılmadığı ve taşınma kararının oy birliği ile alınmadığını belirterek bu girişime de muhalefet ediyor. 


Bu arada, Irak, devlet bankasının Kahire'deki şubesini kapattı. 


BM KOMİSYONU 
BELLİ OLDU 


BM Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca, işgal altındaki Arap topraklarında incelemeler yapmakla görevlendirilen komisyonun üyeleri belli oldu. Yapılan seçimlere göre, komisyon Başkanlığına Porlekiz getirildi. Bolivya ve Zambiya delegeleri de komisyon üyesi olarak Kudüs dahil bütün işgal altındaki topraklarda, İsrail birliklerinin geri çekilme ve insan hakları konularında incelemeler yaparak Güvenlik Konseyine bir rapor hazırlayacak. 


27 Nisan 1978'de kanlı bir darbeyle Davut Han'ı deviren Taraki yönetimi neredeyse birinci yılını dolduruyor. 

Kendine "'devrimci"' diyen bu rejim, bir yilin sonunda halkın ezici çoğunluğunu karşısında bulmaktadır. Hemen her gün muhalefet hareketinin şu ya da bu bölgede Kabil'le yeni çatışmalara girdiği haberini ` duyuyoruz.. 
Darbenin hemen ardından önce Pakistan sınırı yakınlarında başlayan kendiliğindenci ve dini bir nitelik gösteren muhalefet hareketi, şimdi tüm ülkeye yayılmış durumda, Hatta Harat'ta olduğu gibi bazı yerlerde kentin yönetimi, askeri garnizonlar muhalefetineline geçebiliyor. 
Nur Muhammet Taraki'nin denetimindeki kentler ise tam bir sıkıyönetim altında. Kabil'e bakınız. Gece dışarı çıkmak, bakanlıkların önünden geçmek, gazeteciler için kentten 16 kilometre uzaklaşmak yasaktır. Radyo-TV gibi önemli yerler tanklar tarafından korunuyor. 

Bu durum karşısında Taraki iktidarını ayakta tutmak için Sovyetler'den daha fazla yardım ve silah istemektedir. Martın üçüncü haftası Afganistan'la Rusya arasında kurulan hava köprüsüyle tanklar, ağır silahlar yığılmıştır Kabil'e. Amerikan haber alma servisleri, sadece dağlık bölgelerdeki hareketin bastırılması için, 25 helikopterin geldiğini belirtiyorlar. 

Sovyet yardımları sadece bununla da kalmıyor. Sayıları üç bini bulan Rus sivil-askeri £3- nışmanları, Taraki yönetimine "hizmet"' götürüyorlar. Örneğin Genelkurmayda Afgan üniforması giymiş Özbek ve Tacik subaylar muhalefet hareketini bastırmak, komşu ülkelerin sınir boylarında provokasyonlar için yeni planlar yapmaktadır. Muhalefeti ezmek amacıyla bu askeri danışmanlar çoğu kez Afgan birliklerinin başına geçmektedir. Mart ayında Herat'ta meydana gelen çatışmalarda 12 Sovyet uzmanı ölmüştü. Bir Fransız muhabir, Kabil Havaalanında Moskova'ya gönderilmek 


üzere tabutlar gördüğünü bildirmişti. Olayların ardından Kabil'deki Sovyet elçisi de bu durumu kabul etmek zorunda kalmıştı. 

Öte yandan Rus teknisyenler ülkenin yeraltı zenginliklerini, özellikle doğal gaz ve petrol yataklarını tespit etmekte, bu kaynaklardan Sovyetler'in yararlanması için projeleri uygülamaya koymaktadır. 

Dağlarda yönetime karşı çarpışanlar, şehirlerde yaşayanlar, işyerlerinde çalışanlar genellikle karşılarında Rus danışmanlarını görmektedir. Bu, halkın darbeye duyduğu tepkiyi artıran önemli bir etmen olmuştur. Nitekim Celalabad kentinde, halkın artan hoşnutsuzluğu karşısında 60 Sovyetailesi Kabil'e geri dönmek zorunda kalmıştır. 

İçerde bunlar olurken dışarıda, Taraki yönetimi ne yapıyor? 

Darbeden sonra Taraki, komşuları, bütün ülkeler ve ABD ile iyi ilişkiler geliştirmek istediğini söylemişti. Oysa sadece kısa geçmişteki olgulara bakmak, Taraki'nin söylediğini sini yaptığını kanıtlamaktadır. Geçtiğimiz Şubat ayında ABD Büyükelçisi Dubs Kabil'de öldürülmüştür. Taraki, ülkesindeki muhalefet hareketinin İran ve Pakistan'daki “fanatikler" ve "gericiler" tarafından "'kışkırtıldığı"' suçlamasını yinelemektedir. Pakistan-Afganistan sınırında zaman (o zarman çatışmalar olmaktadır. Afganistan'ın, Iran Belücistan'ın de karışıklık çikardığı İranlı yetkililerce açıklanmıştır. Bu arada Taraki rejimi Vietnam'ın Kamboçya'yı işgalini desteklemiştir. Çin'in Vietnam'a karşı giriştiği ihtar harekatına karşı çıkmıştır... 
Gerçekte bunlar Kabil'in Kremlin yöneticilerinin çizdiği dış siyaseti izlediğini komşularına karşı düşmanlık güttüğünü gösteriyor. 
Bütün bunlar sosyal-emperyalistlerin Hint Okyanusuna inebilmesi için öngörülen planların uygulamasıdır. 

İşte, ülkenin bir yıl içinde geldiği nokta burasıdır. 

Afganistarı'ın bugünkü durumu, Moskova yanlısı bir yönetimin halka ve komşu ülkelere ne getirdiği bakımından önemli bir örnektir. 

Ülkemize gelince. Başta sahte TKP olmak üzere her türden Moskova yanlısının yurdumuzun geleceği için ne hayaller beslediğini, onların "Afganistan Devrimi"'ni göklere çıkarışın- dan anlayabiliriz. 


TAHRAN'DA 7 KİŞİ DAHA İDAM EDİLDİ 


İran'da duruşmalara ilk kez yabancı 


basın katıldı 


TAHRAN (AJANSLAR) 

Tahran radyosu, aralarında eski bir hava generali, Kasr Hapishanesi müdürü ve bir polis şefi de bulunan yedi kişinin idam edildiğini açıkladı. Sanıkların Çar- . 
şamba öğleden sonra başlayan duruşması Perşembe akşamı sona erdi. İlk kez basına açık olarak yapılan bu durşmaya ABD televizyonu ve yabancı gazeteciler katıldı. 100'den fazla insanın izlediği duruşma sonunda ayrıca bazı eski polis görevlilerine bir ila iki yılarasında hapis cezası verildi. 

Kasr Hapishanesi eski Müdürü ve siyasi kısım şefi General Bijan Yahya, aynı hapishanenin avlusunda kurşuna dizildi. General, Şah zamanında siyasi tutuklulara işkence yapmaktan suçlu bulundu. İran Hava Kuvvetleri Karşı Casusluk eski Şefi General Haşim Berencian, İran Hava Kuvvetleriyle, CIA ve İsrail Casusluk örgütü Mosad arasındaki ilişkiyi sağlamakla suçlandı. 

İRAN FKÖ'YE SİLAH YARDIMI YAPMADIĞINI AÇIKLADI 

Başbakan Yardımcısı Amir Abbas İntizam, İran'ın , Filistin Kurtuluş Örgütüne askeri destekte bulunmak üzere hiç bir anlaşma yapmadığını ve Filistin'li uzmanların İran ordusu ve güvenlik örgütlerinde görev yapmayacaklarını açıkladı. š 

İntizam, "Filistin davasını uluslararas. toplantı ve örgütlerde savunacağız, Ancak İran FKö'ye silah ve cephane yardımı yapmak üzere söz vermemiştir"' dedi. 


— 2 emma 


Sıkıyönetim Komutanlığı açıklama yaptı: 


“Sıkıyönetim uzatılırsa | - İstanbul'da 1 Mayıs gösterilerine izin verilmeyecek” 


| ©izmir'de DISK’ ten ihraç edilen sendikaların da içinde bulunduğu 
1 Mayıs Komitesi feshedilerek yenisi kuruldu 

©! Mayıs’ ta İzmir de gösteri düzenleyecek olan sahte TKP, - bütün güçlerini buraya yığıyor 


İŞÇİ SERVİSİ 
İstahbul Sıkıyönetim 
» Komutanlığı, Nisan ayı sonunda Sıkiyönetimin yeniden 2 ay uzatılmasına gerek görüldüğü takdirde, DİSK'in 1 Mayıs İşçi Bayramını İstanbul' da kutlamasına izin verilmeyeceğini açıkladı. 
Öte yandan DİSK 3. 
Bölgede, daha önce konfederasyondan ihraç edilen sendikaların da iştirakiyle kurulmuş olan 
1 Mayıs Komitesi feshedilerek, yeni bir üst komite oluşturuldu. 
“İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından konu ile olarak yapılan açıklamada şöyle dendi: 
"Bilindiği şekilde 1 
«Mayıs 1979 tarihi, hali- 
- hazır sıkıyönetim uygula ç ma Süresi dışımda bulu- 


nan, gelecekteki bir tarih- 


te tasarlanan bir eyleme ilişkin izin işlemi için şimdiden yetkilerini kul- 


| lanması hukuken müm- 
| kün değildir. 


"Ancak, anarşi ve asayiş sorunlarının halen bulunduğu düzey ve yaşadığımız koşullar dik ka? 
te alındığında, sıkıyönet- 


min 26 Nisan 1979'dan- 


sonra yeniden uzatılması halinde, genel güvenlik ve kamu düzeninin büyük © bir dikkat ve titizlikle korunması ihtiyacı, İstanbul da daha bir müddet herhangi bir miting ve gösteri yürüyüşünün yapılmamasını kesinzorunluluk olarak ortaya koymaktadır, Komutanlığın bu değerlendirmesini, geçmiş 1 
£ Mayıs'lardaki olayları da 
| hatırlayacak sağduyu sa- 
$ 


hibi ve yurtsever bütün 


İstanbulluların paylaşacaklarına inanılmaktaé dr." 


kors P 
“” Hatırlanacağı üzere, 


DİSK, 1 Mayıs İşçi Bay- 
“Fâmını bu yılda Paba Taksim Alanında kutlamak için geçtiğimiz ay içinde Sıkıyönetim Komutanlığına ve İstanbul Valiliğine başvuruda bulunmuştu. 
© DİSK'in bu başvurusuna Valilik 29 Mart güpü yazılı bir cevap vererek, İstanbul'da gösteri ve yürüyüş güzergahının değiştirildiğini, bu yüzden DİSK'in Taksim'de miting yapmasının mümkün olmadığını söyledi. 
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar ise Valiliğin cevabı üzerine basına 
bir açıklama yaparak, 1 
Mayıs'ın 3 yıldır Taksim Alanında kutlandığını belirterek, "1 Mayıs bu yıl da mutlaka Taksim Alanında kutlanacaktır" demişti. 
( İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının dünkü 


açıklamasından sonra, DİSK'in 1 Mayis'ı nerede kutlayacağı henüz açıklık kazanmadı. Sadece Türk Haberler Ajansının, 8 Nisan tarihinde geçtiği bir haberde, DİSK'in 1 Mayıs için İzmir, Bursa ve Kocaeli ValiHklerine başvurduğu öne sürülmüştü. 

Ajansın bu haberi üzerine DİSK Genel Sekreteri ve 8. Bölge Temsilcisi İsmet Cantekin ayrı ayrı açıklamalar yaparak, 
haberi yalanlamışlar, 1 
Mayıs'ın İstanbul dışında kutlanmayacağını söylemişlerdi. 


DİSK 3. Bölge Temsilcilği tarafından, Konfederasyondan ihraç edilen sendikaların da iştirakiyle bir süre önce kurulmuş olan 1 Mayıs Komitesi feshedilerek ye- - nisi oluşturuldu. DİSK 
3. Bölgede yeni kurulan i Mayıs Hazırlık Komitesi, bölgedeki bütün sendikalara bir bildiri göndererek, kurulan yeni komiteyi, görev taksimini ve ihtiyaçlarını bildirdi. Yeni kurulan üst komite 4 kişiden oluşuyor. DİSK 3. Bölge Temsilciliği Başkanlığında çaluşacak komitede, Genel-İş 3 nolu Şube Sekreteri Go Polat, Petkim-İş İzmir Şube Başkanı Erdinç Tekeli, Tekstil Bölge Temsilcisi İsmail Şentürk ve Oleyis'ten Orhan Özgür bulunuyor. 


> 5DİSK 1 Mayıs'ı İstanbul'da” kutlamakta ka: rarlı olduğunu açıklar: ken, sahte TKP yanlıları İzmir'de ayrı bir gösteri düzenlemek için hazırlık yapıyorlar. Sahte TKP yanlılarının 1 Mayıs'ta bütün güçlerini İzmir'e yığacakları (o gözleniyor. 
Sahte TKP'nin 1 Mayıs" ta İzmir'de düzenleyeceği miting için Bank-Sen, Maden-İş Ağaç-Sen ve Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi temsilcilerinden oluşan bir komitenin bir süre önce gerekli izni almak için İzmir Valiliğine müracaat ettikleri biliniyor. 

Öte yandan sahte TKP'liler Aster-Îş ve Tümka-İş İzmir Temsilcisi olan Cemal Kıral vasıtasıyla DİSK'in 1 Mayıs Komitesinde etkinlik yaratmaya çalışıyorlar. 


DİSK ve sahte TKP 


yanlıları 1 Mayıs için hazırlıklarını sürdürürken irili ufaklı bütün gruplar İzmir'de "Cumhuriyet Alanı'na göz dikmiş bulunuyorlar. 
Kurtuluşçuların, Acilci- 


lerin ve DDKD'nin sahte TKP'nin mitingine ka~ tılması beklenirken, Halkın Kurtuluşa, Devrimci Halkın Yolu, Halkın Birliği gibi bazı grupların da, “Ne pahasına olursa olsun" 1 Mayıs'ta İzmir'de bir gösteri yapmaya niyetli oldukları söyleniyor. 


ANKARA (ÖZEL) 
Tes-İş Başkanı Orhan Erçelik, Halil Tunç'un adaylığını kesin olarak koymayacağı yolundaki son açıklamasından sonra Genel Kurulda başkanlığa aday olup olmadığı konusundaki bir soru üzerine görev alıp almama konusunda henüz kesin bir kararı olmadığını, ancak, görev verilirse de almaktan kaçınmayacağını belirtti. 

Adaylığını koyması- nın sadece kendisinin kişisel kararı değil, kollektif bir karar olacağını belirten Erçelik bu konuda şunları söyledi: 

“Bu kongre, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor şartlarda toplanmaktadır. Bu saatlerde elbette, herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli, görev düşüyorsa (o kaçınmamaudir. Benim henüz görev alıp almama konusunda kesin bir kararım yoktur. Ancak, bu görevi almayacağım anlamına gelmez. Benim görev almam, kişisel bir karar sonucu olmayacaktır. Kollektif bir çalışma ve karar sonucun- da bana görev verilir- 


se, almaktan kaçınmam." 
ANLAYIŞTA 
YENİLEŞME 


Türk-İş'in siyasi partilerin bir çekişme alanı değil, bir kitle örgügelik;“her kitle örgü de"olduğu gibi Türk: 
te de yenileşme, gençleşme isteklerinin olumlu olduğunu, bu isteğe kendisinin de katıldığını, ancak yenileşmeyi sadece kişilerin yenilenmesi olarak değil,anlayışların çağın gerçeklerine uygun hale getirilmesi olarak da kavramak gerektiğini belirtti. 

Erçelik konuşmasın- da ayrıca Türk-İş'i dışarıdan etkilemek isteyen, iki uç noktaya çekmek isteyen unsurlar bulunduğuna dikkati çekerek, "Ancak bu iki uç kutup Türk-İş'te hiç bir zaman etkinlik sağlayamamıştır, bundan sonra da sağlamaları beklenemez” dedi. 

Türk-İş'in bir denge ölçüsü olduğunu söyleyen Erçelik bu dengenin kurulması için Genel Kurula giderken bazı fedakarlıkta bulunmak gerektiğini sözlerine ekledi. 

BAŞKAN ADAYI 

PAZAR GÜNÜ 
SAPTANIYOR 

Öte yandan Türk-İş'e bağlı önemli sendika yetkililerinin Genel Kuruldan bir gün önce pazar günü toplanarak Tunç' 
un yerine başkanlığa a- 
/daylığını koyacak kişiyi 


DİVRİĞİ BELEDİYE İŞÇİLERİ TOPLUCA MISK’ TEN AYRILARAK GENEL-İŞ” E GEÇTİLER 


tü ölduğuna değinen Er- 


api 


©”MISK'e kesilen aidatlar halkın üzerine kurşun olarak sıkılıyordu. Amacımız Alevisiyle Sünnisiyle tüm işçileri birleştirmektir 


DİVRİĞİ (ÖZEL) 

Divriği Belediye işçileri MİSK'ten ayrılarak DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikasına katıldılar. 

Bu konuda gazetemize açıklama yapan işçi temsilcisi Nergiz Şahbaz şunları söyledi: "Belediyemizde yetkili olan Türk Belediye-İş Sendikası işçileri açlığa mahkum etmişti. Fiyatlar iki yıldır süratle artarken yıllık 30 lira zamla bizi oyalamaktaydı. 

İşimiz düştüğü zaman sendikacıları dahi bulamıyorduk. MHP'lilerin yönettiği bu sendikayı söküp atmak bizim önümüzdeki duran acil bir gö- 


revdi. Çünkü MİSK'e kesilen aidatlar halkın üzerine kurşun olarak sıkılıyordu. 

Doğru bir siyasetle birleştirilen belediye işçileri toptan istifa ettik, Genel-İş'e katıldık. Böylece MHP'ye kan götüren bir damarı, küçük dahi olsa kestik. Daha önce bize katılmak istemeyen on beş kadar işçi arkadaşımız da Genel-İş sözleşme imzalayınca notere giderek bize katılacaklarını söylediler. 

Amacımız Alevisiyle, Sünnisiyle tüm işçileri birleştirmektir. Bu siyasetimizi daha da geliştireceğiz." 


“Görev verilirse almaktan kaçınmayız' 


e Erçelik başkan adaylığı konusunda “görevalmam söz konusu olursa, bu benim kişisel kararım değil, kollektif bir karar olacaktır” dedi 


saptamaya çalışacakları öğrenildi. Şimdiye kadar aralarında çeşitli görüşmeler yaptıkları bilinmekle birlikte sendikacıların henüz belirli bir isim üzerinde karara vara-» madıkları belirtiliyor. 
Şimdiye kadar Halil Tunç'u kendi başkan adayları olarak göstermek isteyen 19'ların da Tunç' un kesin açıklamasından 


d 


sonra başkan adaylığı konusunda yeniden temaslara başladıkları ve pazar günü yapılacak toplantıya bu kanadın da katılacağı bildiriliyor. 
Erçelik'in de adaylığını koyacağını açıklamak için bu toplantıyı beklediği ve "Kollektif karar" sözü ile bu toplantıdan çıkacak kararı kastettiği sanılıyor. 


Maden-Federasyonu Başkanı Kemal özer 'in de başkanlık için adaylığını koyacağı açıklandı 


© THA'nin bildirdiğine göre Halit Mısırlıoğlu'da adaylar arasında 


ANKARA (AA) 
Türk-İşin 16 Nisanda başlayacak 11. Genel Kurulu rida Maden Federasyonu Genel Başkanı Ke- ı al Özerin Konfederasyon Genel Başkanlığına resmen aday olacağı bildirildi. 

AA Muhabirinin Maden Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Çakırefe den edindiği bilgiye göre, Maden Federasyonu Yönetim Kurulu, dün ir toplantı yaparak, Genel Başkan Özerin Türk-İş Genel 


«Şube Başkan Ad 


işçileri tehditlere kapılmadan, birleşerek mücadele etmeye çağırdı 
BURSA (ÖZEL) 


sif Sendikası Bursa Şubesi Genel Kurulu delege seçimleri yapılıyor. 
Bir süre önce Merinos Fabrikasında yapılan seçimlerde işçiler, kendilerini temsil edecek olan 151 delegeyi seçtiler. 


Merinos Fabrikasında yapılan seçimde 2 
liste çıktı. CHP'li ve MSP'li işçilerin desteklediği Kadir Buran'ın listesi 29 oy farkıyla kazandı. Merinos Fabrikası delegeleri şube seçimlerinde belirleyici rol oynuyor. 

Şimdiki şube yönetimine muhalefet edenlerin başkan adayı Kadir Buran görüşlerini şöyle belirtti: 


"Biz 6 ay önce mücadeleye başlarken siyasi düşüncemiz ne olursa olsun birleşmeliyiz dedik. Bir ölçüde de birleştik. Diğer listeye oy veren arkadaşlarımıza düşman değiliz. Burada bizim dışımızda kimse yaşayamaz, haklardan yararlanamaz demiyoruz. Amacımız işçilerin haklarını alabilmek. 


"Bazıları işçileri bölüyor. Birbirlerine düşürmeye çalışıyor. Türk İş'in ve DİSK'in politikalarını o beğenmiyorum, Siyasi çekişmeler bırakılmalı işçi hakları için birleşmeliyiz. 

"Eğitimsizlik o bizi bugüne kadar uyuttu. 
Bizi denetleyecek işçi toplumu istiyoruz. Tüm işçilere dönük eğitim yapacağız. Önümüzde 
8. dönem toplusözleşmesi var. 

"Biz sözleşmelerde işçilere kulak vereceğiz. 


Teksif Bursa Şubesi 

delege seçimleri” 
nisan sonunda tamamlanıyor 


Türk-İş'e bağlı Tek- 


Başkanlığına adaylık konusunu görüştü. Toplantıda, Yönetim Kurulu 16 


Nisanda başlayacak Türk-İş 11. Genel Kurulunda, Türk-İş Genel 


Başkanlığına Maden Federasyona Genel Başkanı Kemal Özer'in oadây olmasını oybirliği ile kararlaştırdı. 

ötd yandan THA'nın bildirdiğine göre, Yol-İş Federasyonu Genel başkanı Halit Mısırlıoğlu da Türk-İş Genel Başkanlığı için adaylığını koyacaktır. . A 


aylarından Kadir 


Buran daha iyi bir yönetim için 


Kadir Buran 


Arkadaşlarımızın istekleri ile masaya oturacagız. Tartışmalı maddeleri tekrar onlara soracağız. Alınan haklar: yeterli o bulunmuyorsa işçi arkadaşlarla birlikte mücadele edeceğiz." 

Muhalefetin başkan adayı Kadir Buran şimdiki yönetimi de eleştiriyor ve şöyle diyor: "Şimdiki yönetim gibi müdür ile bir olup işe başlama çağrısı yapmayacağız. İşçilere "'soysuzlar" dedirtmeyeceğiz. Şimdiki yöneticiler işçilerin yanına gelmiyor. Müdürün oda- 


sında kahve içip gidiyorlar." 

Kadir Buran. yönetimde gereksiz pro- 


fesyonelleşmeye de karşı. Bunu "Biz işçiyiz. 
Başkan ve sekreter dı şında bütün yönetici ve temsilciler mutlaka çalışmalıdır" o diye belirtti, 

Kadir Buran muhalefeti bastırmak gayretlerine dikkat çekerek şöyle diyor: "Sendika yöneticileri patronla birlikte işçilere baskı yaparak, 'özel işyerlerinde" kazandırmayacağız diyorlar. Arkadaşlar bu tehditlere kapılmayın. Birleşelim. İş güvenliği için mücadele ediyoruz. İşverenlere boyun eğmeyeceğiz." 

Diğer işyerlerindeki delege seçimlerinin Nisan sonlarına kadar tamamlanacağı öğrenildi. 


i dl 


(AydınlıkfI 


Halil Tunç: "19'lara dış mihraklar tarafından yapılan telkinler olabilir, Ancak ben arkadaşlarımızın bu telkinlerin etkisinde kalmayacak kadar bilinçli olduklarına inanıyorum "' 


Genel 
Başkanlıktan ayrılırken... 
Aydınlık, 
Tunç'a 


görüştü 


Tunç:"Türk-iş'te bazı çevrelerin arzu ettikleri parçalanma olmayacak” 


G.KURNAZ: Sayın Tunç, Türk-İş Genel Kurulu yaklaştıkça, basında ve kamuoyunda,' Türk-İş'le ilgili çeşitli yorumlar, Türk-İş'in bu genel kurulda önemli değişikliklere gebe olduğu yolundaki dewerlendirmeler artıyor. Siz, Türk-Ein üç dönemdir başkanlığını yapan bir kişi olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? 
BAZILARININ İŞTİYAKLA BEKLEDİKLERİ BÖLÜNME OLMAYACAK 

H.TUNC: öncelikle belirtmeliyim ki, bugün Türk toplumu, büyük sorunları “olan, bu sorunları halletme yolunda gayret sarfeden ve bu sorunların hallinde toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gereken bir dönem yaşıyor. 

Türk-İş, Genel Kurula böyle ©- nemli bir dönemde giriyor ve elbette ki, böyle bir ortamda, Türk-İş topluluğu üzerine düşen sorumluluğun bilinci içindedir. 

Türk-İş'in her : genel Kurulundan önce, Türk-İş'i bölme, kendi amaçlarına alet etme yolunda yoğun faaliyetler gösterilmiştir. Bu tartışmalar sadece bu genel kurul için sözkonusu değildir. Fakat, Türk-İş genel kurullarında farklı fikirler olduğu görüş ayrılıkları olduğu ve bu görüş ayrılıkları açıkça tartışıldığı halde, hiç bir zaman kavga olmamıştır. Hiç bir zaman bazı çevrelerin iştiyakla bekledikleri bölünme noktasına gelinmemiştir. 


FUG ğipeenin kuşkusu olmasın . 


ki, Türk-İş topluluğu bujgenel ku- 


ilden. öğ güçlü çıkacaktır. Günkü” 


ümüzün belirli ilkeleri vardır. 


Türk-İş Genel Kuruluna katılan kişiler, farklı idealleri, farklı dünya görüşleri ve siyasi fikirleri olmakla birlikte, Türk-İş'in ilkelerine bağlıdırlar. Bu yüzden, ısrarla üzerine basarak söylüyorum; bazı çevrelerih arzu ettikleri bölünme, parçalanma olmayacak, sağduyu galip gelecektir. Türk-İş Genel Kurulu yöneticilerini en isabetli bir şekilde seçecektir. Hiç bir kaygim ve kuşkum yoktur ki, Türk-İş topluluğunda bir lider boşluğu doğmayacaktır. Belki ilk başlarda bazı sıkıntılar çekilse bile, Türk-İş liderini yaratmayı da bilecektir. 
TÜRK—İŞ TARİHİNDEKİ ÖNEMLİ VİRAJLAR G.KURNAZ: Sizce, Türk-İş'in tarihinde, örgüt için dönüm noktası diyebileceğimiz önemli tarihler, önemli olaylar nelerdir? 
H.TUNÇ: Türk-İş, kurulduğun- dan bu güne kadar zaman zaman çok çetin sınavlar geçirmiştir. 
Sizin de bildiğiniz ibi, bir sosyal demokrat hareketin doğuşunu yaşamıştır. Bir Erzurum Kongresi yaşamıştır. 1967'de DİSK'in kurulmasına yolaçan kopma olayını yaşamıştır. 
© Bir de, bu bilinen olaylar kadar önemli olan ama kamuoyu tarafından fazla bilinmeyen başka olaylar da vardır. Mesela, Türk-İş'in 
1960 Anayasa'sının kabulü için 
açtığı "Anayasa'ya Evet" kampanyası, o günün şartlarında son derece önemli bir hizmettir. Türk-İş bu konuda, o zamana kadar hiç alışılagelmemiş bir biçimde aktif bir kampanya yürütmüştür. Ayrıca, ekonomik ve sosyal haklârın Anayasa'ya girmesinde Kurucu Meclis safhasında’ önemli bir rolü vardır. Bunlar, Türk-İş tarihinde başlı başına değeri olan keskin virajlardır. 


SOSYAL DEMOKRAT HAREKETVE 19'LAR 

G.KURNAZ: Hazır geçmişten bahsederken, burada bir soru sormak istiyorüm Halil Bey. Siz, Sosyal Demokrat hareketin geçmişini ve bugün 19'lar adıyla çıkan hareketi nasıl değerlendiriyorsunuz? 

H.TUNÇ: Sosyal Demokrat hareket, Türk-İş topluluğunda bir aşamadır. Sosyal Demokrat hareketi ben, Türk-İş içinde, gelişen olaylar karşısında bir yenilenme arzusundan doğan, gayet samimi, gayet içtenlikle istenen bazı değişikliklerin işçinin ve toplumun bazı özlemlerinin geçmişteki anlayışla karşılanamayacağı, yeni bir anlayış, yeni bir yorumun gerektiği yolunda bir uyarı olarak kabul ederim. 


Fakat bu hareket, zaman zaman amacından saptırılmak is- 
.tenmiştir. Çünkü kuralları dışına taşırılmak istenmiştir. Her konuda olduğu gibi, bu konu da ne yazık ki amacından saptırmak isteyenler olmuştur. 

` Bunun da ötesinde, “sınıf kavgacıları"' ve aynı doğrultudaki bir avuç "enternasyonalci"" yozlaştırmışlardır. 


Ben bugünkü ondokuzlar hareketini esas olarak Türk-İş ilkeleri içinde bir hareket olarak görüyorum. Coğunluğunun iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Fakat bazı sivri ifadeleri, bazı sivri hareketleri var. Belki yine biraz önce de söylediğim dış telkinler olabilir. Fa- 
“Kat ben ârkadaşlarımın bu dış telkinlerin etkisinde kalmayacak kadar bilinçli olduklarına inanıyorum. Biriki rkadaşımızın kullandıkları deyimlere, ifadelere bakıp 19'ların dış mihraklar tarafından 


yönetilen gruplar olarak görmek herhalde hatalı olur. Ama böyle bir etkileme çabası olduğunu da görmek lazımdır. Ancak ben bu yönlendirme çabalarının etkili olamayacağına eminim. 

19'lar adını alan arkadaşlar, daha baştan itibaren, kullandıkları ifadeleri daha dikkatli seçebilirler, daha birleştirici bir tutum alabilirlerdi. 

Fakat Genel Kurulda, karşı bir hizbin doğmasına imkan vermeyeceğiz. Sözkonusu arkadaşlarımızı da önümüzdeki günlerde uyaracağım. Ümit ediyorum ki, Genel Kurul içinde, bu sivri dediğim ifadeler ve bu görüşler törpülenip gerçekçi rayına oturacaktır. 

BİZİM RADYO'NUN YAYINI 

G.KURNAZ:Son zamanlarda, Almanya'dan yayın yapan Bizim Radyo'nun Türk-İş'le ilgili yayınını artırdığı dikkatleri çekiyor. 
Bizim Radyo yayınında özellikle "AP ve CHP'li sendikacıların koalisyonu'' tarzındaki bir çözüme karşı propagandaya girişmiş durumda, Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

H.TUNÇ: Türk-İş Genel Kurullarını etkilemek isteyen gruplar 


her zaman çıkmıştır. Fakat hep- 


sağduyu galip gelmiştir. Bence bu genel kurulda da Türk-İş'inçıkarları, ülkenin çıkarları ön planda tutulacaktır. Herhalde, Bizim Radyo'nun en az etkileyebileceği topluluk, Türk-İş topluluğudur. 
Bakın Bizim Radyo bültenlerine, senelerden beri, devamlı iftiralarla, suçlamalarla Türk-İş'i bölmeye çalışmıştır. Fakat hiç bir zaman Türk-İş topluluğunda etkili ola- 


mamıştır. Onlar böyle zaman zaman Türk-İş topluluğuna yön vermek ister. Fakat tutmadığını görünce ümidini keser. Bu tür propagandaların kongreden kongreye artuğını görürüz. 


TÜRK—İŞ VE MHP 

G.KURNAZ: Sayın Tunç, Türk-İş'i "solculuk adına dışardan etkilemeye çalışan güçler olduğu gibi, bir de sağa çekmek isteyen güçler var. Sizce, Türk-İş bu güçlerle arasına kesin sinir çekmek zorunda değil midir? Bunlara adínı koymak gerekli değil midir? 


H.TUNC: Esasen, ben bu meselelerin ayrıntılarına genel kurul ki konuşmamda gireceğim. Terörizm, anarşinin kaynakları gibi konuları genel kurulda uzun boylu ele alacağım, Sınır çekmek gereğine ben de katılıyorum. Türk-İş bu konuda açık davranacaktır. 
Şimdi müsaade edersiniz, sorunuzu sadece Türk-İş içindeki MHP noktasında kısaca cevaplayayım. 

Şu kadarınısöyleyeyim ki çok şükür bugün Türk-İş'te MHP'nin sendikalarımızda hiç bir ağırlığı yoktur. Bana, örgütte ağırlığı olan bir tek MHP'li sendika gösteremezsiniz. 


G.KURNAZ: Türk-Metal dışında demek istiyorsunuz herhalde. 

H.TUNÇ:Evet, belki yöneticilerinden bir iki tanesi MHP'li olabilir. Ancak o da sadece bir teşkilatımızda ya var ya da yok. Şayanı şükrandır ki, Türk-İş bu konuda devamlı olarak sendikacılığın gereğini yerine getirmede çok hassas davranmıştır. Zaten, faşizmle işçi sınıfı kesinlikle, bağdaşan şeyler değildir. Faşizm, işçi sınıfının tabiatına aykırıdır. 


“HERHANGİ BİR PARTİYE KATILMAYI 
DÜŞÜNMÜYORUM" 
G.KURNAZ: Konuşmamızın başında sizin de belirttiğiniz gibi, bugün hem Türkiye hem de Orta- doğu kritik, fırtınalı bir dönem yaşıyor. Türkiye'nin çözüm bekleyen birçok sorunu var. Türk-İş olarak, böyle bir dönemde izlenmesi gereken iç ve diş politika 


konusundaki görüşlerinizi çok genel hatları ile özetleyebilir misiniz? 


H.TUNÇ: Bu konular çok önemli ve kapsamlı konular olduğu için, burada ayrıntıya girmek istemiyorum. Ancak, genel kurulda yapacağım konuşmada ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve 


sosyal sıkıntılar, ülkemizin etrafın- daki komşularla ilişkileri, Orta Doğu'daki gelişmeler ve süper devletlerin bölgemizde oynamak istedikleri rol gibi konulara etraflı o- , larak değineceğim. Şimdilik, izninizle fazla bir açıklama yapmak istemiyorum. 

G.KURNAZ: Son bir soru Halil Bey, Türk-İş Genel Başkanlığından ayrıldıktan sonra herhangi bir siyasi partiye katılmayı düşünüyor musunuz? 

H.TUNÇ: Kesinlikle böyle birşey düşünmüyorum. 

G.KURNAZ: Bu sıkışık günlerinizde,sbize zaman ayırdığınız için çok teşekkür eder, yaşamınızın bundan sonraki döneminde başaril: olmanızı, hayırlı hizmetlerde bulunmanızı dileriz. 

H.TUNÇ: Ben de size teşekkür ederim. 


Sağlık-İş Genel Kurulu sona erdi 


BAŞOĞLU:”MHP İLE BİR İLGİM YOK” 


© Seçimi AP ve CHP'lilerden oluşan liste kazandı 


Başoğlu seçildi. 


Çekiş- 


tıldı. Üç listede de Genel 


kanı Hüseyin Şahin. 


ANKARA( ÖZEL) 
Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa 


Başoğlu gazetemizde çıkan bir yayınla ilgili olarak yaptığı açıklamada kendisinin yanlış tanıtı)- dığını ve MHP'yle bir ilgisinin olmadığını söyledi. Başoğlu, "Ben AP milletvekiliyim. Aynı zamanda Merkez İşçi Genel 


Sekreteriyim. AP'nin ilkelerine gönülden bağlı bir milletvekili olarak 


MHP ile aramda bir çizgi vardır. MHP ile arama bir çizgi çizmemek diye bir şey söz konusu değildir" dedi. 

Öte yandan önceki gün- yapılan Sağlık-İş Kongresi sonunda başkanlığına yeniden Mustafa 


meli geçen kongreye sendika başkanlarından Orhan Erçelik, Şevket Yılmaz, Nihat Kaya, İsmail Topkar, Türk-İş İcra Kurulundan Kaya Özdemir ile Ethem Özgü ve birçok AP'li milletvekil: katıldılar. Divan Başkanlığına“ Mustafa Özbek'in seçildiği kongrede MHP' li militanlar kargaşalık çıkartmak istediler, ancak başarılı olamadılar. 


Kongrede MHP taraftarı olarak bilinen Köy-YSE-İş Sendikası başkanının konuşması AP'li sendika başkanları tarafından tepkiyle karşılandı 

LİSTELER 

Seçimlere üç liste ka- 


Başkan adayının Mustafa Başoğlu olduğu görülüyordu. Seçimi CHP'lilerden oluşan liste kazandı. Çeşitli illerden şube başkanlarının oluşturduğu listede yer alan adaylar arasında bir tek MHP'li bulunuyordu. 


Yapılan seçimler sonunda en fazla oy alarak yeni yönetime seçilen kişiler şunlar: Mustafa Başoğlu (Genel Başan), Merkez Yönetim Kurulu üyeleri: Savaş Benli, Ha- 


san Hüseyin Koç, Yılmaz ~- 


Uçar (eski yönetimden), İstanbul Şube Başkanı Kadir Yüksel, Kütahya Şube Başkanı Sedat Özveren, Bursa Şube Baş- 


Türk-İş odelegeliğine ise Mustafa Başoğlu, Sa-AP ve vaş Benli, Hasan Koç, 


Yılmaz Uçar, Yusuf Topçu, Hasan Öztürk, Necmi Gürçay, Erol Uysal seçildiler. 

Kongreyle ilgili görüşlerini gazetemize açıklanan Başoğlu ''Kongre olumlü geçmiştir. Yeni yönetim kollektif bir çalışmanın ürünü olmuştur. 
Yeni yönetime seçilen arkadaşlarla Sağlık-İş mücadelelerine devam edecektir. Yeni seçilen yönetimle toplanıp Türk-İş kongresini görüşeceğiz. Tarafsızlığına güven duyduğumuz bir yönetimin işbaşına gelmesini istiyoruz''dedi. 


14 Nisan 1979 


Hatay da24137 dönüm toprak kamulaştırıldı 


Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı 


Hatay'da 1094 
aileyi köylerinden atmak istiyor’ 


ANKARA (ÖZEL) 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz Hayat'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerine bağlı köylerde 20-30 yıldan beri oturan 1094 ailenin toprak sahipleri tarafından köylerinden atılmak istendiğini söyledi. Topuz bu durumun: önlenmesi için özel kişilerin ellerin- de bulunan 2437 dönüm 


toprağı kamulaştırdıklarını belirtti. 


Kamulaştırılan bu topraklar üzerinde Toprak ve İskan Genel Müdürlerinin çalışmaları ile köylülerin iskan edileceğini söyleyen Topuz konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı 1094 ailenin oturduğu Sıçanlı, Acarköy, Mehmetbeyli, Gazimürsel, Akkuyu, Yeniköy, Üçtepe, Ahmetbeyi köyleri ile Kırıkhan ilçesine bağlı 60 ailenin otur- 


İttifakın birinci ilkesi: « Maocular dışında her yayın organı derneğe girecek» Ge m E E e My 


Kırıkkale Tob-Der'de CHP'lilerle TKP'liler ittifak yaptı 


© “ Maoculuğa karşı kesin tavır alınacak ve bu konuda üyelerimize seminer ve paneller vermek için çalışmalar yapılacak” 


HABER MERKEZİ 
TÖB-DER, İzmit, Bursa ve Kırıkkale Kongreleri.bugün yapılıyor. ` "Daha önce yapılması gereken ancak "'Birlik-Dayanışma" grubunun kavga çıkartarak ertelettiği TöB-DER İzmit Kongresi bugün yapılacak. 

Kırıkkale TöB-DER Kongresiyle ilgili olarak TKP'lilerin "'Birlik Dayanışma" Grubuyla CHP' lilerin "'Halkçı Eğitimciler"' Grubu seçim için ittifak kararı aldılar, Bu ittifak kararı iki grubun oluşturduğu komite tarafından onaylandı. 30 
Mart 1979 tarihli ittifak ilkelerinde 19 madde bulunuyor. 

İttifakın 1. maddesi “Maocular dışında her yayın organı derneğe girecek" şeklinde ifade ediliyor. İttifakın 10 ve 
13. maddeleri ise şöyle: 

“Her türlü tasfiyeciliğe karşı kesin tavir almak ve TÖB-DER'e tüm antifaşist anti-maocu öğretmenleri üye olmaya çağırmak ve bu konuda etkin çalışmalara girmek." 

"Maoculuğa karşı kesin tavır almak ve bu konuda üyelerimize seminer ve paneller vermek için çalışmalar yapmak." 

İttifak ilkeleri 19. 
madde ile karara bağlanıyor ve şöyle deniliyor: 

''Bu birlik sözleşmesi grupların seçtiği komitelerce imza altına alındı. 
30/3/79 

Halkçı Eğitimciler, 
Asım Atabey, Halil Ekinci, Bekir Şener, Tekin Yılmaz, Erdal Erkekli, Rifat Tut. 

Birlik Dayanışma: Sır- 


duğu Çamsarı köyü; Cintepe Mahallesindeki 2437 
dönüm toprak- bakanlığiımızca kamulaştırılmıştari 

Bu köylerde oturan aileler (20-30 yıl önce işgüçlerinden yararlanılmak üzere ağalar tarafından bu köylere yerleştirilmişlerdi. Yasal olarak tüzel kişiliğe sahip bu köylere yıllardır kamu hizmetleri götürülmüş, devlet bu köylere muhtarlık vermiş, okul ve cami yaptırmıştır. Bugün ise tarım kesiminde köylületin işgüçlerine ihtiyaç kalmayınca toprak sahipleri bu insanları topraklarından ve evlerinden söküp atmak istiyor. Bu konuda devletin gücünü köylüye karşı kullanarak bu ailelerin topraklarından sökülüp atılması için mahkemelerden kararlar dahi çıkarılıyor, ve uygulamaya konuluyor. 


“Bakanlık olarak kamulaştırma kararını bu nedenle aldık. Toprak ve İskan İşieri Genel Müdürlüğümüz görevi gereği bu köylerde iskan uygulamaları yapmaktadır. Köylülerden hiç biri evlerinden sökülüp atılmayacak, o kamulaştırılan bu topraklar kiralama yoluyla ve kooperatifler aracılığıyla köylülerin hizmetine verilecektir. Çevrede konut sorununa ihtiyacı olan kooperatifler yoluyla örgütlenmek isteyen başka aileler de bu toprak üzerinde iskan edilecek.” 

Topuz kamulaştırılan bu topraklar üzerine“ 15 yerleşim merkezi kurulacağını, köylülerin kooperatifler aracılığıyla örgütlenerek kredi ve hizmet olanaklarından (o yararlandırılacaklarını da sözlerine ekledi. 


toplantısı sırasında 


Gübre Sanayii İşverenleri Sendikası Başkanı 


söyledi. 


yaparken, Bandırma Gübre Fabrikaları 


A.Ş. (BAGFAŞ) ve İzmir'de kurulu Ege Gübre Sanayii A.Ş. Fabrikası depola- olduğu açıklandı. 

Gübre Sanayii İşverenleri Sendikası Başkanı Av. Naim Zeki Yamaner, dün 


rnın gübre dolu 


Naim Zeki Yamaner, dünkü basın (Fotoğraf: AYDINLIK) 


YüZDE 50 YÜKSEK FİYATLARLA GÜBRE DIŞALIMI YAPILIRKEN 


BAĞFAŞ'IN DEPOLARI 
GÜBRE DOLU i 


© 1978 yılında dışardan gübre alarak 500 milyon dolar döviz ödedik 


ABDULLAH KURTAY 
Türkiye, iç piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde 50 fazlası ile gübre dışalımı 


da dışarıdan mamul gübre alarak, 500 
milyon dolar döviz kaybına yol açtığını 


Dışarıdan gübre hammaddesi ithalinin daha kârlı olacağını belirten Naim Zeki Yamaner, Türkiye'de kurulu gübre sanayii kapasitesinin 7 milyon 400 bin ton olduğunu kaydederek, dışarıdan yalnız 


NATO Genel Sekreteri Luns: 


“Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin çözüm 


durumunun üç yıl önceki kadar vahim olmadığını da belirtti 


© Luns, önümüzdeki haftalarda Türkiye” ye kapsamlı bir kredinin uygulamasına geçileceğini söyledi 


şıldı... 


Arap Baas Partisinin 32. 
Kuruluş Yıldönümü İstanbul” da kutlandı 


@ Irak Başkonsolosu Al-Hadithi:”.Bazı güçler 


Orta Doğu” da çıkar kavgası veriyor” 


HABER MERKEZİ 

Arap Baas Partisi'nin 32.kuruluş (o yıldönümü, dün İstanbul'da kutlandı. 
Irak Başkonsolosu Hayrullah Al-Hadithi, Suriye Başkonsolosu  Maud-El Redavi, Turizm Bakanı Alev Çoşkun, yeni İstanbul Valisi Orhan Erbuğ'un katıldığı kokteylin amacı Araplar arasında dayanışmayı sağlamak ve İrak-Suriye yakınlaşmasında ilerisi için atılan bir adam olarak belirtildi. 

Tarabya'da verilen kokteylde görüşlerini açıklayan Irak Başkonsolosu Hayrullah A|-Hadithi özetle şunları söyledi" Orta Doğu üzerinde bazı güçler çıkar kavgasında. 
Arap dünyası 


da buna açık bir örnek, Tüm Orta Doğu ülkeleri olarak, emperyalizme ve 


tafa Yücel, 
Coşkun ve tışırlarken görülüyorlar. 


ortalarında 


başladı. 


“dirildi. 


su teşkil edecek. 


yapılacak. 


Tarabya'daki kokteylde Orta Doğu'daki son durum da tarti- 


siyonizme karşı omuz omuza, elele mücadele etmeliyiz ve karşılıklı dayanışma içinde olmalıyız 


Öte yandan, BM Genel Sekretesi- nin Denktaş-Kipriyanu görüşmesi için yoğun bir hazırlığa başladığı bil- 


Bu arada Kıbrıs Özel Temsilcisi 


Waldheim—Denktaş—Kipriyanu görüşmesinin gündemini hazırlayacak. 
Pohl'ün KTFD liderliği ile yapacağı temaslarda, en önemli konuyu Waldheim'in Kıbrıs'a hangi hava limanından giriş çıkış yapacağı konu- 


Lefkoşe'de BM'e yakın kaynaklara göre, toplumlararası görüşmeler bu kez herhangi bir Avrupa ülkesinde değil, Lefkoşe'de BM'e ait bir binada 


DENKTAŞ'IN WALDHEİM'A 


Ege Hava Hattı (FIR) gibi konularda Türkiye ile Yunanistan arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için harcanan çabalarda beklenildiği kadar gelişme 


kaydedilmediğini belirtti. 


Luns,buna rağmen şimdiki durumun üç yıl önceki kadar vahim olmadığını 


inde 


da ifade etti. 

Amerikanın Sesi Radyosunda yayınlanan bir mülakatta konuşan 
NATO Genel Sekreteri Luns bu mülakatta Türkiye-Yunanistan ilişkileri üzerinde durdu. Luns, bu iki ülke arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle NATO'nun güney kanadında durumun iyi olmadığını söyledi. 


NATO Genel Sekre- 


Yazı İşleri Müdürümüz Ataberk, Irak Başkənsolosu Hayrullah Al-Haditi'yi kutlarken... 


Arap Baas Partisi'nin 32. kuruluş yıldönümüne Turizm ve Tanıtma Bakani Alev Coşkun da katıldı. Fotoğrafta (soldan sağa) Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Musazı İşleri Müdürünüz Mehmet Ataberk, Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev ak Başkonsolosu Hayrullah Al-Hidithi, Türk basının kağıt sorununu tar- 
(Fotoğraflar: Abdullah KURTAY) 


Zirve başarısızlığa uğrarsa Rumlar tekrar 


BM'ye başvuracak 


LEFKOŞE (AA) 
Kıbrıs Rum Yönetimi, Mayıs ayı Denktaş'la arasında yapılacak zirve görüşmelerinin başarısızlığa uğraması halinde, Kıbrıs sorununu yeniden Birleşmiş Milletlere götürmek için hazırlıklara 


Kipriyanu 


nı Rauf Denktaş'ın geçtiğimiz Pazartesi günü BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'a gönderdiği muhtıra, dün sabah Lefkoşe'de BM'e yakın bir kaynak tarafından açıklandı. 


KTFD Başkanı muhtarısında, Kıbris Türk toplumunun, Kıbrıs sorunu- 


na, 1977 Denktaş-Makarios ilke an- 


Galindo Pohl, önümüzdeki hafta Türk ve Rum toplumları liderleri ile ikili temaslara (başlayarak, Denktaş 


de sıraladı. 


laşması çerçevesinde, toplumlararası görüşmeler yoluyla iki toplumlu, iki bölgeli bir çözüm aramak arzusunu belirterek, Kıbrıs Rum yönetiminin barış girişimlerini engelleme çabasın- da olduğunu söyledi. 


1977de Başpiskopos 


Makarios ile imzaladığı dört maddelik ilke anlaşmasına bağlılık belirterek, "Çatışan toplumlar arasında uzlaşma, geçmişin hataları ve suçlarını yinelemekle değil, bunların yinelenmelerini önleyici formüller bulmaya çalışmakla sağlanır” dedi. 

Denktaş, muhtırasında, Kipriyanu yönetiminin yıl içinde reddettiği barış girişimlerini de maddeler halin- 


Bu arada, bir kısım Kıbrıslı ile bir 


görüşme yapan Rauf Denktaş, Maraş 


Maó 


beklenen gelisme henüz sağlanamadı” 


ANKARA (ÖZEL) 
NATO Genel Sekreteri Joseph Luns Kıbrıs sorunu, Ege Kıta Sahanlığı 


teri her şeye rağmen, her iki ülkenin NATO'dan ayrılmak niyetinde olmadığını açıkladı. Türkiye nin ekonomik sorunlarına da değinen Joseph Luns Türkiye'nin halen çok güç durumda bulunduğunu ve NATO için şu anda sorunun Türkiye' nin ekonomik durumunu geliştirmek için ne yapılabileceğini saptamak olduğunu belirtti. 
Türkiye'nin bu konuda hiç bir şey yapmadığı yolundaki görüşleri kabul etmeyen NATO Genel Sekreteri Luns ABD'nin Türkiye'ye yardım için halen 250 milyon dolar ayırmış olduğunu, bunun yansıra Batı Almanya Norveç ve öteki bazı ülkelerin de önemli ölçüde yardım sağlamakta olduğuna işaret etti. 
Genel sekreter Luns sadece Türikiye'ye yardım konusunda önümüzdeki haitalarda kapsamlı bir kredinin uygulanmasına geçileceğini, bu çaba- da, Uluslararası Para Fonunun dolaylı bir rol oynayacağıu söyledi. Türkiye ye yardım konusunda NATO Konseyine yeni bir rapor sunmayacağını belirten Joseph Luns bununla birlikte konseyin öteki ülkeler ü- 


" zerinde Türkiye'nin yara- 


rına olacak biçimde geniş ölçüde etili çabalar harcadığını ve Türk hükümetinin bumı idrak etmekte olduğunu ifade etti. 

Bu arda Türkiye'nin kaynaklarının büyük bir bölümünü güçlü ve disiplinli ordusu için harcamakta olduğunu ve 


NATO'ya karşı taahhüt-” 


lerini yerine getirdiğini söyledi. 

Strateji Silah görüşmelerine de değinen Luns, yeni bir SALT anlaşmasını'ı Avrupa'nın güvenliği üzerindeki muhtemel etkisi konusunda bazı kayıtların belirtildiğini, ancak bu anlaşmaların onaylanmasının 
NATO üzerinde bazı olumlu etkiler yapacağını, bu nedenle anlaşmanın onaylanrıasından yana olduğunu söyledi. 

Luns, Orta Avrupa'da kuvvetlerin karşılıklı ve dengeli olarak indirimi için yapılan müzakarelerin devanı ettiğini, bu görüşmelerin çıkmaza girmediğini söyledi. 

NATO Kuvvetleri Başkomutanı General Alexandr Haig'in emekliye ayrılmasından sonra NATO'nun felsefe ve çalışma tarzında herhangi bir değişiklik olmayaca- 


ğını da belirten Luns General Haig'i başanlı çalışmalarından dolayı 


övdü. 


Anayasa Mahkemesi 
AP'nin ”4.Beş Yıllık Planın iptali” 


istemini reddetti 


ANKARA (AA) 
Anayasa Mahkemesi 
Genel Kurulu, dün Millet Meclisi AP Grubunun, “4. Beş Yıllık Kalkınma Planı"'nın iptaline ilişkin istemini görüşerek istemin Anayasa Mahkemesi görev alanı içine girmediği gerekçesiyle reddetti. 
Anayasa Mahkemesi 
Genel Kurulu, "4. Beş Yıllık Kalkınma Planı" nın bir yasa niteliği taşımadığını, bu nedenle Anayasa Mahkemesi görev alanı içine girmediği kararına vardı. 


TiKP iskenderun ilçe örgütü kuruldu 


İSKENDERUN (ÖZEL) 

Trkiye İşçi Köylü 

Partisi İskenderún İlçe Örgütü kuruldu. 

TİKP İskenderun İlçe Başkanı Fuat Gezgin basına yaptığı açıklamada özetle şunları belirtti: 

“Partimiz, İsdemir'de MHP ve sahte TKP'nin bölücü faaliyetlerine karşı da mücadele edecektir. 

"İlçe Örgütümüz, hangi partiden olursa olsun tüm İskenderun halkını MHP ve Rusya'nın çıkartmak istediği gerici iç sa- 


[Ayd nik 


açıkça 


Könmpleksten kurtulmak için... 


Başbakan, önlem paketinden bu kez de "Primli Devalüasyonu” çıkarırken söyle diyor: 

“Hükümetimiz hiçbir komplekse kapılmadan Türk ekonomisini darboğazdan çıkarmak için gerekli önlemleri almağa çalışmaktadır. Almakta olduğumuz önlemleri tasarlarken ne yabancı kuruluşlar da bu tedbirleri destekler, o halde onların isteğini yerine getirmiş olmayalım gibi bir komplekse kapılıyoruz, ne de başkalarının gönlüne göre önlemler getirelim diye komplekse kapılıyoruz." 

Burada sözkonusu edilen "başkaları" da,, "yabancı kuruluş” da IMF'den başkası değil. 

Taze para, kredi, devalüasyon sözkonusu olunca adı konmayan "yabancı"'nın IMF olduğunu anlamaya alıştık. IMF kompleksimiz olmadığı için adını açıkça söyleyemiyoruz. 

Şimdilerde "Doğu'da dışardan kışkırtılan bölücülük" dendiği zaman da, adı konmayan “dışarının Rusya olduğunu anlamaya alışıyeruz. Rusya kompleksimiz olmadığı için onun da adını açıkça söyliyemiyoruz. 

Peki ama, madem "devalüasyon yapmadık” deniyor, "yapılan iş, devlete yardım eden işçilerimizin ödüllendirilmesidir'' deniyor, o zaman bu kompleks, yabancı kuruluşlar v.b. . sözlere ne gerek var? 

Ortada çok ciddi iddialar var da ondan gerek . 
var. 

Önce iddia olmayan bir gerçek: IMF ile Hükümet arasındaki çekişme. IMF, "devalüasyon yap, kredi musluğunu açayım" diyor, Ecevit, “krediyi göreyim, ondan Sonra devalüasyona karar veririm" diyor. Buraya kadar gerçekten kompleks değil direnme sözkonusu gibi bir durum var ortada. Ama IMF'de direnince ne olacak? 

O zaman IMF'nin devalüasyon hariç, diğer “tavsiyeleri” kabul ediliyor. Paket açılıyor. Bir yandan da "bu pakette devalüasyon yok" deniyor. Dikkat edin, "devalüasyon yapmıyacağız” denmiyor, "bu pakette yok" deniyor. Yani gelecek paketlerden çıkabileceği kapısı açık. 

Bu noktada bir iddia: 

-Paketin açılmasının ardından IMF bir teleks notu gönderdi ve devalüasyondan şimdilik väzgeçtiğini, katlı kura razı olduğunu bildirdi. 

Maliye Bakanlığı ve DPT, katlı kurun nasıl uygulanacağı hâkkında raporlarını hazırlayıp getiriyorlar. Bu noktada bir iddia daha: 

-Ancak Hikmet Çetin ve Teoman Köprülüler, katlı kurun IMF'nin devalüasyon isteğini kabulü anlamına geleceğini söylediler. Onun yerine prim sistemini önerdiler. Böylece IMF'nin devalüasyon isteğini kabul etmemiş gibi görünmeğe devam edebiliriz dediler. Ecevit de bu öneriyi 
benimsedi. 3 

İşte Ecevit'in içinde bol kompleks”sözü geçen cevabı. bu iddialara karşı verilmiştir. Böylece ne IMF'ye boyun eğmiş oluyoruz, ne de IMF'yi gücendirmiş oluyoruz. Alttarafı, herkesi birden idare eden yeni bir formül bulmuş oluyoruz. Hem IMF'yi hem de "IMF'ye boyun eğen hükümet" diye patırtı yapacak olanları yatıştıracak bir formül. 

Ama, Financial Times gazetesinin "Türk Hükümeti IMF ile yapılacakanlaşmanın gizlikalmasını istedi" şeklindeki iddiası, ayrıca Ecevit'in katlı kur ve prim tartışmasına yol açan raporların tek nüsha yazılıp daha sonra imha edilmeisini istediği. yolundaki iddialar cevapsız kalıyor. 
İşçi dövizlerine prim uygulaması karan Resmi Gazetede yayınlanır yayınlanmaz Müezzinoğlu' nun Zürich'e koşup "haydi artık parayı verin” diye IMF'nin kapısına dayanması da, kompleks konusundaki yeni formülü bir gün içinde yalanginperyalizme 


lamış oluyor. 

Evet (o gerçekten karşı komplekse kapılmayalım. 

Ama komplekse kapılmamak, "kompleksim yok" demekle, lafla olmaz. 

Kompleksten kurtulmak için herşeyden önce, dejenere edilip yozlaştırılmaya başlanan "kendi gücüne dayanma" kavramını gerçekten uygulamak gerekir. Partisine ait milletvekilleri- nin Sovyetler tarafından tezgahlanan toplantılara katılmasını "Kompleksim yok" diye izah edecek yerde, hayata ve gerçeklere dayanan bir dış politika hip olmak gerekir. Doğu Bölgesinde bölüc önleyeceğim diye halka karşı baskı planları yapmayı değil, tam tersine halka dayanarak Sovyet yıkıcılığını tasfiye etmek gerekir. Nasıl petrol alacağım diye döviz aramak yerine, petrol tüketimini kısacak tedbirlere yönelmek gerekir. Döviz girdisini artıracağım diye Tahtakale ile çilesini «halkın çekeceği » karabor- sa kavgasına girecek yerde, döviz tasarrufu sağlanarak ,dış ticareti devletleştirmek gerekir. vb. 

Uzun lafın kısası, kompleksten kurtulmak, onurlu ve cesur bir siyaset izleme meselesidir. 


TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


- 6.4.1979 Tarihindeki ihalesine istekli çıkmayan 55.000 Kg. Madeni Ambalaj (Siklop) Çemberi, mevcut şartnamesine göre 4.5. 
1979 Cuma günü saat 14.00'de İstanbul-Gibali'deki Merkez Satınalma Komisyonunda yep iç piyasadan pazarlıkla satin alınacaktır. 


2- Şartnamesi anılan Komisyondan bedelsiz olarak alınabilir. 


3- Geçici ihalenin yapıldığı tarihte ilgilisi bu işe ait damga vergisini idare veznesine nakden vatıracaktır. 


4- Isteklilerin 52,593.75 T3..İn geçici teminat makbuzu ile ilgili diğer belgeleri ile birlikte anılan gün ve saatte Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlığına başvurmaları duyurulur. 


rı Kargın, Asım Çiftçi, düzenlediği basın toplantısında, Tarım hammedde gelse ve gübre fabrikası tam VERDİĞİ MUHTIR i i i 
i 5 Çiftçi, ad i ] i edd s A A AÇIKLANDI ile Omorfo'nun Rumlara iade sı bi ż 7 
İsmail Kuzucu, Hüseyin (o Bakanlığının Gübre Konusundaki tutu- kapasitesi ile çalışsa, Türkiye dışardan Kıbrıs Türk Federe e mt i ceği yolundaki haberi yalanladi epi yag esmeye Ma (Basır. 13689-367) 
Işıt, Hidayet Duman munu eleştirerek, Bakan'ižın 1978 yılın- gübre almaz demiştir. a na : ys 7 
—— —— — ———— manzum rır. 
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ÇİNDE bulunduğumuz sinema mevsimi yabancı filmler yönünden gerçekten büyük bir kısırlık içinde geçiyor. Yabancı film adına ithal edilip gösterilebilen yapıtlar, genellikle hareketli seriiven, korku polisiye filmlerle filmleri çeşitli ülkelerin uluslararası sinema şenliklerin- de sözü edilen ilginç yapıtlar (geçen mevsimin "“'Padre Padrone"'si gibi) ülkemize çok ender olarak ulaşabiliyor. Bu durumda sinemayı önemli bir sanat dalı olarak gören ve ondan çok daha başka şeyler bekleyen kişilerin, iyi sinemaya olan susuzluklarını çeşitli sanat dernek ve kuruluşlarının özel gösterilerinde gidermeye çalışmaları doğal değii mi? 


sekse 


lşte size bu haftanın iki yabancı filmi: '"Tehdit ve "Karavan' İlki Fransa'dan, diğer ABD Sıtemasından genç yönetmenlerin yaptığı iki örnek. Alain Corneau da, James Fargo da yönetmenlik denemelerine yeni başlamış kişiler. Her iki filin de teknik kalite yönünden kendi ülkelerindeki sinema enr'istrisinin olanaklarından gerektiği gibi yararlanmış yapıtar. 


Corneau, bir 'suspense'' (gerilim, heye: can) öyküsünü ustalıklı bir sinema diliyle anlatıyor. Yakın planlar, genel planlar, ayrıntı planlar, hızlı, uyumlu bir kurgu ile ardarda getiriliyor ve sürükleyici, kendi bütünlüğü içinde tutarlı bir sinema anlatımı ortaya çıkıyor. 
"Baravan"' filminin (filmi getirenler, adına niye "Kervan" Türkçeleştirmemişler, bilemiyoruz) yönetme-James Fargo da sineskop ekranın getiriği alan genişliğinden yararlanarak (o akıcı.ra- 


IlI rd. BALKAN 
FILM FESTIVAL 


ISTANBUL 
14-21 April 1979 


Üçüncü - 
Balkan 
Film 
Şenliği bugün açılıyor 


Unesco Türkiye Milli Komisyonu'nun öncülü günde, Dışişleri, Kültür, Turizm ve Tanıtma Bakanlıkları ile Basın Yayın Genel Mudurlüğütarafından ortaklaşa olarak düzenlenen 
3. Balkan Film Şenliği bu 


akşam Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezinde törenle açılacak, 

Programa göre bugün 


18.30'da 3. Balkan Film 


Şenliği Film Afişleri ve Sinema Karikatürleri Sergisi'nin açilışı yapılacak, 


20.00'de ise Film Şenliği" nin açılış törenine geçileek. 


3. Balkan Film Şenliği 


Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan'ın katılmasıyla gerçeklaşi yor. İlki 1965 yılında Varna'da ikincisi 1968' de Romanya'nın Mamia kentinde düzenlenen Balkan Film Şenliği, ülkeler arasındakı siyasal gergin- ` liklerden ötürü kesilmiş, uzun süre yapılamamıştı. 


3. Balkan Film Şenliğin de ilk kez altı Balkan ülkesi biraraya gelmiş olacak, Şenlik programına göre yarın Arnavutluk, pazartesi günü Bulgaristan, salı Yunanistan, çarşamba Romanya perşembe Romanya ve Türkiye, cuma Yugoslavya filmleri sunulacak. Türkçe çevirili olarak sunulacak filmleri izleyebilmek için bugünden itibaren AKM ve Konak Sineması gişelerinden 20 TL. (ögrenci 10 TL) 


sanat *edebiya 


Nezih Coş 


Sıradan yabancı 


filmler 


| TEHDİT u "La Menace"/ Yönetmen: Alain Corneau/ Oyuncu- 


lar: Yves Montand, Marie Dubois, Carole Laure, Jean-François Balmer'Fransız filmi (1977)/ EMEK ve KONAK 'ta. 


m KARAVAN İİ Caravans"/ Yönetmen: James Fargo/ Oyuncular: Antony Ouinn Jennifer O'Neill, Michael Sarrazin, Christopher Lee/ Amerikan filmi (1978)/ SARAY'dı. 


"Karavan" filminden bir görüntü. 


hat bir anlatım tutturmuş. ''Karavan''da çok yeni bir özellik taşımayan ama düzgün bir sinema diline sahip. 

Ama "Tehdit" de, "Karavan'' odâsıradâns filmler. Özellikle gidilip seyredilecek hiç bir dikkate değer yön yok anlattıkları öykülerde. İnsan ikişer saatini bu filmlere verdikten sonra film eleştirmenliği yap- 


karşılığında bilet almak gerekiyor. 

5. Balkan Film Şenliğinde her ülke resmi gösterilere L * tanıtma gösterilerine 3 uzun filmle katıla biliyor. 1. Semih Tuğrul Uluslararası Kısa Metrajlı Film Yarışmasına da her ülkenin 5 kısa filmi çağrl bulunuyor. "Sürü" 
nün şenlikten çekilmesinden sonra, Türkiye res- 


maktan da usanmaya başlıyor... Comeau, bir aşk üçgeninden yola çıkıp polisiye bir film yapmış. Güzel, zengin bir iş kadını sevdiği iş ortağı başka bir kızla ilişki kurunca, dayanamayıp Q kızı Öldürmek istiyor. Başaramayınca intiharı seçiyor. 
Genç kız cinayet iddiasıyla tutuklanıyor. 
Adam ise sevgilisini ha- 


Nihat Darcan'ın tablolarından biri. 


NIHAT DARCAN” IN SON SERGİSİ 


Biles Öcal 


Nihat Darcan'ın Taksim Sanat Galerisinde düzenlediği som sergisindeki resimleri 1975'ten bugüne kadar ortaya koyduğu ürünlerdeki gelişme hakkında belirli bir fikri veriyor. Renkli çalışmalarda çizgi ye renk lekelerinden, siyah beyazlarda da yine çizgi ve genellikle beyazın hakim olduğu lekelerden oluşan renkçi ve lekeci tavır, temel unsur olarak bütün kesimlerde ön plana çıkıyor, 


Darcan, resimlerdeki renk ve çizgi anlayışının, geçmişten bugüne halkın yaşamın- dan kopmaz bir öğe olan, bilincine yer etmiş, renklilik kavramından, renge duyduğu sevgiden kaynaklandığını belirtiyor. Halkla diyalog kurabilmek, resimlerindeki içeriği halka ulaştırabilmek düşüncesiyle bu yöntemi kullandığını söylüyor. 


, o Darcan'ın 1976-78 dönemi öncesi çalışmalarında rengi kullanma ve biçimleri kendi içlerinde parçalama tavrı, giderek birbirini tekrar eden kontur çizgileri içine hapsedilmiş, yalnızca bir istif ve kompozisyon tasarısınin verileri olan belirli, somut bir düşünceyi aktarmayan bir çeşit renkli yüzey araştırmalarınadönüşmüş. 


Olay temelde değişmeyen bir renk ve çizgiler sistemiyle belirli bir kurgu çerçevesinde dönmeye başlayınca ister istemez sanatçı duyarlığınır da kısır bir döngüye hapsediyor. Ve hele sanatçı bu döngüye bilerek ya da bilmeyerek kendini kaptırınca daha ileri boyutlarda kendini yenileme, aşma gereğini duymayabiliyor. Ayrıca bu tutum sanatçının ürünlerinde yansıtmak istediği düşünceyi de zayıflatan bir niteli, Darcan'ın 76 öncesi çalışmalarında insanlar olsun, doğadan alınan gö kendilerini çevreleyen konturların dışına taşmayan renk parçalarına böli kompozisyona hizmet eden, doğadaki ve insandaki canlı, yaşayan tarafı gizleyen, hatta bir ölçüde öldüren mekanik görünümlere dönüşüyor. Öte yandan Darcan, doğanın çeşitli soyut formları da bağrında taşıdığını söyleyerek bu elemanlarla da anlatımı ve biçim ilişkilerini zenginleştirmeyi amaçlıyor. Aslında Darcan'da bu eleştiriye yol açan anlayış, resimsel planda ve doğanın yorumlanması bakımından kendi içinde inkar edilmez değerler de taşımıyor değil. ” 


Fakat bu değerler sanatçının resimsel olanın yanında yer yer gratik bir şematizme de düşmesine engel olamıyor. 


76-78 dönemi çalışmalarında Darcan, ışığı kullanıyor., Işığın yüzeylerde yarattığı açık koyu'dağılımından yararlanıyor. Bu yeni bir derinlik kavramıyla birleşince önceki resimdeki yüzeyi mekanik olarak parçalayan leke anlayışı yerini bir canlılığa bırakıyor. 
Resim daha çok nefes almaya başlıyor. Özellikle balık ağlarının işlendiği kompozisyonlarda büyük bir renk lekesi resmin esas elemanı durumunda. Aşağı yukarı aynı şiddette yüzeyi paylaşan sağır renkler yerine, resimdeki anlatımı içinde toplayan büyük parçalar ön plana Çıkıyor. Bu gelişim Darcan'ın belirli bir kurgunun tekrarcısı durumuna düştüğü izlenimini kırmaya hizmet ediyor. Aynı plastik işlerlik s'n dönemlerde yapılmış kasaba görünümlerinde de var. Fakat Darcan'da göze çarpan diğer bir nokta da yeni bulguların yanında eski alışkanlıkların da yer yer devam etmesi ve birbirine karışması, 


Iyi kötü yanlarıyla yaşamı, insanı seven bir göz, emekçiyle beraber üretim sevincine katılan, emeğe saygı duyan bir düşünce, doğadan ve insancıl ilişkilerden haz duyan. 
Darcan'ın sanatındaki ilke böyle yorumlanabilir, Doğayı ve insanı salt resimsel öğelere dönüştüren yorumdan uzaklaşarak, rössâıca bakışı elden bırakmadan, halkımızın sorunları ile birleşen somut bir gözlemcilikle olaylara yaklaştığı sürece Darcan'ın olumlu bir gelişmeye açık olduğu ortadadır. 


imi gösterilerde yer almıyor. Ülkemiz tanıtma gös- 


terilerinde Erden Kıral'ın "Kanal" Kartal Tibet'in "'Sultan'' ve Atıf Yılmaz'ın "Ne Olacak Şimdi''adlı yapıtları ile temsil edilecek. 
Türkiye adına katılan kısa filmler ise şöyle belirlendi: Suha Arının "Tahtacı Fatma", Özcan Arca'nın "Üç Bölümlü Kısa Film", Sinan Çetin'in ''Halı Türküsü'', Meral Birden'in — << 


pisten kurtarmak için önce cinayeti kendisinin işlediği kanısını uyandıracak sahte deliller yaratıyor, sonra da öldüğü izlenimini yaratacak bir plan hazırlıyor. ."Tehdit'ten akılda kalan “birkaç güzel görüntü ile Yves Montand'un usta işi oyunundan ibaret. 
''Karavan "da bizi bir başka masal dünya- 


ge dönüşüyor. 
ümler olsun, ünce, sadece 


“Kedi' ve Emin Metin Tuncer'in "'Değisim"'. 

Şentik: nedeniyle Baikan ülkelerinin en az beşer delegesi dışında, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya İsviçre,Sovyetler Birliği ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinden 60 kadar sinema samatçısı, yazarı ve şenlik yöneticisi İstanbul'a çağrıldılar. Konukların açılış törenine katılacakları bildinliyor. 


sına götürüyor. 1948 
yılında bir Orta Doğu ülkesinde geçiyor olaylar. ABD elçisi tarafından kaybolan kızının bulunması için görevlendirilen genç bir diplomat, çöllerde, göçmen Koçi aşiretinin kervanında kıza rastlıyor. Bu arada Koçilerin silah kaçakçılığı yaptıklarını öğreniyor, vb.. '"'Karavan", me raklıları için egzotik Orta Doğu dekorları, göçmen Arap aşireti çevresinde değişik bir atmosfer taşıyor. Ama öykü (kızın aranması ve onun kervanda kalıp geri dönmek istememesi) incir çekirdeğini doldurmayacak nitelikte cılız bir serüven ve aşk öyküsü. 
"Karavan''ın bazı siyasal boyutları da yok değil. Örneğin filmde ABD'nin bu yoksul ülke hükümetiyle anlaştığı ve orada bazı yatırımlara giriştiği vurgulanıyor. ABD elçisinin kr zını bir yerli işbirlikçi ile evlendirmiş olması da dikkati çekici. Kızın bu çevreden ve bu ilişkilerden kaçışı simgesel bir anlam taşıyorsa da, filmde emperyalizme, sömürgeciliğe karşı açık, net bir tutum yok. Tersine 
Arap halkı adına bir bostandan kavun çalıp genç ABD'li diplomata getiren kişiyi tanıyoruz ancak, Koçi kervancılarının Rus silahlarının kaçakçılığını 
üstlenmeleri ise 1948 
yılı için olsa olsa, sosyalist bir ülkeyi kötüleme anlamı getiriyor filme. 
Biz sinemaseverlere, "Tehdit", "Kervan" 
gibi sıradan filmleri seyretmektense, yarın Atatürk Kültür Merkezi ve Konak o sinemalarında başlayacak olan 3. Balkan Film Şenliği'nin Balkan ülkelerinden getireceği çok daha değişik, çok daha ilginç yapıtlarını (filmlerin anında Türkçeye çevrileceği belirtiliyor) izlemelerini salık veririz. 


AKM'de sinema sorunları tartışıidı 


Atatürk Kültür Merkezinde "Günümüz Türk Sanatını Oluşturan Temel Etkenler"' konulu açık oturum,dizisinin "Sinema" .sorunlarına ayrılanı geçtiğimiz cumartesi günü yapıldı. mi 

Rekin Teksoy'un yönettiği oturumda Atilla Dorsay, Mahmut Tali Öngören ve Halit Refiğ ülkemizin geçirdiği toplumsal bunalımm sinemayı nasıl etkilediği konusunda görüşlerini belirttiler. 

İlk olarak söz alan Dorsay, Türkiye'de batıdaki gibi bir burjuvazi doğmadığını, çarpık bir kapitalizme dayanarak palazlanan Türkiye'deki burjuvazinin ken di sanatını da yaratamadığını belirtti. “Burjuvat” sanatı olmadan biz devrimci bir sanat yapılsın istiyoruz. 
Bunun nasıl olacağı tabii su götürür" dedi. Dorsay, bunalım dönemlerinin bazı ülkelerde çok ilgi çekici sanat ürünleri ortaya çıkardığını söyledi. Dorsay, ikinci söz alışında da en tutarlı Türk filmlerinde dahi insanın gereken derinlikte yansıtılamadığını, temel eksikliğin "insan", olduğunu ileri sürdü 

Mahmut Tali Öngören sinema alanının sorunlarını sıraladı. Ham film yokluğu, kalkmayan ve kalkması şüpheli sansür, işletmecilerrin konu ve oyuncu seçimi- ne kadar varan etkileri, TV ile rekabet, sinema emekçilerinin sorunları vb. konulara değindi. Bu sorunlara karşın iyi filmler yapılabildiğini, siyasal nitelikler taşıyan bu filmlerin iyi iş yapmasının sevindirici olduğunu belirtti. Filmlerimizde insanın yeterince boyutlu yansıtılmamasının nedenini de yapım şartlarıyla, ekonomik zorluklarla yorumladı. 

Halit Refiğ, Türkiye'nin ekonomik bunalım ve anarşi gibi iki önemli sorunla karşı karşıya olduğunu, bunların temelini de batılı devletlere bağımlılık- ta gördüğünü söyledi. Ham film karaborsası ve sansürün varlığını bu iki olgunun sinemadaki yansıması olarak belirledi. Dorsay'ın Türkiye'de batılı sana: eserleri çapında ürünler çıkmadığı şeklindeki görüşüne katılmadığı, gerek sinema, gerekse diğer sanat alanlarında çok önemli eserlerimiz olduğu görüsünü savundu. 

Konuşmalardan sorulara ve geçildi. Bu bölümde gazetemiz yazarı Nezih Coş, Dorsay'ın sözünü ettiği, insanı derinliğine oyansıtamama durumunun, yönelmenlerin anlattıkları olayları yaşamâmaları, gerektiği gibi bilmemeleri olgu: suyla açıklanabileceğini söyledi. 


sonra tartışmalara 


Bayanlar Bahar Kupası bugün sona eriyor 


Bahar Kupasında finali B.Almanya-Hollanda oynuyor 


Beşiktaş bakalım lider çıkaracak. 


karşısında nasıl bir oyun 


BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR BUGÜN KARŞILAŞIYOR 


Beşiktaş ile Trabzonspor bugün İnönü Stadyumun- da saat 15'te karşı karşıya gelecekler. 
Beşiktaş'ın prestij, Trabzonspur'un puan almak 


için 


mücadele edecekleri karşılaşmaya, tarafların, 


muhtemelen şu kadrolarıyla sahada yer alacakları 


bekleniyor, 


Beşiktaş: Mustafa, Kemal Batmaz, Nezihi, Ali Çoban Süleyman; Kemal Kılıç,.Samet, Ziya, Arda, Pa- 


unoviç, Şaban. 


Trabzonspor: Şenol, Turgay, Hüsnü, M. Ekşi, Mustafa, Güngör, Orhan, Hüseyin,Necdet-Tuncay, Ahmet. 


MÜESSESELERİN SPOR YAPMALARI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR 


İSTANBUL (ÖZEL) Müesseselerarası '"'Merhum Spor Yazarları" ve “Abdi İpekçi" Futbol Turnuvası Tertip Komitesi bir basın toplantısı yaparak Komitenin çalışmalarını, hedeflerini ve geçmişini açıkladı. 

Ilk konuşmayı Kurul adına yapan Başkan Cemal Özdemir "1934'de 
yasalarımıza giren 500 
ve daha fazla işçi çalıştıran tüm müesseselerin spor faaliyetleri yapmasını gerekli gören kanun bir türlü işleyiş bulamadı. Biz bu kanunun çerçevesinde tüm müesseselerin spor faaliyetleri yürütmelerini sağlamaya çalışacağız ve yardımcı olacağız" dedi. 

Bu çalışmaları 11 yıl- 


Okullarımızda spor fa 


“Hem öğrenciler için bir şey yapmayalım, hem de Türkiye'de spor neden geri diye düşünelim” 


ki ii 


e Tümümüz spor yapmayı çok seviyoruz 


dır sürdürdüklerini belirten Celal özdemir konuşmasına şöyle devam etti: "6 müessese kulübü ile işe başladık. 9-10-15 olarak artmaya devam ettik. Şu anda 34 müessese bünyemizde bulunuyor. Müracaat sayısı ise 60 kadar. Sahanın olmayışı nedeniyle bu takımların hepsini turnuvaya kata madık. Bu konuda Belediye ve B. Terbiyesi İstanbul Bölge Müdürlüğü ile temaslara başladık. 
Sanıyorum O girişimimiz olumlu sonuç verecek" 

Saha sorunlarını da çözdükten sonra tüm müesseseleri (o turnuvaya katmak için bütün zorluklara göğüs gerebileceklerini belirtiyorlar. 

2 futbol. 2 basketbol, 


© Elli, altmış kişilik sınıtlar, ufacık iş atölyesinde spor yapmaya çalışıyor 


i 


Dünkü yayınımızda Sağmalcılar Lisesinde Sanat Tarihi Öğretmeni ol masına rağmen Beden Eğitimi Derslerine giren Bahri Kılıç okuldaki spor faaliyetleri hakkında bilgi vermişti. Bugünkü bölüm de de Bahri Kılıç salon ve diğer sorunlar hakkında bilgi vermeye devam ediyor. 


"Beden Eğitimi derslerini sürdürmek için ge- 


reken parayı okulun Ygrencilerinden topluyoruz. 


Onların yapabildikleri katkı çok az bir rakam tutuyor. Öğrencilerimizin aileleri genellikle dar gelirli. 


Şu anda çalıştığımız yer toprak saha. Burada yapılan çalışma ne derece verimli olabilir? Ama bütün bunlara rağmen elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Basketbol, 


m Bayan voleybolcularımızın final oynama şansını kaybettiği F.Almanya maçında olaylar çıktı 


KENAN NACIR 

Finali, Türkiye'yi 3-0 yenen B.Almanya İle, Fransa'yı 3-1 yenen Hollanda oynamaya hak kazandı. 

Şampiyonu bu akşam oynanacak maçlar belirlerken alt sıradaki takımların durumu belli oldu. Buna göre, grup karşılaşmalarında 3. cü olan takımların kendi aralarında yaptıkları maçlar sonunda, İsviçre 7. Avusturya 8. İngiltere 9. İsrail 10, İspanya ise sonuncu oldu. 

Karşılaşma boyunca çabalayan takımımız, gerek teknik gerek boy açısından çok daha üstün olan Alman Milli Takımı karşısında birşey yapamadı. 

İlk üç maçını seyirci- nin de yardımıyla kazahan Türkiye Bayan Milli Voleybol takımı dördüncü maçında favorilerden Almanya karşısında birşey yapamadı ve 3-0 yenildi. 

Takımımız ilk iki seti 15-11 sonuçla kaybettikten sonra üçüncü sette Alman Milli Takımının işi hafife alması üzerine 14-14 berabere oldu. Bu andan itibaren Alman Milli Takımı üstünlüğü ele geçirince Hakem aleyhi- ne tezahüratlarla birlikte sahaya meşrubat kutuları atılmaya başladı. Yoğur» bir şekilde sahaya atılan kutulardan kurtulmak iça Alman Milli Takımı polislerce kordon altına alındı. Sahaya kutular atılırken Almanya'nın 

Jâpon antrenörü seyirci- yi alkışlayarak örnek bir tutum aldı ve havanın daha da gerginleşmesini kısmen de olsa önledi 


2 voleybol, tenis ve masa 
tenisi alanları olanbüyük bir spor sitesi kurmayı düşündüklerini belirten Özdemir, bütün bunların ülke kalkınmasına katkı olacağını sözlerine ekledi. 

Celal özdemir konuşmasına söyle devam etti: 


“Spor sadece bedensel sağlamlıkla kalmıyor. Bunun yanında üretimi de artırıyor. Biz tüm müesseselerde çalışan işçilerin ve yöneticilerin spor yapıp her yönüyle sağlık-İı olmaları için mücadele 


ediyoruz." 
Önümüzdeki aylarda dernekleşmeyi düşünen 


Tertip Komitesi bu dönem futbol ve voleybol yoğunlaştıracak. 


voleybol, masa tenisi ve futbolda faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Okulumuzda bu dallarda çok yetenekli öğrenci var ama bu koşullarda onları fazla ilerletemiyoruz. 

Biz hem bu başarılı öğrencilerin gelişmesi için bir şeyler yapmayalum. hem de Türkiye'de spor neden geri diye düşünelim. Bu kendimizi aldatmaktan başka bir şey değildir." s 


Öğretmen Bahri Kılıç gerçekten haklı bir noktaya parmak basarken bir de öğrencilerin neler söylediklerine kulak vermeye çalışalım iş atölyesinde masa tenisi oynayan öğrenciler bize sorunlarını 


— 


Portekiz, önceki maçında da İngiltere'ye yenilmişti. 


İngilterenin Portekiz'i yendiği maçtan bir görüntü 


BASKETBOL MiLLi TAKIMIMIZ a” FARKLI YENDİ: 
-61 


İSTÁNBUL 
21. Avrupa Basketbol Şampiyonası eleme grubundaki ikinci maçını Portekizle yapan Milli Basketbol Takımımız maçı 90-61 kazandı. 
Basketbol Milli Takımımız ilk yarıda vasat bir oyun sergilerken ikinci yarıda toparlandı. 
Özellikle Erman'ın başarılı bi. oyun cıkarması 


maçı kazanmamızda büyük bir etken oldu. 

İlk yarıda takımımız hücumlarda (başarısızdı. 
Atılan basketlerde isabetsiz (Okalınca devre 37-25 sona erdi. 


Takımımız ikinci yarıda uyguladığı alan savunmasında başarılı olunca maçı farklı kazanmasını bildi. 90-61 


Komaneçi Strasburg'da, Moritreal'deki gibi başarılı olamamıştı. 


aliyetleri 


Komaneçi, 
1980 
Olimpiyatlarına iddialı hazırlanıyor 


m KOMANECİ, ŞİMDİ YENİDEN KENDİSİNİ KEŞFEDEN VE ZAFERE ULAŞTIRAN 
ANTRENÖRÜ BELA 
KAROLY İLE 
ÇALIŞIYOR 


Nadya Komüneçi iddialı olduğu 1980 Olimpiyatları için çalışmalarını hızlandırdı. Son yapılan şampiyonalarda düşük puan alan Komaneçi'nin düşüş içinde bulunduğunu söyleyen çevreler tekrar Komaneci'nin yükseklere ( tırmandığını belirtiyorlar. 

17. yaşındaki Komaneçi Londra'da yapılan Uluslararası (o Turnuvada Sovyet Elena Naumishine.mn önüne geçti. 
Bu yarışmaya Elena Mukhine ise katılmadı. 

Şampiyonada Nadia Komaneçi paralel ve yer hareketlerinde 9.90 puan aldı. Komaneçi şimdi yeniden kendisini keşfeden ve zafere götüren antrenörü Bela Karoly ile çalışıyor. 


Hazırlayan: 


Aykut Tankuter 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SAĞMALCILAR LİSESİ-2- 


şöyle anlattılar. 


"Bizler Beden Eğitimi öğretmenlerinin olmamasına'alıştık sayılır. Çok uzun zamandır programlı bir çalışma yapamıyoruz. 
Tabii bunda maddi durųmumuz önemli ölçüde rol oynuyor, Ayrıca semt okulunda okumamız, da unutulmamız ya da önem verilmememiz için yeterli oluyor. Tümümüz spor yapmayı çok seviyoruz. 
Ancak kulüplerde oynama olanağımız yok. Bir eğitim kurumu olan okulumuzda bu ihtiyacımızı gidermeye çalışıyoruz. 
Bir masa tenisi masası bugün 5 bin lira civarında bir para tutuyor. Salon 


diye çalıştığımız yerde spor'yapmak için yararlı değil zararlı hale gelmeye başladı. Elli altmış kişilik sınıflar bu ufacık yerde spor yapmaya çalışıyorlar. Diğer bazı okullar müsabakalara (o katılırlarken biz haftada bir saat bile ders yapamıyoruz. 
Bundan büyük eşitsizlik olur mu? Futbol takımımız hayli başarılı bir ekip sesimizi karşılaşmalarda duyurmak istiyoruz." 
Diğer öğrencilerin yap tıkları saçı da’ ge nellikle bu noktalarda toplanıyor. 
i 


YARIN:BEŞİKTA 
KIZ LİSES şa 


(Saştarafı 1. Sayfada) 


evde bulunanlardan bir genç ağır yaralı olarak Paşabahçe Sigorta Hastanesine kaldırıldılar. 
Hastaneye kaldırılanlar- dan kimliği açıklanmayan genç öldü. 
Hastaneye (kaldırılan kadının parmağında bulunan yüzükte 'Ömer' isminin yazılı olduğunu gören polis memurları bu kişinin polis tarafından aranan Ömer Saçlı olabileceğini söylediler. 


BİR KİŞİ KAÇTI 


Olay sırasında evde bulunanlardan bir kişi yaralı olarak binanın dördüncü katından atlayıp maden ocaklarına doğru kaçmayı başardı. 
Kaçan kişinin pijamalı olduğu ve elinde makinah tabanca bulunduğu tespit edildi. Daha sonra helikopterlerle havadan ve karadan yapılan bütün aramalara rağmen bu şahıs bulunamadı. 

Söz konusu dairenin 
Ömer Saçlı adlı bir kişi tarafından dokuz ay önce tutulduğunun öğrenilmesi üzerine, bu kişinin iş yeri olan Kartal Rahmanlar, Bağdat Caddesi 
198 numaralı doğrama 
atölyesinde arama yapıldı. Ancak Ömer Saçlı bundan iki ay önce atelyedeki işinden ayrılmış bulunuyordu. 


YAPILAN ARAMALAR 


Olayın olduğu evde yapılan aramada 1 klaşinkof, 1 Çek Vizör, 1 
Baretta, bir polis tabancası, ordu malı bir el bombası ile 3 sahte polis 
kimliği, 500 mermi ve 34 
boş kovan bulundu. 

İkisi polis dört kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylardan sonra çevrede helikopterler desteğinde sıkıyönetim kuvvetlerinin de katıldığı geniş çaplı aramalar yapıldı. 


ŞEKERBANK ESKI GENEL MODOR ÖLDÜRÜLDÜ 


Şekerbank eski Genel Müdürü Ömer Sunar önceki gece saat 21.30'da evinde öldürüldü. 

Katillerin eve girdikten sonra kurşun seslerinin duyulmaması için .Sunar'ı evin arka oda- 


17.00 HABERLER 


20.30 HABERLER 


nacak. 


23.55 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış 

05.05 Türküler 
06.02 Günaydın 
07.30 HABERLER 
09.02 Çocuk Saati (1) 10.01 Arkası Yarın 
10.21 Oyun Havaları 10.30 Hafta Sonu (2) 13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 
15.40 Şarkılar 

16.20 Halk Müziği 


TRTZ 


08.00 Açılış 

08.02 Gün Başlıyor 

09,00 Türküler Geçidi 

10.10 Türk Hafif Müziği 

11.00 Bilim, Kurgu ve Müzik 

11.45 Küçük Konser 

12.15 Kadınlar Topluluğu 

12.45 Türküler 

13.15 Çeşitli Klasik Müzik 

14,00 Öğretmenler Odası 

14.35 Türküler 


TRT3 


07.00 Açılış 

07.02 Güne Başlarken 

08.00 Sabah Konseri 

09,03 Merhaba 

10.00 Müzik Stüdyosu 

11.00 öğleye Doğru 

12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 

13.00 Müzik Köşesi 


Aydınlık 
BAYAŞ ` 
Basın-Yayın A.Ş. adına sahibi: 


FERİT İLSEVER 


TELEVİZYON 


17.05 EVDEKİ DOKTOR 

17.30 FLİPPER: Dizinin kadın bilgin adlı bölümünde Ulla adlı bir deniz bilimcisi Corol key parkında araştıma yapacaktır. 

18.00 DIŞ KAYNAKLI MÜZİK 

18.30 CUMARTESİ BELGESELİ: Bugünden itibaren yayınına başlanacak olan 19. yüzyıl Avrupası adlı belgeseli bugün yayınlanacak. Özgürlük-Eşitlik-Milliyetçilik adını taşıyan bu bölümde Fransız İhtilalinin oluşması, diğer Avrupa ülkeleri üzetinde etki ve olguları incelenecek. 
19.30 LOGAN'IN KAÇISI 


21.15 BEŞ DAKİKA: "Vicdan" adını taşıyan bu bölümde vergi adeletsizliği üzerinde durularak vergi sistemi eleştiriliyor. 

21.20 GURBET SANCISI: Erkan Doğan'ın yazdığı ve başrole?” Orçun Sonat, Kadir Savun, Ülkü Ülker, Lütfü Kopan ve Recep Filiz'in pay'aştıkları yerli dizinin ikinci bölümü yayınla- 


22.00 ZAMAN ZAMAN İÇİNDE 23.00 BİR GAZETECİNİN SERÜVENLERİ 


16.00 Anıların Müziği 


13.45 Müzik Bahçesinden 


Beykoz'da kanlı çatışma... 


sına götürdükleri ve yatağa yatırdıktan sonra tabancanın Oo namlusuna yastık dayayarak ateş ettikleri bildiriliyor. Yapılan otopside Sunar'ın biri sol kulağının altından biri çenesinden, diğeri de kalbinin üzerinden olmak üzere üç kurşunla vurulduğu tespit edildi. 

Sunar'ı öldürenler, önceden hazırladıkları yazılı bir kağıdı da eve bırakarak süratle kaçtılar. Elle yazılmış olan kağıtta, "İhtilal Yolu, Çayan Yolu" imzası bulunmasına rağmen, Sunar'ın gerçekten maceracı gruplar tarafından mı, yoksa olaya böyle bir görüntü vermek isteyen başka kişiler tarafından mı öldürüldüğü henüz açıklık kazanmadı. 

KAPI NASIL AÇILDI? 

Sunar'ın makam şoförü ifadesinde, Sunar'ın tanımadığı kimselere kesinlikle kapıyı açmadığını, ayrıca kapıda alarm tertibatlı zincir ve göz deliği bulunduğunu söyledi. 

Evin giriş kapısında inceleme yapan polis kapının zorlandığına ilişkin herhangi bir belirti- ye raslamadılar. Sunar'ın komşuları ise olayın meydana geldiği saatlerde kapı zorlamasına benzer gürültü duymadıklarını belirtiyorlar. Sunar'ın şoförünün ve komşuları- nın ifadeleri dinlendikten sonra eve gelen kişilerin muhtemelen Sunar'ın yalnız kaldığını bilen ve kapının kendilerine kolayca açılabileceğini dü şünen tanıdık kişiler olabileceği ihtimali ortaya çıktı. 

KAĞITTA NELER 

YAZILI? 

Sunar'ın evine bırakılan kağıtta tükenmez kalemle yazılan şu cümleler yer alıyor: 

"Beklenen gün geldi. 
Bir halk düşmanı daha yok edildi. Bu ne ilk ne de son olacak. 

“Militanlarımız tarafından, halk düşmanı, faşizmin temsilcisi, tekelci burjuvazinin bu adamı- nın fiziki yapısının ortadan kaldırılmasına karar verildi. Bugün saat 9.30 
da infaz edildi. Ya Özgürlük Ya Ölüm!" 

“İmza: İhtilal Yolu Çayanların Yolu" 


16.45 Tangolar 

17.02 Dilek Kutusu 

17.50 Hafif Müzik 

19.00 HABERLER 

20.15 Çocuklarımız ve Biz 20.35 Fasıl 

21.02 Türk Hafif Müziği 21.17 Şarkılar 

21.30 Dinleyici İstekleri 22.02 Hafif Müzik 

23.10 Cumartesiden Pazarz 01.00 Kapanış 


15.00 Diiden Dile 
15.50 Türküler Geçidi 16.20 Arkası Yarın 
16.40 Hafif Müzik 
17.00 Şarkılar 

17.30 Yurttan Sesler 18.45 Türküler 

19.30 Hafif Müzik 
19.45 Beraber Şarkılar 20.30 Haftanın Ölkesi 22,30 Hafif Müzik 
23.55 Kapanış 


17.06 Çağdaş Türk Sanat Müziği 

18.00 Gençler İçin 

20.00 Dünden Bugünden 

21.00 Günümüzde Caz 

22.06 Gecenin Getirdikleri 

23.00 Cumartesi Konseri 

24.00 Gece ve Müzik 

01.0% Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 

Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür” S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 

Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


Yetkililer yastık kul- 


lanılmasına rağmen silah seslerinin çevreden duyulduğunu, (olaydan 


sonra düzgün bir yazıyla böyle ayrıntılı bir notun bırakılmasının uzak bir ihtimal olduğunu söylüyorlar. Önceden yazılmış ve saati de belirtilmiş olan bu ayrıntılı kağıdın bulunması da Sunar'ı öldürenlerin kendi- nin tanıdığı ve kapının kendilerine hemen açılacağını tahmin eden şahıslar olması ihtimalini güçlendiriyor. 
ÖMER SUNAR 
KİMDİR? 

1918'de Trabzon'un Sürmene İlçesinde doğan Sunar 1947 yılında daha önce bir süre ayrıldığı Şeker Fabrikalarında yeniden görev aldı. Daha sonra 1957 yılında Şekerbank Genel Müdür Yardımcılığına, 1959' da da Genel Müdürlüğe getirilen Sunar, on gün önce görevinden ayrılarak emekli olmuştu 

Öte yandan AP Tokat Milletvekilliğine iki kez adaylığını koyan Sunar MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak'la birlikte Yüksel Anonim Şirketinin ortaklığını yapıyordu. 


DİĞER OLAYLAR 


İzmir'de Amerikalı bir assubayın ölümü, diğeri- nin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı THKP-C Eylem Birliği adlı örgüt, dün yayınladığı bir bildiriyle üstlendi. Olayla ilgili soruşturmalar sürerken İzmir Valisi Necdet Alp yaptığı açıklamada olay yerinde Rus yapısı klaşinkof marka bir tüfeğe ait mermiler bulunduğunu belirtti. Daha sonra 
saldırıda kullanılan 35 
LY 660 plakalı arabada da aynı tüfeğe ait mermiler ve olayda kullanılan maskeler bulundu. Saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan assubay Garry Vail'ın sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor. 

öte yandan öldürülen Amerikalının CLA ajanı olduğu öne sürüldü. 

Isparta Eğitim Enstitüsünde komandolar okul hademesi Hasan Kihęç' öldürdüler. 

Adana'da dün sabah Soynur Evren adındaki Erkek Lisesi birinci sınıf öğrencisi genç kız komandoların saldırısına uğrayarak öldürüldü. 


ANKARA'DA 

Devrimci-Sol grubunun bölünmesiyle ortaya çıkan Dev-Savaş adlı örgüte mensup Mehmet Varil ve Sami Akbaş adlı iki kişi polisle yaptıkları silahlı çatışma sonucu ele geçirildiler. 

Seyranbağları üzümcü sokakta içlerinde dürbünlü bir kişinin de bulunduğu bir grubun çevreyi gözetlediklerini gören polis ekibi duruma müdahale etti. Grup buna silahla karşı koydu. Halil İbrahim Ögüç adında bir polis memuru yaralandı. 
Çatışma sonunda DSİ'de memur olarak çalışan Mehmet Varil ve Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi Sami Akbaş silahlarıyla ele geçirildiler. 
Gruptan iki kişi ise yakalanamadı. 

Geçen hafta Cuma gunü. Ankarada öldürülen polis memuru Mustafa Aydoğan'ın katilini arayan güvenlik kuvvetleri önceki gece Ankara Maltepede bir apartman dairesine bir baskın yapti. 

Baskında bol miktar- da TNT kalıbı. çok sayı- da Rus yapısı Klaşinkof mermisi ele geçirildi. Ancak arama sırasında gözaltına alınan iki kişinin adları açıklanmadı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 


Türkeş bugün 
Amasya’ ya gidiyor 


ANKARA (AA) 

MHP Genel Başkanı 
Türkeş bugün Amasya'ya gidiyor. 

Partisinin Amasya İl Kongresine katılacak olan Türkeş, daha sonra Tokat'a gidecek. 15 Nisan Pazar günü de partisinin Yozgat'ta düzenlediği yürüyüşe katılacak. 


MERKEZ: 
Nurüosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İSTANBUL 


Yazı İşleri Tel: 26 52.44 
İdare Tel: 26 5% 


——— 


Erbakan, 
Türkiye İran ve 
Pakistan arasında işbirliğinin geliştirilmesini istedi 


VAN (AA) 
MSP Genel Başkanı Erbakan, partisinin Van'- da düzenlediği açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye, İran ve Pakistan arasında kardeşlik esasına dayanan yeni bir işbirliğinin geliştirilmesini istedi. 
Erbakan konuşmasın- da, hükümetin aldığı son zam kararlarının yararlı olmayacağını da belirtti. 


Avrupa Konseyi ilkbahar 
Toplantısı mayıs başında 
Starsbourg” da yapılacak 


STRASBOURG(AA) 

Avrupa Konseyinin 
30. kuruluş yıldönümü nedeniyle, Avrupa Konseyi Asamblesi ve Konseye üye 21 ülkenin dışişleri bakanlarının mayıs ayı başında Strasbourg" ta toplanacakları bildirildi. £ 

7-11 Mayıs günleri arasında yapılacak ilkbahar dönemi toplantısında, Kuzey ve Güney ülkeleri arasında işbirliği konusu tartışılacak. 8 Mayıs- ta da örgütün genel sekreterlik seçimi yapılacak. 
10 Mayıs günü de Başbakan Ecevit toplantıda bir konuşma yapacak. 


IGD ve... 


(Baştarafı 1. Sayfada) TKP'li militanlar sık sık yolumuzu keserek 'partitimiz karar aldı, Sümerbank'ı Tekstile geçireceğiz siz aradan çekilin diyorlardı, biz bu tehditlere boyun eğmedik, son olarak bana telefon ettiler, şunu söylediler: "Sen eski bir devrimcisin eskiden beri mücadele ediyorsun, tekstil ilerici bir 


sendikadır bize çalış" Ben onlara ilericiliğin TKP'ye hizmet etmek 


olmadığını söyledim ve 
40 fraksiyoaun cirit attığı, birbirlerine karşı fikir yerine zincir ve müştaile saldıranların olduğu ve Rus uşağı TKP've karşı mücadelenin olmadığı í ir sendika için çalışmar " dedim. Bana "pei sa bilirsin"' dediler. Lin gece fabrikadan çıktı Sendikaya geliyordı m.Z ) kişilik bir grup yolum 1ı keserek, "Hüseyin sen misin?, dediler ben "evet" deyince ellerirdek! 
zincir ve joplarla vurma ya başladılar. sonra be: bayılmışım. Öldüm zar nederek bırakıp gitmişler. Bu saldırıları benim onlara karşı kinimi daha da artırdı. Eskiden TİP' te yöneticilik yaparken Amerikancı faşistler bir kac sefer saldırıp behi komalık etmişlerdi, bu saldırılar heni yıldırmamıştı. Şimdi, de bu Pus uşakları saldırıyor, bu saldırılarla bizi yıldıracaklarını zannediyorlar, aldanıyorlar"' dedi. 

Teksif Eyüp Şube Sekreteri Mehmet Oruç ta konuylailgilii yaptığı açıklamada, "' son günler-: de Sümerbank işçilerini kandırarak Tekstile geçirmeyeceklerini anlaymca bu sefer de işçi önderlerine saldırarak kaba kuvvet kullanarak bu işi halletmeye çalışıyorlar. 
Bundan önce de birçok işçi arkadasım 7! tehdit ettiler. 

Öte yandan TİKP Eyüp İlçe Başkanı Ömer Güven bir açıklama ya- 
‘parak saldırı olayını kr nadı. 


— 
KAYIP 
— Şebekemi kaybettim 


geçersizdir. 
Selma Yakar 


——— 
KAYIP 
--Şebekemi İETT kârtımı kaybettim Hükümsüzdür. 


Haluk Görgün , 


ANKARA BÜROSU: Meşrütfyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 

İZMİR BÜROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 
25/3, Konak Tel: 13 10 90, 25 25 54 


ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. 
Sefer iş Hanı, Kat: 3 No: 16, Tel: 17 493, 


(Baştarafı 1. Sayfada) lüzumlu görüyorum. Öyle zannediyorum ki bu ziyaretten sonra silahlı kuvvetler arasındaki temaslarımız daha sıklaşacak ve Türkiye için de çok yararlı olacaktır!" 

Irak'ta bazı askeri birlik ve kurumlarda incelemeler yapacak olan Orgeneral Evren 16 Nisan Pazartesi günü Ankara" ya dönecek. 

ÇETİN VE ÖKÇÜN'ÜN ZİYARETLERİ 


Başbakan Yardımcısı Çetin ile Dışişleri Bakanı Ökçün'ün Irak ve İran'a yapacakları ziyaretlerin programı belli oldu. 

Çetin 20 Nisanda 
Irak'a gidiyor. Irak hükümetinin konuğu olarak Bağdat'ı ziyaret edecek olan Çetin, Irak hükümet yetkilileriyle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve Türkiye" ye satılan petrol miktarı nın artırılması konular: üzerinde görüşmeler ya pacak. Görüşmelerde ay: rıca Irak'ın genişletilmesi düşünülen Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Örgütü RCD'ye katılması üzerinde durulacağı da bildirildi. 

Aynı konu Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün' 
ün 17 Nisanda başlayacak fran ziyaretenin de önemli konularından biri. 

Ökçün, İran ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak sınır bölgesindeki karışıklıklara karşı alınacak önlemler konusunu görüşecek. Ökçün'ün İran'da ayrıca dini lider Ayetullah Homeyni ile de bir görüşme yapması bekleniyor. 


DOĞU'DA VALİLER TOPLANTISI 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Bölgeleri valiler toplantısı bugün Van' da İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in başkanlığında başlıyor. 

İki gün sürecek toplantıya Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Hakkâri, Siirt. Mar- 


| 
ACİL S 


siniz? 
O halde HER GÜN FRANKFURT'TAN 


ları LUFTHANSA ile 


TAŞKIZAK TERSANE 


SİZ YORULMAYINIZ 


BURASI FRANKFURT HAVAALANI EXPRES SERVİCE 


GÜLLÜOĞLU 
HİZMETİNİZDE 


Zamandan ve masraftan kazanmak istermi- 


bütün uçaklarla her türlü yolculaklarınıza, bir telefonla yerlerinizi ayırır, biletlerinizi hazırlar. Her gün Alman Devlet Hava Yol 


Sabah 10.00'da ANKARA'ya Öğle 13.25'de İSTANBUL 'a uçabilirsiniz. 


Acil Servis. 6 Frankfurt Flughafen Çise No: 603, Kafe Pan Arerian k Cise No: 603, Halle BiPan Amerikan ka re: 011 /6903713, Akşamlar:06151/733) 


din, Diyarbakır, Adıyaman ve Urfa valileri ile Jandarma Alay Komutanlan- ve Emniyet Müdürleri katılıyor. 

Doğu ve Güneydoğu illerinin güvenlik ve ekonomik sorunlannın ele alınacağı toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yiğit'in de katılacağı bildirildi. Toplantıda aynca DPT uzmanları ile Ticaret Bakanlığından bir kurulun da hazır bulunacağı öğrenildi. 


RUSYA'NIN TEPKİSİ 


Bu arada çeşitii kaynaklardan gelen haberler, Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerini çok artırdığını ortaya koyuyor. Yetkililer bölgede ele geçirilen çok sayıdaki silah ve cephanenin de bunun bir belirtisi olduğuna dikkat çekiyorlar. 

Türkıye, Iran ve Irak arasında bölücü kışkırtmalara karşı işbirliği eğiliminin gelişmesi Rusya' nın tepkilerine yolaçıyor. 
Doğu Almanya'dan yayın yapan "Bizim Radyo" bu gelişmeyi eleştiren haber veyorumları yayınlamaya hız verdi. 

12 Nisan tarihindeki 
yayınında Bizim Radyo hükümetin NATO'ya bağlılığının arttığını söy-” lüyor. Bizim Radyo, RCD'nin genişletilmesi- ne de karşı çıkıyor ve üç ülkenin ortaklaşa kurduğu bu örgütü işbirlikçi olarak niteliyor. 

“Bizim Radyo" 12 Nisan tarihli yorumunda hükümetin İran olaylarını diline doladığından söz ederek, Türkiye de militarist bir kliğin varolduğunu öne sürüyor. 

Radyo, RCD'yi "işbirlikçi bir örgüt" olarak suçluyor ve hükümetin emperyalizme boyun eğdiğini, NATO'nun, Amerika'nın Orta Doğu"'daki konumlarını ve emperyalist petrol şirketlerinin çıkarlarını savunduğunu iddia etiyor. 


ERVİSTE 


TÜRKİYE'ye, giden 
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TE: 
Dz.K.K. 


Ecevit... 


(Baştarafı 1. Sayfada) lişmeler hakkında bilgi sunduğunu ve Korutürk'* ün görüşlerini aldığını belirtti. Daha sonra Ziya Müezzinoğlu'nun — İsviçre'deki görüşmelerine de değinen Ecevit, görüşmelerin. oldukça olumlu geçtiğini ve Kiep'le yapılan görüşmeler sonunda iye ve dışarıdan ya - pılması eklenen yardım mekanizmasının hızlanacağını belirtti. 

Başbakan Ecevit döviz bakımından alınan son önlemlerin bir rahatlık sağlayacağını öne sürerek konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Komşumuz Irak dost ça bir davranışta bulunarak Mayıs sonuna kadar Irak'tan alacağımız petrollerle ilgili ödemelerde bize büyük kolaylıklar sağladı. Böylelikle herhangi bir ödeme zorluğu olmaksızın Irak'dan Türkiye'ye sürekli bir petrol akımı güvence altına alınmıştır." Ecevit ,b.. soru üzerine ,Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında şöyle konuştu: 

“Bazı dış güçler, hatta çıkarları ve amaçları birbirleriyle çelişen bazı bölge dışı veya bölge için deki bir kısım güçler Orta Doğu'yu bölmek için özellikle petrol üreticisi ülkeleri kendi içierinde bölmek için uzun süreden beri her çabayı göstermektedirler. Son zamanlarda özellikle İran olaylarından sonra bu çabaların arttığı görülmektedir." 

Ecevit Ökçün'ün İran'a yapacağı ziyaretle Evren'in Irak'daki temaslarını Orta Doğu'daki bu gelişmelerle ilişkili olup olmadığını soran bir gazeteciye İran'la dostluk ilişkilerini geliştirmenin iki ülkenin yararına oldugunu düşündüklerini, Irak'a düzenlenen gezinin de çok önceden planlandığını söyleyerek cevapladı, 


Yazı İşleri 
Müdürleri ile ilgili 
. yasa tasarısı Parlamentoya sunuldu 


ANKARA (AA) 

Yazı işleri müdürleri- ne, başkalarının yazılarından ötürü verilecek hapis cezalarının para cezasına çevrilmesini öngören yasa tasarısı dün Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. 

Tasarının aynen yasalaşması halinde, ihmali görülen sorumlu yazı işleri müdürleri, işlenen suçun niteliğine göre, 10 
bin ile 50 bin lira arasında ağır para cezasına çarptırılacak. 

Tasarının kabulü halinde, kesinleşen veya infazna başlanan cezalar, öngörülen para cezasının alt sınırı esas alınarak, ağır para cezasına çevrilecek. 

Tasarı, aynı zamanda, üç hakimden oluşan Toplu Basın Mahkemelerinin kaldırılmasını ve bu davaların tek hakimli makemelerde görülmesini öngörüyor. 


st DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASKÖY—İSTANBUL “ 


ONAY NQ: 147 


Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğünce aşağıda belirti- 


len malzeme ilgili İdari ve Teknik Şartnamesine gör: 


ile satın alınacaktır. 
MALZEMENİN CİNSİ 


BAKIR OKSİT 


MİKTARI 


1000 KG. 


e KAPALI ZARF USULÜ 


1- Malzemenin Tahmini Bedeli 370.900.-TL'sı, Geçici Teminatı ise 18.550.-TL' 


sıdır. 
2- 


Teklifler İdari Şartnamede belirtildiği gi Satın alınacak (1) kalem malzemeye ait 


bi verilecektir. 
İdari ve Teknik Şartnameler Satı- 


nalma Komisyonu Başkanlığından 300.-TL.'sı Donanma Vakfına yardım, 


makbuzu karşılığında Posta ile Şartname g maz ve postada 'vaki Genel Müdü 


temin edilir. 
önderilmez, gecikmeler kabul edilmez. 


bu husustaki müracaatlar cevaplandırıl- 


üğümüz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 


Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir teklifin seçilmesi ve üzerinde muameleye geçilmesi Genel Müdürlük ile Satıcı arasında bağlantı garantisi yükle- 


mez. 
İhaleye iştirak 


Memleket parası, Devlet İç İstikraz Tahvili vey: mektubunu Döner Sermaye Muhasebe veznesine yatırarak alacakları makbuzu teklif zarflarının içine koyarak Satınalma Komisyonu Başkanına 


vereceklerdir. 


Teklifler en gec 2 Mayıs 1979 Çarşamba günü saai 


etmek isteyen firmalar geçici teminat olarak: a Vadesiz Banka teminat 


t 14,00'e kadar verilecek, 


aynı gün saat 14.30'da Satınalma Komisyonu Başkanlığınca açılacaktır. 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str, 4 

ő Frankfurt M/1 
Tel: - 
0611/74 70 38 


YURT DISI BÜROLARI: 


FRANSA BELÇİKA 
188, rue 
Josaphat 

1030 Bruxelles 
Tel: 00 322 


— 215 40 60 


11 rue Jean 
de Beauvais 
75005 Paris 
Tel: 03 34 602 


(Basm:13677-368) 


İSVEÇ 
Luntmakg» tan 58 
i e Bildstr 53 
Ste im Utrecht 

Tel: 20 56 39 İ Tel: 31 47 61 


HOLLANDA 


Ali Elverdi: 
"Mihri Belli yi vurdular, gebermedi” 


ERZURUM (THA) 
Kısmi Senato seçim propagandalarını erken başlatan AP Genel İdare Kurulunun Erzurum'a gönderdiği parlamenterler arasında bulunan Ali Elverdi, Mihri Belli'nin komünist olduğunu hatırlatarak, Mihri Belli'yi vurdular gebermedi"' dedi. 

Ali Elverdi, AP İl salonunda yaptığı konuşmada Türkiye'nin üç büyük belası bulunduğunu bunlardan birinin Ecevit olduğunu belirterek, "'Allah zaman zaman insanların başına böyle müsibet insanlar gönderir. Ecevit'in yetişme tarzın- dan tutun da yaşantısına kadar her şeyi bozuktur. "dedi. 

Ecevit'in Türkiye'ye komünizmi getirmek için çalıştığını ileri süren Elverdi, "Teknik Üniversitede, Siyasal Bilgilerde çeşitli sol dernekler kurdu. İşte Mihri Belliler, Mahir Çayanlar bu derneklerden çıktı"' dedi. 


BELGRAD (AFP-AA) 


Yugoslav hükümetinin bir sözcüsü, Bulgaristan" ı Yugoslav toprakları üzerinde emeller beslemekte suçladı. Sözcü, açıklamasına kanıt olarak Bulgaristan Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi Bayan Tsola Dragoiçeva' nın Sofya televizyonunda iki kez yayınlanan bir demecini gösterdi. Dragoiçeva, bu demecinde, Makedonya konusunda Yugoslavya'nın yayılmacı bir siyaset izlediğini öne sürmüştü, 

Yugoslav hükümeti -ın sözcüsü açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bayan Dragoiçeva'nın iddiaları herkesçe bilinen 'Büyük Bulgaristan' tezinden kaynaklanmaktadır. Bu sözler Bulgarların, Yugoslavya toprakları üzerindeki iddialarını yansıtmaktadır. Ve Bulgaristan'ın gerçekleştirdiğini öne sürdüğü iyi komşuluk ilişkileriyle çelismektedir." 

Yugoslav hükümetinin özcüsü Bulgaristan'ın 


CHP Kadıköy Kadın Kolları Başkanı 


Erçetin: CHP'ye sızan parazitler tasfiye edilmeli 


HABER MERKEZİ 
CHP'nin İstanbul İlçe kongreleri yarın ve Pazar günü yapılıyor. Dün de 


çeşitli ilçelerde Kadın Kollarının seçimleri yapıldı. 


İstanbul Kadıköy İlçesi Kadın Kolu seçimlerin de Didar Erçetin Başkanlığındaki liste yönetime geldi. Didar 
Erçetin CHP'ye sızan çeşitli gruplarla ilgili sorumuzu şöyle cevapladı: 

“Bu gruplar parazittirler. CHP kendi ilkeleri doğrultusunda mücadele edecek ve bu grupları tasfiye edecektir. Bunların tasfiye edilmesini destekliyorum." 

Erçetin, 141 ve 142. 
maddelerin kalkmaması halinde bu tür grupların faaliyetlerini sürdüreceklerini de söyledi. 

Öte yandan CHP Kartal ve Fatih İlçe Kadın Kolları Kongreleri de dün yapıldı 

Fatih İlçe Kadın Kolu Kongresinde iki gurubun çekiştiği bildirildi. Birinci grubun Topuzcular olarak tanındığı ve başkan adaylarının Belediye Meclisi üyesi Mücella Türkmen olduğu,diğer gurubun Baykalcılar ve Üçüncü Dünyacılardan oluştuğu ve adaylarının Leman Çalışkan olduğu öğrenildi. 

Yapılan seçimlerden sonra, Fatih İlçesi Kadın 
Kolları Başkanlığını 138 
oy alan Mücella Türkmenler'in listesi kazandı. 
Diğer liste ise 129 oy aldı. 

Fatih Kadın Kolları Başkanlığı'na seçilen Mücella Türkmenler şunları söyledi: 

"Partiye sızma girişimleri açıkça ortaya çıkarıldığında ihraç karan alınmalıdır. Ancak partiniz sağlam bir partidir. 
Bu grupçuklar tutunamazlar. Bu sızma faaliyetleri daha ziyade gençlik kesiminde görülüyor. 
Mesela bugün artık İKD' nin niteliği açıkça ortaya çıkmıştır. Bizim içimizde tutunamaz. Eskiden bir İGD'i CHP'ye de kayıt 

“olabiliyordu. Şimdi yapamıyorlar.”' 
SAMANDAĞ'DA 
İGD'LİLERİN 
FAALİYETİ 


Bugün yapılacağı ilan edilen Samandağ “HP ilçe Kongresine İĞD'lilerin Av. Fuat Çay'ı aday göstermeye hazırlandıkiarı bildiriliyor. 

İGD'lilerin uzun bir süredir CHP İlçe yönetimine sızmaya çalıştıkları, bazılarına rüşvet teklif ettikleri ancak yöneticilerin bunu reddettikleri belirtildi 

İGD'lilerin aday gösterecekleri Av. Fuat Çay'ı seçtirmek için çeşitli yerlerde yaptıkları gibi kongre için özel sopalar hazırladıkları ve olay çıkartmaya hazırlandıkları ifade edildi. 

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz 


ABONE ÜCRETLERİ 


İSVİÇRE Yurt içi 
Ch. des Cotes | 
1020 Renens 
iV.D.) 

Lozan 


329 TI. 
1290 TL 


103 TI. (1 Aylık) 
(3 Ay'ık) 
645TI. (6 Ayık) 
(1 Yitik) 


bazı CHP yöneticileri şunları sövledi: 

“İGD'li sahte solcuların bu tutumu bunların peşine takılan birkaç CHP'li kardeşimiz için uyarıcı olmalıdır. Arkadaşlarımızı zaman geçirmeden bu zorbaların peşinden ayrılmaya çağırıyoruz." 

CHP İzmir İl Kongresi yaklaşırken devam eden ilçe kongrelerinde Genel Merkez yanlılarının başarıları sürüyor. 
İlgililer dün yapılan Çeşme Karabulut, Kiraz ve Kemalpaşa ilçe kongrelerinde de Genel Merkez adaylarına şans tanı- 


r. 

29 Nisan Pazar günü 
yapılacak il kongresinde ilçe kongrelerinde seçilen 1000 delege oy kullanacak. İl Kongresine Merkez ilçe 428, Karşıyaka 163, Bornova 73, Menemen 32, Urla 13 delege ile katılacak. Kongreleri tamamlanan bu ilçelerde merkezcilerin listesi yönetime seçildi. 

Dün yapılan ilçe kongrelerinin çoğunda da merkez grup tek listeyle seçimi kazandı. 

Kiraz'da ise merkez grubu adayı Süreyya Kıhnç'ın çekilmesiyle Süleyman Genç grubunun listesi tek başma kaldı. 
Kaya Bengisu'nun Divan Başkanlığı yaptığı kongrede İsmet Korkmaz İlçe Başkanı seçildi. Divan ikinci başkanhğına TKP görüşlerini savunan ve TKP'nin Kiraz'daki örgütlenmesinde rol oynadığı belirtilen Alper Sezer'in seçildiği kongreye, İzmir Milletvekili Neccar Türkcan da katıldı. 

KARTAL KADIN 
KOLLARI KONGRESİ 

Bu arada CHP Kartal 
İlçe Kadın Kolları Kongresi de dün yapıldı. Seçimlerde tek liste halinde aday olan eski başkan Esma Yegane Özükurt'un listesi yönetime geldi. 
Kongreye katılan delegelerin çalışmalara ilgi göstermedikleri görüldü. 
Seçimleri kazanan liste- nin Topuzcu olarak tanman gruba yakın ol duğu bildiriliyor. 


Türkiye IMF... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Genel Müdürü Jacgues de Larosier görüşmesinden soara yapılan açıklamada bu toplantının sonunda görüşmelerin yeriden başlatılması kararının alındığı belirtildi. Açıklamada, toplantıda tarafların, Türk hükümetinin son aldığı ekonomik onlemlerle Türk hükümetinin ekonomik programinı tartıştıkları da ifade edildi. 

Washington'da bazı kaynaklar Müezzinoğlu' nun İMF'nin bazı önerilerini "kabul edilmez" olduğu gerekçesiyle benimsemediğini öne sürdüler. 


Yurt Dışı 


30DM (1 Aylık) 
90DM (3 Aylık) 
160 DM (6 Aylık) 
310 DM (1 Yıllık) 


Helsinki Nihai Belgesine aykırı bu tutumuna karşın, Yugoslavya'nın bu ülke ile iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmeye ka rarlı olduğunu belirtti. > 


Hatırlanacağı (o üzere, Bulgar yetkilileri bir siredir, Makedonya'da yaşayan bölge halkının aslında Bulgar asıllı oldu- 


ğunu öne sürmektedir. $ 

Demirel 

Karadeniz gezisine başlad 


SAMSUN (ÖZEL 

Adalet Partisi Gen Başkanı Süleyman Demi 

rel, Samsun gezisinin il gününde yaptığı konuş 

malarda Türkiye'nin ba: düşmanının komünizm olduğu yolundaki iddialannı tekrarladı. a 


Demirel, ''Komünizm-Türkiye Cumhuriyeti devletinin başdüşmanı- 


dır. Bunun anlamını ge kalmadan herkesin anla yacağını umarım. Bu kavranmadıkça bugünkü rahatsızlığın ne anlaşılması ne de çaresinin bulunma- a mümkün değildir'' de-E 

Demirel, dün çıktığ Samsun gezisinde Sai sun'un Havza, Vezirkö rü, Ladik ve Kavak ilç lerinde konustu. 
-7 Havza'daki açık hava toplantısına kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. AP'lilerin iyi hazırlanmış oldukları anlaşılıyordu. Demirel de orga- 


.nizasyondan memnun gö- 


rünüyordu. Mitingde "Komünizme Hayır”, 
"Sola Dönülmez" gibi 


pankartlar dikkati çekiyordu. Demirel bu pan kartları da dikkate alar 

komünizme çatma do 

nu artırdı ve vatandaşlı 

birbirine (o kışkırtanların komünistler olduğunu söyledi. Geniş vatandaş çoğunluğu sadece alkışlar ve dinlerken otobüse yakın bölümdekiler "Başbakan Demirel "Kurtarıcı Demirel" gibi slogañlar attılar. Mitingden sonra Havza'nın çıkışın- da bir grubun "Komünistler Moskova'ya" sloganı atması dikkati çekti. 


(Baştarafı 1, Sayfada 


Hüsamettin Çelebi daha sonra İçişleri ve Dışişleri Bakanlarına şu so-uları yöneltti: 

“Türkiye'de Aleksej adında bir Rus görevlisi var mıdır? MİT kayıtlarında bu kişinir resmi görevi dışında işlerle uğraş- 

. tığı, yıkıcı ve bölücülerle , temas kurduğu yolunda bilgiler var mıdır? İstih> barat örgütlerimiz âdı g çen bu Rus görevlisini KGB ajanı olduğuuQa haberli midir? Bu kişini diplomatik sıfatı var m dır? Bu Rus görevlisini istenmeyen adam ila edilip geri gönderilmesi istenmiş midir? istenmemiş ise sebebi nedir? Alman dergisine yaptığı F 


Çelebi, TAS... 


çıklamasını içişlerimize vahim ölçüde müdahale saymıyor musunuz? Sov yet Rusya'nın kârşılıklı. 
resmi ziyaretler ve ortak bildirilerde "içişlerine ademimüdahale"' üzerinde çok durması ve sık sık güvence verme ihtiyacı duymasına rağmen, Türs kiye'ye bir ajan gönder mesi ve bu şekilde konuşturmasını dostluk iddialarıyla bağdaştırıyor musunuz? 


KAYIP— E.U. Ziraat Fakültesinden aldığım 78-79 dönemine ait şebekemi kaybettim. Geçersizdir. Í Fatih Mehmet SERİNE 


KONGRE $ 
Memurlar Derneği İz- $ mir Şubesi 4. Olağan Genel Kurul toplantisi. f 1'ci toplantıda çoğun- | luk (o saplanamadığından | 


21 Nisan 1979 Cumartesi günü saat 13.00'te İzmir 857 Sokak Sallhağa Işhanı kat 2 No:225'teki dernek binasında yapılacaktır duyurulur. 

Gündem: 

1- Divan seçimi 


2- Çalışma Raporu- nun okunması ve eleştirisi. 

3- Denetleme raporunun okunması ve è- f leştirisi. | 

4- Aklama Y 

5- Seçimler 


6; Dilekler ve kapanış. | 


İLAN TARİFESİ: 
2.4.6. sayfalar 

3.5.7, sayfalar 

Yayın ilanı i ‘ (Yayın Sayfasında) 30 lira Doğum,Exlenme,Ölüm( 5 Snt.) (350 lira Küçük İlanlar 


(Santimi) 250 lira (Santimi) 300 lira (Santimi) 100 lira 


(Kelimesi) 5 lira 


f 


J 


| 
| 
| 


| 


Türk-iş'li sendikacılar ne diyor? 


Tes-İş Federasyonu Genel Başkanı Orhan Erçelik: “Türk-İş'e bir canlılık getirmek gerekiyorsa, bunu 


kollektif yapmak gerekir 


0 EN 


diyse de, 


vE ERE 


1950'de kurulan Petrolİş'in geçen yıl yapılan Genel Kurulunda Cevdet Selvi,Genel Başkanlığa seçildi. 
Bugün Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 20 şubesi ve 35 bin civarında üyesi var. Turk-İş 
Genel Kuruluna 14 
delegeyle katılacak olan sendikanın, 'Petrokİş" adl aylık bir de dergisi var. 


1962'de kurulan 
Hava-İş Sendika Genel Başkanı Zihni Barın'ın 
19 Şubat günü görevinden istifa etmesi üzerine yerine Genel Başkan Vekili İbrahim Öztürk bakmaktadır. 
Ankara ve İzmir'de 
2 şubesi bulunan sendikanın 6 bin civarında üyesi vardır. Türk- 
İş Genel Kuruluna 4 
delegeyle katılacak olan Hava-İş'in, sendikanın adını taşıyan aylık bir de dergisi çıkmaktadır. 


Gerek işkolunun önemi, gerekse ü sendikaların önemlilerinden biri olan: Tes- de AP'li kanatta yer alan bir sendika olmu şimdiye kadar gerek sendika içi muhale den ve çeşitli bakanlıklardan rulda adaylığını koyması ihtimalinin kuvvetli olduğu söylenmektedir. Aynı İş ve Yeni Ges-İş gibi sendikalara ye karşı bir tutum alan Er. 


işkolunda örgütlenmeye çalışan Tek Geş- karşı mücadelede, TKP" Türk-İş yönetimine "CHP'nin ma" konularında muhalefet etmiştir. 


A a 


€ sayısı bakımından Türk-İş'e bağlı ş Federasyonu, Genel Kurul öncesin- İ ştur. Genel Başkan Orhan Erçelik, fetler gerekse, hükümet çevrelerin- l gelen baskılarla yıpratılmak, eritilmek isten- şu anda, AP'li kanadın en güçlü adayı durumundadır. Genel Ku- | 
| 
| 
| 


] çelik, geçtiğimiz dönemde, peşine takılma ve Toplumsal Anlaşmayı imzala- 


“Türk-İş birliğe ihtiyacı olduğu bir dönemde kongreye gitmektedir. Gerek fiziksel gerek düşünsel alanda Türk-İş'te bir reorganizasyona .ihtiyaç vardır. 
Türk-İş'i özlenen bir örgüt düzeyine çıkarmak amacına ulaşmak için çaba göstermek gerekir. 


“19'lar hareketi eksik bir çıkıştır. Çünkü Türk-İş'e bir canlılık getirmek gerekiyorsa, bunu kollektif yapmak 


gerekir. Türk-İş bir kitle örgütüdür. Denge unsuru olmalıdır. Kongrede de dengenin hakim e kanaatindeyim. 
Türk-İş'te fanatik gruplar vardır. Ancak bunların Türk-İş üzerindeki etkileri oldukça zayıftır, Türk-İş'e zayıflık getirecek, hareket kabiliyetini azaltacak davranışlardan kaçınmak gerekir. Türk-İşi partilerin grubu olarak görmemek gerekir." 


LA 


1963 yılında 5 sendikanın biraraya gelmesiyle kurulan Tes-İş Federasyonunun Genel Başkanlığını Orhan Erçelik yapmaktadır. 
Federasyona bağlı 34 
sendikanın 60 bin civarında üyesi bulunmaktadır. Türk-İş Genel Kuruluna 12 delegeyle katılacak olan federasyonun, o"Tes-İş'' adlı 15 günlük bir dergisi de çıkmaktadır. 


Petrol-İş Genel Başkanı Cevdet Selvi 


Petrol-İş Sendikası, Türk-İş'e bağlı sendikalar arasında sahte TKP" nin en fazla etkinlik sağlayabildiği sendikadır. 

Geçen yıl yapılan Petrol-İş Genel Kurulunda, tabanın çeşitli taleplerini kullanarak sahte bir muhalefet örgütleyen Adem Yılmaz kliği, şimdiki Genel Başkan Cevdet Selvi'nin arkasına gizlenerek yönetimde etkinlik sağlamayı başardı. Şu anda sendikanın yayın organına, çeşitli açıkla- 


malarına (o baktığımızda görünen orevizyonizmin yoğun etkileridir. 

Genel Kurul ertesinde, Petrol-İş'in birçok şubesinde İGD'lilerin zorbalıklarının ve tasfiyeciliklerinin arttığı görüldü. Adana Petrol-İş Şubesi, İGD'liler tarafından karargah olarak kullanırken, bu şubede muhalefet eden bazı devrimci işçiler de "TKP"ye karşı çıktıkları için sendikadan ihraç edildiler. 
Ancak yönetime geleli 


Hava-İş Genel Başkan Vekili Ibrahim Öztürk: 


“İcra Kurulunun değişmesini istiyoruz” 


© I9'larhareketinin içindeyiz, fakat genel başkanlık için angaje olmuş değiliz 


"19'lar hareketinin içindeyiz. Fakat herhangi bir kişinin Genel Başkanlığı için angaje olmuş değiliz. Özellikle İcra Kurulundan memnun de, ğiliz ve değişmesini istiyoruz. Fakat Türk-İş bütünlüğünü korumalıdır. 
Daha sola dönük, işçiye dayanan, kitle sendika- 


cılığını temel alan bir değişikliği o destekleyeceğiz. Sermaye yanlısı bir partinin milletvekili olup işçi temsilcisi olunabileceğine inanmıyoruz. 

"Şu andaki İcra Kurulu içinde Halil Tunç'un diğerlerine göre daha olumlu olduğu söylenebilir.” 


Hava-İş, Türk-İş içinde bir süredir ase) lk geçiren bir sendika durumundadır. THY 


lusözleşme sırasında Yönetim Kurulu 7'ler ve 


İ 
Genel Müdürlüğü ile geçen yıl imzalanan top- | 


| 8'ler olarak ikiye 


bölünmüştür ve bu | 


bölünme süre gelmektedir. Öte yandan sendi- 
| kanın Genel Başkanı Zihni Barın, Şubat 1979 


İ ortalarında, Yönetim Kurulunda sert eleştirilere uğrayınca görevinden İstifa etmiş ve erken 


yanı sira Hava-İş, Konfederasyona bağlı sendikalar içinde revizyonist görüşlerin oldukça yzygın olduğu bir .Sendika olarak bilinmektedir. 
Sahte TKP'nin "Bizim Radyo"'sunun bu sendi- 


| Genel Kurul kararı alınmıştır. Bu gelişmelerin | 
| 
İ 


ka ile ilgili yayınları da dikkat çekmektedir. 


55 Pe SEMER 


henüz bir yıl gibi kısa bir zaman olmasına rağmen, bugün Petrol-İş içinde, özellikle Kocaeli Yarımca ve Adana şubelerinde o revizyonistlere karşı muhalefetlerin yükseldiği de biliniyor. 


Sahte’ TKP, son olarak, Türk-İş Genel Kurulu öncesi bu sendikanın arkasina geçerek sosyal - demokrat hareketi yönlendirmek çabasına girişti. Şubat sonlarında 19 sendika adı- 


steğimizi reddetti 


na Ankara'da yapılan ortak toplantıda sözcülük görevini Petrol-İş Genel Başkanının üslenmesi de bu çabanın bir göstergesi olarak değerlendirildi. Ancak TKP'nin bu çabasının büyük ölçüde başarısızlığa uğradığı ve sosyal-demokrat hareket içinde yer alan birçok sendikanın daha sonra "içlerindeki bazı unsurların iyi niyetinden şüpheye düşerek" geri çekildikleri de biliniyor. 


Şeker-iş Genel Başkanı Yaşar Doğualp: 


1963 yılında kurulan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Yaşar 


Doğualp'tir. Türkiye' nin çeşitli yerlerinde 
19 şubesi bulunan 
sendika Türk-İş Genel Kuruluna 10 delege ile katılacak. 


"Türk-İş'i doğrultusundan saptırmak isteyenler vardır. Türk-İş'i bölmek isteyenler vardır. 
Bu heves kursaklarında kalacaktır. Genel Kurulda görüşler tartışılacaktır. Her türlü fikir açıkça tartışılacaktır. Bu nedenle kongrenin heyecanlı geçeceğini söyleyebilirim. 


"Siyasal kadroların Türk-İş üzerinde etkin olmasını istemiyoruz. 


Siyasal kadroların müdahalesine hayır diyoruz. 
Yönetime en iyi hizmet edeceğimiz kişileri getireceğiz. Gelişmeler bizi haklı çıkaracak, aklı selim hakim olacaktır. 
Gruplaşmaya karşıyız. 
Gruplaşmaların içine girmeyeceğiz. Türk-İş Kongresinden 45 milyon umut bekliyor. Bu umu: dun boşa çıkmayacağını umut ediyorum. Türk-Iş' 


Genel Kurulda her türlü fikir açıkça 

tartışılacaktır 


“Rus 


sendikacılığının amacı sadece isçi sınıfını değil 


Türkiye yi bölmektir” Smmm Tarım-iş Genel Başkanı Zeynel Irmak: ' 


i hayal kırıklığına uğrat- 


maya kimsenin hakkı yoktur. 
“19'ları benimsedik. 


Bunların davranışı gümrükten mal kaçırır misa- li yönetimi ele geçirme kavgasıdır. Yönetime talip olma hizmete matuf. değilse, bunun arkasında başka bir şey aranır 

"Türk-İş'in bütünlüğünü korumak ve ileriye götürmek için ortak kararlar aldık. Türk-İş'i ileriye götürme iddiasında olanlar evvela kollektif çalışma ilkesini benimsemelidirler. 


"Sendikacılıkta model aramıyoruz. Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısı farklıdır. Onun için Tür kiye gerçeklerine dayalı sendikacılık yapmayı doğru buluyoruz. Ancak Türk-İş'in teşkilatlanma modeli Alman sendi- 


kacılığına benzetilebilir. 
Doğu Bloku sendikacılığı dernek hüviyetinde bir sendikacılıktır ve bizim 
1946 yıllarının sendikacılığına benzemektedir. 
Rus sendikacılığının amacı sadece işçi sınıfını bölmek değildir. Onların amacı Türkiye'yi bölmektir. Bu amaca erişmek için işçi sınıfını kendi amaçları (doğrultusunda kullanmak istiyorlar, Demokrasiyi yok etmek için çalışmaktadırlar. Buna muvaffak olamayacaklardır. Aslında bunların amacı işçi sınıfı üzerinde faşist bir diktatörlük kurmaktır. 

Kamuoyuna en iyi mesajı kongre verecektir. 
Türk-İş'e hizmeti geçenler ve bugünde delegeler tarafından tasvip edilenleri destekleyeceğiz. 
Türk-İş'in adayı zannediyorum kongreden bir gün önce belli olacaktır." 


Türk-İş, bu Genel Kurulda, sorunları" ne düzeyde çözebilir, zaafları ne derecede geriletebilir, bu ayrı bir soru. Ama Genel Kuruldan sonra da, önümüzdeki yakın yıllarda çapı ve sorumlulukları çok daha büyüyecek olan görevlerle, sorumluluklarla karşı karşıya gelecektir. Türkiye toplumun en ileri, en uyanık, en dinamik ve muhtemel gelişmeler: karşısında da en duyarlı kesimi olan işçi sınfının çok büyük bir kesimini bağrında toplayan bir büyük konfederasyon olarak Türk-İş bu görevlerden ve sorumluluklardan kaçmayacaktır. 

Bu duruma yol açan iki temel faktör var. Biri, Türkiye toplumunun içinde yaşadığı gerçekler, sorunları, ihtiyaçları ve özlemleri, diğeri işçi sınıfının gelişme düzeyidir. Ve bunlar, şu veya bu kişinin gücün kendi iradesiyle ve suni bir zorlama sonucu değil, tarihi koşulların ve toplumun objektif gerçeğinin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

Bir kere Türkiye, belki de tarihin en çalkantılı bir dönemine sürüklenmekte, büyük alt-üst oluşlara doğru ilerlemektedir. Emperyalist süper devletlerin, özellikle Sovyetler Birliği'nin baskı, yıkıcılık ve bölücülük faaliyetleri toplumumuzu aşırı derecede zorlamaktadır. Toplum ise tüm gücüyle buna direnmek özleminde, ihtiyacında ve hazırlığındadır. 

Büyük bir işçi kuruluşu olarak Türk-İş, bu özleme ve ihtiyaca kayıtsız kalamaz. Ülkemizin bağımsızlığı üzerine ( titremek zorundadır. 
Özellikle Sovyetler Birliği'nden gelen baskı ve yıkıcılığa karşı açık ve kararlı bir tutum takınmalıdır. Aynı şey işçi sınıfının ve halkın yıllardır mücadelesini verdiği özgürlük isteği için de geçerlidir. Türk-İş eğer toplumsal gelişmenin çok daha fazla gerisinde kalmak istemiyorsa bu konuda da aktif bir tutum almalı, terör ve zorbalık heveslilerine karşı mücadele etmelidir, "Siyasete karışmıyoruz" vb. gerçeklerle bu görevlerden kaçınmanın artık mümkün olmadığını Türk-İş'te de görmeyen kalmadı. Ama göstermelik nutuklarla da geçiştirilemeyeceği de bilinmelidir. 

Bu anlamda politikaya ciddi bir şekilde sarimak dünyadaki, bölgedeki ve ülke içindeki gelişmeleri yakından izlemek ve yurdumuzun menfaatlerini kollayan açık bir politik çizgi 


izlemek tüm milli kuruluşlar gibi Türk-İş'in: 


de gündemindedir. 

Öte yandan işçi sınıfı, eski işçi sınıfı değildir. Son 15-20 yılda birçok önemli mücadeleler ve kitle hareketleri içinde tecrübe kazanmış, uyanıklık, ülke sorunları karşısında duyarılık, mücadele azmi —ve bütün bunlar sonucu— etkinliğini artırmak bakımından büyük bir mesafe katetmiştir. Kendi menfaatlerine ters 


düşen her türlü tutum ve davranış karşısında sesini yükseltmekte, ağırlığını ortaya koymaktadır. 

İşçi her şeyden önce, sendikasında demokrasi istemektedir. Baskı, hotzot, görüşlerini dile getirmesi karşısında tahammülsüzlükten hiç hoşlanmamakta, ayak oyunlarından nefret etmektedir. Birtakım çıkar hesapları uğruna bölünmeye ve birbirine düşürülmeye şiddetle karşıdır. Türk-İş, istese de istemese de işçi snıfı- nın bütün bu duygu ve isteklerine ters düşen davranışları bünyesinden temizlemek, kendi içinde demokratik gelenekleri yerleştirmek zorunda kalacaktır. Bunun yanında birliğini sağlamak, DİSK'le ve diğer kuruluşlarla kısır çekişmeyi terk etmek işçi sınıfının ve halkın menfaatlerini savunmak ve geliştirmek temelinde ortak hareket etmek görevleri de ortada durmaktadır. 

Önümüzdeki dönemde Türk-İş'i meşgul edecek konulardan biri de MHP'ye ve "TKP"ye karşı tutum meselesidir. Anarşi ve terörün, yikıcılığın kaynakları olan bu iki mihraktan MHP" nin yüzü tamamen açığa çıktığı için başka alanlarda olduğu gibi Türk-İş'te de mevzileri düşmektedir. Bu süreç ister istemez devam edecektir. Türk-İş için daha hayırlı olan, bu konu- nun daha kısa zamanda ve daha radikal bir şekilde çözülmesidir. "TKP" için ise henüz aynı durum sözkonusu değildir. Sanki DİSK, TÖB-DER vb. deneyler hiç yaşanmamış gibi, Türk-İş'teki bazı sendikacılar, "ilericilik” vizesini Moskova'nın uzantılarından alabileceklerini zannetmektedirler. TKP ise bundan yararlanarak, bir yandan, "faşist", "Amerikancı" diye saldırmaktan geri durmadığı Türk-İş'e sızmaya çalışmaktadır. Bu, "TKP'nin özellikle "kamu kuruluşlarını ele geçirme” hedefiyle ilgilidir. 
Türk-İş, dikkatini bu noktadan ayırmamak zorundadır. "TKP'nin girdiği yere hayır getirmediği yeterince yaşandı ve görüldü. Bu günden gerekli önlemleri alırsa, ileride daha az başı ağrıyacaktır. 

"TKP"ye karşı kararlı tutumla anti-komü: nizm, birbirine karıştırılmamalıdır. Artık iyice eskimiş ve paslanmış olan anti-komünizm silahı en çok bu çetenin işine yaramaktadır. 

Türk-İş içinde hâlâ bu silaha sarılmaktan medet umanlar artık bu tutumu terketmelidir. 

Özetle; bağımsızlık, özgürlük, birlik, sendikaiçi demokrasi, MHP ve "TKP"ye karşı kararlı tutum: Toplumsal şartların ve işçi sınıf nm gelişme düzeyinin ihtiyaçları, özlemleri bu noktalarda odaklanmaktadır. Bunun gerektirdiği tutumu alamayanlar, kaçınılmaz bir şekilde patır patır dökülecekler, uygun tutum alanlar ise ön plana geçeceklerdir. 


Türk Metal Genel Sekreteri 


Muammer Gür: 
“Türk-iş'te 
MHP ve Rus 


yanlılarına karşıyız” 


“Türk-İş'in ilerici ge- adaylığını koyması halinrici olarak bölünmesine de odesteklemeyeceğiz. 
karşıyız. Türk-İş içerisin- Türk-İş'e en büyük iyilik deki MHP yanlısı faşist- Halil Tunç'un adaylığını lere ve Rus yanlılarına okoymaması olur. Delegekarşıyız. Halil Tunç'un lerden yüzde 30-40'ı Ha- 
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| Türk-Metal Sendikası, Türk-İş içinde MHP'nin yönetiminde etkin olduğu 
tek sendika olarak bilinmektedir. Genel Başkanı Mustafa Özbek, MHP çevre- 

| leri ile yakın ilişki içindedir. Sendika Genel Başkan Vekili Avni Çarsancak- | 
lı ise MHP'nin Genel Sekreter Yardımcısıdır. Ancak, MHP'nin tek etkin 

| olduğu bu'sendika içinde bile bütün ipleri elinde tutamadığı, örneğin, Sendika 

| Genel Sekreterinin CHP taraftarı olduğu da bilinmektedir. 

l Türk Metal yöneticileri, Türk-İş Genel Kuruluna "anahtar biziz" sloganı ile l 
| gitmektedirler. Türk Metal'den getirdikleri 20 delegeyle birlikte, toplam 32 | 
delegeye sahip olduklarını söyleyen MHP'li sendikacılar, bu Genel Kurulda ic- 
| ra kuruluna bir kişi sokabilmenin mücadelesini vereceklerdir. Bu açıdan, Türk | 

İ Metal'in, anahtar durumuna gelebilmek ve AP'li sendikacılarla pazarlık gücü- 

İ nü artırabilmek için, Genel Kurulda AP-CHP saflaşmasını teşvik etmesi bek- 

| lenmektedir. | 
Öte yandan, Türk Metal yöneticileri, Halil Tunç, bu Genel Kurulda adaylığını koyduğu takdirde, kesinlikle: karşısında olacaklarını da belirtmektedir. 


“İşçi smıfını bölmek isteyenlerle mücadele edeceğiz” 


“Türk-İş'in bütünlüğü- tipi sendikacılıktan yanü İstiyoruz. Demokra- nayız. İşçi sınıfını böltik hareketi zedeleme- mek isteyenler, bazı frak- 


den, hiç kimseyi küs- siyonlar olabilir. Onlartürmeden yeni bir İcra la mücadele edeceğiz. 
Kurulunun işbaşına gel- 19'lar hareketini desmesini istiyoruz, Türkiye otekliyoruz." 


Yöneticileri CHP eğilimli olarak bilinen Ta- ) 
İ rim-İş, Şubat ayı sonunda yapılan 19'ların ilk 1 
| toplantısına Genel Başkanlar düzeyinde katı- | 
| lan birkaç sendikadan biridir. Genel Kurull da, Halil Tunç Genel Başkanlık için adaylığını | yeniden koyarsa o destekleyecekleri söy. İ lenmektedir 


lil Tunç'u destekleyebilir. 

Sosyal-demokrat düşünceyi savunan arkadaşlardan çok farklı düşünmüyoruz. 


1963 yılında 3 sendikanın oluşturduğu Türkiye Metal-İş Federasyonunun 1974 
yılında milli tip sendika halini almasıyla bugünkü Türk Metal Sendikası meydana geldi. 
18 şubesi bulunan 
sendikanın, geçen yıl yapılan Genel Kurulu için hazırlanan Çalışma Raporunda belirtildiğine göre 60 bin üyesi vardır. Türk-İş 
Genel Kuruluna 20 
delegeyle katılacak olan Türk Metal, sendikanın adını taşıyan bir de dergi çıkartmaktadır. 


1961'de kurulan Tarım-İş'in eski Genel Başkanı Binali Yağışhân geçen yıl yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevden alınınca Genel Başkanlık görevi Zeynel Irmak" 
a geçmiştir. İlk kuruluş yıllarında sadece Devlet Üretme Çiftliklerinde örgütlü olan sendika, daha sonra orman ve toprak su iş çilerini de kapsayarak 
gelişti. Sendikanın 40 
şubesine bağlı 50 bin civarında üyesi bulunmaktadır. Türk-İş Genel Kuruluna 16 delegeyle katılacak olan Tarım-İş'in sendikanın adını taşıyan 15 
günlük bir dergisi de çıkmaktadır. 


